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“Biz saatimizi Kant'a değil Nurettin Topçu'ya göre ayarladık” 


Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa 


Handan İnci: 
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Öğrencilerine mutlu olmayı da öğretebildiysen, gülümse. 


Çünkü senin gülümsemen, her ne yapıyorsa 

severek yapanların gülümsemesi. 

Ve bizce senin hikayen, paylaşılmaya değer. 
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M. Sena Subaşı, H. Beyza Aydın Mini referandum Röportaj Mustafa Merter Kemal Sayar Rüya bilinçdışının anahtarı mı? Ekrem Demirli Hepimiz bir rüya görüyor olabilir miyiz? Zeynep Tuğçe Karadağ Rüya filmleri Suavi Kemal Yazgıç Raci'nin rüyaları Röportaj Hayrettin Kara Zeynep Temizer Atalar Bir rüya gördüm, dinler misin anne? H. Sena Kartal Meğer rüyalarımız ortakmış! 
Röportaj Handan İnci Gökhan Ergür Soba yanında o saf rüyalar 


Rüyalar bize hayatımızı balkondan gösterir 


RÖPORTAJ 
H. Sena Kartal :: Mustafa Merter 


61 
DUNYA GÜNDEMİ 


Dünyadan ilginç portreler, geçen aya damgasını vuran olaylar 


Birol Biçer 


Hepimiz bir rüya Röportaj: Rüya, kendinden Röportaj: Tanpınar, görüyor olabilir miyiz? kendine giden bir yoldur Yahya Kemal'e öfke duyardı Ekrem Demirli Beytullah Çakır :: Hayrettin Kara Raşit Ulaş-M.Sena Subaşı :: Handan İnci 


fa Akar 


Merhaba 


Rüyaların yapıldığı maddeden yapılmayız biz ve uykuyla çevrilidir küçücük hayatımız... 


İlk gördüğünüz rüyalardan birini hatırlayabiliyor musunuz? Sanırım ilk rüyasını hatırlayanımız pek azdır ama muhakkak görmek istediğimiz rüyalar vardır. Hayal etmekle rüya görmeyi istemek tam da bu anlamıyla birbirinden ayrılır; “İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.” 


Dönüp baktığımda, hayatımda iz bırakmış olaylar kadar iz bırakmış rüyaların da var olduğunu görüyorum. 


Eski bir dostum, gördüğü rüyaları küçük rüya defterlerine not alır, aradan uzun bir zaman geçtiğinde de o defterleri yeniden okumayı çok severdi. Bir gün geldi, yaktı o defterleri çünkü bazı rüyalarının korkunç bir şekilde tekrarlandığını fark etti defterler biriktikçe. 


Tam burada duralım o halde... 


Rüyayı hatırlamak kadar onu unutabilmek de bir bilinç hali. Rüya defterlerini yakan dostumun anlamadığı şey ise sufilerin sıkça vurguladığı bir açıklıktır; tekrarlanan rüyalar hayırlıdır. 


Peki, hangi rüyalar daha çok tekrarlanır ve hangi rüyalarımızın tabirini merak ederiz en çok? Mesela geçmişle ilgili veriler gösteren 


mustafa.akardlacivertdergi.com 


rüyalarımızı da, geçmişimizi bir daha gözden geçirmek adına bir tarafa ayırır, bir tehlike anında “camı kırınız” ikazı gibi onlarla bazı tehlikelerden arınmaya çabalarız. Bütün bunlardan hareketle rüyalarımızı konuşalım, onlar üzerine düşünelim istedik bu sayı. 


Lacivert'in sayfaları arasında turladıkça bazı değişiklikler gözünüze çarpacak. Bundan sonra daha hiperaktif, daha romantik bir dergi olacak Lacivert; yeni köşeler, yeni yazarlar, yepyeni bir görünüm... 


Yeni sayımızda ise tamamen kabuk değiştireceğiz. Dördüncü yılımıza doğru yaklaşırken farklı bir rüya görmeye heves ettik. Gelin hep birlikte görelim o rüyayı. Shakespeare'in dediği gibi, rüyaların yapıldığı maddeden yapılmayız biz ve uykuyla çevrilidir küçücük hayatımız... 


#** 


Kahraman ordumuz Afrin'e girdi bu ay biz dergimizi hazırlarken. Dualarımız onlarla birlikte. Zeytin Dağı'nı kaybederek veda ettigimiz toprakların rüyasını Zeytin Dalı harekâtıyla yeniden görmeye başladık böylece. Bu sayımız o rüyayı görenlere armağan olsun. 
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3sütun 


Hepimizin çokça sevdiği ve hayatında büyük anlamı olan objeler, duygular 

ya da birtakım kavramlar vardır. Bu aydan itibaren 

i oluşturduğumuz 
“Uç Sütun” adlı bu köşede, üç farklı kişiye “Nedir 

sizin en sevdiğiniz” diye soracağız... Gazeteci-yazar Haşmet Babaoğlu, Ressam Hülya Yazıcı ve sunucuyazar Serdar Tuncer bu ay bize en sevdiklerini, kendi kelimeleri ile anlattılar. 
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Çinliler limonu ölümün simgesi olarak görürlermiş. 
Zaten öteden beri Çinlilere akıl erdirememişimdir. 
Birçok insanın benim gibi olduğunu düşünüyorum. 
Mesela Konfüçyüs'ün seküler bürokratik ahlakının kuşaktan kuşağa bir “din” gibi aktarılmasını cidden anlayabilen var mıdır? 


Benim için limon hayattır. 


Ekşisiyle, tatlısıyla, kokusuyla, biçimiyle bildiğimiz çırılçıplak hayat. 


Daldaki, tezgâhtaki, market filesindeki ve evdeki güneş... 


Gördüğümde çocuk gibi heyecanlanırım. 


Hele kalın kabuklu ve iri Çeşme limonları. Nasıl özlüyorum onları! 


Ama yakınlarda fark edip anladım ki, limon sevgim rahmetli nineme duyduğum özlemim ve selamım demek... 


Çocukluğumun büyük öğretmeni; bana Kuran'ı, insanı, tarihi ve acısı tatlısıyla hayatı sevdiren ninem, çayını ve suyunu limonsuz içmez; daima yanında bir tabak limon bulundurur, onları kurumuş elleriyle ara sıra okşardı. 


Şimdi ben de aynı şeyi yapıyorum. Sehpamdaki kenarları delikli eski emaye kasemde her zaman üç dört limon oluyor, o güzel sarıları gözümü alıyor. 


Ve her seferinde içimi tatlı bir sevinç dolduruyor. 
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Soyut ve imgesel olanı, sınırlı bir yüzey üzerinde görünür kılmaya araç olan tuval, sonunda o olmaktan çıkarak derinliği, genişliği, katmanları bulunan ve uzamda sınırsızca yol alabilen anlam yüklü bir şeye dönüşür. Başlangıçtaki sıradanlığından sıyrılarak onunla etkileşime giren ve dönüştüren kişinin eseri, izleyicisinin objesi haline gelir. 


Henüz hiç dokunulmamış boş bir tuval, benim için başlangıcı ve saflığı temsil eder. Bu haliyle pek çok kavramı barındırır içinde aslında. 


Tertemiz yüzeyle baş başa kaldığımda, bana ait olan bu nesnenin henüz benden bir iz taşımayan, savunmasız ve her müdahaleye açık haliyle duygusal bir etkileşime geçerim. 
Sonra birer birer ifade aracım olan renkler ve biçim görünür olmaya başlar. Bu henüz belirmemiş bir şeyin sancılı oluş sürecidir ve bir hesaplaşma, mücadele alanına bürünür bu noktada tuval. 


Sonunda her şey tam yerinde oluncaya kadar verilen savaş bittiğinde kimi zaman yenilgiyi kabul eder, geri çekilir ve tuvalin başlangıçtaki haline geri dönmesini istersiniz, kimi zamansa zihninizden çıkan şeye bir tuval yüzeyinde biçim veren eliniz sizi şaşırtacak şekilde büyülü bir şeye dönüşebilir. 


3SÜİTU n lacivert dergi 


Daha süt kelimesini bilmezken süt için ağlamakla başlıyor insanoğlunun dertli macerası. 
Sonra oyuncak, okul, sevgili, iş güç, para pul... 
Bitmiyor. İnsan büyüdükçe sebepleri değişiyor derdin ama kendisi hep aynı. Beş yaşında süt için ağlamıyor 

hiç kimse, yirmisinde oyuncak diye tutturmuyor, kırk beşinde sevgilinin esirgediği bir tebessüm için gözyaşlarıyla sabahlamıyor. 
Yaş aldıkça bütün eski dertler küçülüyor ama büyümedikçe büyüklüğü altında eziliyor insan yeni dertlerin. 


Sahte dertlere derman aramakla geçiyor ömrümüz. Oysa hakiki derdi bir bulsak diğer dertlerimizin hepsine gülüp geçeceğiz bir kalemde. Biz bir çocuğun oyuncak için ağlamasını nasıl garipsiyorsak, dermanını içinde saklayan o gerçek derde müptela olanlar bizim en büyük derdimize bakıp öylece gülüyorlar işte. Çocuğunki daha muteber, kendi gerçeği için ağlıyor hiç olmazsa; biz yalancı dertlerin oyuncağı olmuşuz. 


40 yaşıma kadar dertlerime derman aradım, şimdi derdi bulma telaşındayım ve dönüp dönüp diyorum ki kendime: Unutma ey kalbim, yalan dertlerin çaresi yalancı dermanlar değil; hakiki bir derttir ancak. 


M. SENA SUBAŞI 
H. BEYZA AYDIN 


YA KARA DELİK 


Rüya, tarih boyunca insanların en çok merak ettiği, açıklamaya tığı konuların başında gelir ve gizemini hâlâ korur. 
bilimsel olarak bilinçaltımızın bir ürünü olarak açıklansa da gördükleri rüyalara manevi anlamlar NİNNİ EEMEK EKİ KEREYAEN Bir türlü aydınlanmayan konunun nedenini ve nasılını bir kenara bıraktık ve sokaktaki insanlardan, gördükleri rüyaları anlatmalarını istedik... 


EN SIK GÖRDÜĞÜNÜZ YAHUT SİZE EN İLGİNÇ GELEN RÜYANIZI ANLATIR MISINIZ? 


e Süper kahraman olduğumu görmüş- e Yıllardır en sık gördüğüm rüya oğ- niyormuşum ama uçak havalanmıyor. 
tüm. Bildiğimiz Örümcek Adam var ya lumun evin camından düşmesi. Her Şimdi uçmaya başlar diyorum, uçmu- ona dönüşmüştüm. Sürekli binaların defasında da kan ter içinde uyanıyo- yor. Koca uçak Antalya'ya kadar araba tepesinde uçuyorum ama yükseklik- rum. Oğlum çok hareketli bir çocuk, gibi gidiyor. Sokaklardan, caddelerden ten çok korkuyorum. Normalde de evde cama tırmanmayı çok seviyor, 


geçiyor falan. Bütün yolcular için çok 


yükseklik fobim var zaten. bilinçaltıma işlemiş. i A normal bir şeymiş gibi algılanıyor ama e Sık sık bir yerlerden düşerken gö- e Çok uzun yıllar önce bir rüya gör- ben çok daralıyorum, bağırıyorum. 
rüyorum kendimi. Yükseklikten çok müştüm. Hatırladığım tek rüyam. Neden böyle saçma sapan bir rüyakorkarım. Antalya'ya gidecekmişim. Uçağa bi- dan bu kadar etkilendim bilmiyorum 


KOCA UÇAK ANTALYA'YA KADAR ARABA GİBİ GİDİYOR 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EN UN YU Xi 


ama çok kötü uyanmıştım, hâlâ da hatırlıyorum. 


» Rüyamda bir kere şöyle bir şey gördüm; bir binanın en tepesine çıkıyorum. Kendimi aşağıya atıyorum. Yere düşüyorum ama ölmüyorum. “Aaa ölmedim” deyip atlama işini tekrar tekrar yapıyorum, çıkıyorum atlıyorum. Çok ilginçti. 


e Küçük yaşta bir rüya görmüştüm, çok etkilenmiştim. Biz gece uyurken babam şehir dışında bir işe gitmiş. 
Orada kaza geçirip ölmüş. O gün de babam ilk kez şehir dışına bir işe gidiyordu. Uyandığımda anneme neden gönderdin diye bağırmışım. 


e Köpek balığı saldırısına uğradığımı görmüştüm. Nasıl korkmuştum ya. 


»e Ben çok fazla rüya görüyorum ama hiçbirinin bir anlamı yok bence. Gün içinde çok dizi ve film izliyorum. Rüyamda da o günlerde izlediğim bütün dizilerin, filmlerin karakterleri, olayları birbirine giriyor. Ortaya bambaşka bir senaryo çıkıyor. Gece de başka bir film izlemiş oluyorum. Çok keyifli. 


e Mimarlık öğrencisiyim. Proje teslimi- mi yetiştiremediğimi ve dersten kaldıgımı görüyorum. Maketim bozuluyor, kâğıtlarım kayboluyor falan. Kâbusum oldular artık. En büyük fobim bu benim! 


e Savaş tarzı bir ortamdayım. Kötü insan benim ama savaşamıyorum, sadece kaçabiliyorum. Zaten gördüğüm bütün rüyalarda sürekli bir kaçma halindeyim. Neyden kaçıyorum bu kadar bilmiyorum. 


e Ben sporcuyum. Bir maçta göğsüme top geldi ve bayılmışım. Ayıldığımda ambulansta bana kalp masajı yapıyorlardı. Onun o kadar etkisinde kalmışım ki o günden sonra rüyalarımın hemen hepsinde bir yerlerden ambulans sireni duyuyorum hâlâ. 


e En çok etkilendiğim rüya, babamla annemi kaybettiğim rüyaydı. Annem, 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babam ve ben çok yüksek bir binaya gitmişiz ve onun en üst katına çıkmışız. Bir deprem oluyor ve koskoca bina, bir anda yerin dibine giriyor. 
Annem babam dâhil herkes ölüyor. 
Nasıl olduysa bir tek ben hayatta kalıyorum. 


e Bir kişiden aşırı nefret ediyorum ve sürekli rüyamda onu görüyorum. Rüyama girmesin diye nefret etmemeye çalışıyorum ama olmuyor. Hiç hoş bir durum değil. 


e Ben hiç rüya görmüyorum. 


e Ben bugün bir rüya gördüm, bana çok garip geldi size gelir mi bilmiyorum. 
Yolculuktaydım ve bir anda benzin bitti. İlerleyemedim kaldım. Şimdi size pek ilginç gelmedi belki ama uyandıgımda çok rahatsız hissettim kendimi. 


e Ara ara uçtuğumu görüyorum. Uçabilme hissi uyanınca devam ediyor. O hissi biliyorum ve çok seviyorum. 


Normalde üniversiteden uzun yıllar evvel mezun oldum ama ara sıra liseden mezun olamadığımı görüyorum. Yine üniversiteye de gidiyorum ama suçlu gibi içeri giriyorum, çok korkuyorum. Sanki üniversiteyi hak etmemiş gibi hissediyorum kendimi çünkü liseyi bitirememişim hâlâ ama kimse bilmiyor bunu. Lise bir türlü bitmiyor rüyalarımda. 


Çok sık gördüğüm bir rüya var, daha doğrusu kâbus. Rüyamda sürekli işyeri servisini kaçırdığımı görüyorum. 
Kaçırdığım zaman kahroluyorum, ağlıyorum. Bence şu yüzden; iş yerim Halkalı'da. İstanbul'da servis olmadan evimden işyerime gitmek ölmek gibi bir şey. Resmen İstanbul trafiği diye bir fobim oluşmuş ve kâbuslarıma giriyor. 


Çok nadir rüya görüyorum. Gördügümde ise genelde sevgilim beni aldatıyor yahut ayrılıyoruz. 


e Uçurumlardan atlayıp bir anda uçmaya başlıyorum. Çok sık görüyorum bunu. 


e Rüya meseleleriyle hiç ilgilenmiyorum. İnsanları neden bu kadar meşgul ediyor bu rüyalar? Bilinçaltına attıklarını görüyorsun yani ekstra anlam yüklemek, tabirlerine bakmak çok saçma. Ben hatırlamıyorum zaten. 


e Anlamsızca sokak aralarında geziyorum. Kayboluyorum ama hiç panik yapmıyorum. 


e Bir gece yılanların saldırısına uğradıgımı gördüm. O yılanlar hiç bitmedi. 
O rüyadan sonra yılan takıntım oldu. 
Bakamam bile. 


e Bizim evimizde uzun, düz bir koridor var. Rüyamda o koridorun ortasında bir karadelik varmış. O delik her şeyi içine çekiyormuş gibi. Ben o karadeliğin yanından geçmeye çalışıyorum ama çok korkuyorum. Her an beni içine çekecek gibi. Yardım istiyorum ama kimse yok etrafta. O deliğin siyahlığını düşününce hâlâ içim kararıyor. O gün annem ve babam yurtdışına çıkmıştı. 
Sanırım ilk kez tek kaldığım için gördüm, nasıl korktuysam. 


e Etkisinden kurtulamadığım bir rüyam var: Yeni doğan yeğenimin kafasını ezerek öldürüyordum. Bunu kimseye anlatmamıştım daha önce. Şimdi neden anlattım onu da bilmiyorum. 


e Akdenizliyim ama İstanbul'da yaşıyorum. Sürekli denizin içinde saatlerce balıklarla yüzdüğümü görüyorum. 
Çok huzurlu hissediyorum kendimi. 
Akdeniz'i çok özlediğim için sanırım. 


e Rüyamda yine Beşiktaş'tayım. Bir anda her yeri köpekler sarıyor. Biri hareket edince köpekler ona saldırıyor. Hareketsiz durduğum için bana saldırmıyorlar. Sonra bir anda annem geliyor. Beni ittiriyor ve onun yüzünden köpek bacağımı ısırıyor. Neden bu rüyayı gördüğümü biliyorum; annemin bir şeyleri engelleyeceğine işaret. 


e Bir gece rüyamda hiç bilmediğim bir güne başlayacağım dedim. Ve oan uyandım. 
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e Annem beni bıçaklayarak öldürüyordu. Anlamı çok büyük bence. 


e Rüyanın içinde rüya görmüştüm, çok komikti. Rüyamda elimi bir kedi tırmalamıştı. Çok canım acımış. Uyandım, gittim arkadaşlarıma rüyamda kedi gördüğümü anlattım falan. Tam anlatırken geldi, başka bir kedi yine elimi tırmaladı. O an tekrar uyandım. 
Bu sefer gerçekten uyanmışım ama. 


e Uzaylılar dünyayı istila ediyorlarmış ama insanlar aracılığıyla sinsi sinsi şeyler yapıyorlarmış. Mesela bir krem icat etmişler. Bu krem kırışıklıklara yaralara her türlü cilt kusuruna iyi geliyormuş ama süren kişinin beynini uyuşturuyormuş, o kişi mantıklı düşünemeyip uzaylıların istediği gibi davranıyormuş. Bildiğin beyinsiz bir varlık oluyormuş sonunda. Annem bu kremi; “Ay ne güzel deneyelim hemen” diye almış yararlı bir şey diye düşünüp. Benim de karnımda küçük bir sıyrık varmış oraya sürmüşüm. 
Sürdükten sonra bir şeylerin ters gittiğini anladım. Annemle hemen makyaj çıkarıcılarla, kolonyalarla silmeye koyulduk orayı ama başaramıyorduk. 
Sonra uzaylılardan birini gördüm normal insan gibiydi. “Foyamız ortaya çıktı” dedi ve uyandım. 


e Üsküdar'dayım, şiddetli bir rüzgâr var, deniz suları kıyıya vuruyor, herkes ıslanıyor ama ben sudan etkilenmiyorum. Kimse kimseyle konuşmuyor herkes hızlıca yürüyor. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Bu rüyayı çok sık görüyorum. Üsküdar'da görmesem bile yalnız kaldığım, kimsenin kimseyle konuşmadan yaşadığı rüyalar beni ürkütüyor ve sıkça görüyorum. O sabahlar çok mutsuz uyanıyorum. 


e Gökkuşağına dokunmaya çalıştığımı gördüm. İnatla ona ulaşabileceğime inanıyorum. Sokaklarda koşarak onun hangi sokağa denk geldiğini bulmaya çalışıyorum ve inanılmaz mutluyum rüyamda. 


e Bu soru beni ürküttü. Yakın bir arkadaşımın kaza geçirdiğini gördüm. 


Beş ay sonra kendisi araba kazasında vefat etti. 


Rüyamda tavşanlar diyarına gelmişim. 
Her yer tavşan ve benimle konuşabiliyorlar. Sanki hep onlarla yaşıyormuşum gibi düzenli bir hayat devam ediyor. Bir tek ben durumu yadırgıyorum ama çaktırmamaya çalışıyorum. 
Tavşanlarla beraber okula gidiyoruz. 


Genelde rüyalarımı kesik kesik hatırlarım. Baştan sona anlatabilecek bir rüyam olmadı ama genelde bir yerden düştüğüm kasvetli rüyalar görürüm ve korkarak uyanırım. Bu da zaten kâbus oluyor. 


Bisikletle dünya turuna çıkıyorum ama sonra yokuşlardan geçerken zorlanıyorum ve vazgeçip eve geri dönüyorum. Hayatımın özeti bu rüya. 


Günlük telaşe içerisinde koştururken bir anda kendimi uçsuz bucaksız yemyeşil bir alanda buluyorum ve tam orada sevdiğim kız bembeyaz elbisesiyle duruyor. Çok gerçekçi bir rüyaydı, uyandığımda yeşil alanda olmadığıma kendimi inandırmam uzun sürdü. 


Anlattığım kimse inanmasa da ortaokulda Fatih Sultan Mehmet ile fetih yaptığımı görmüştüm. Hâlâ hatırladıkça tüylerim diken diken olur. 


Sınava hazırlanıyorum ve sürekli soru çözüyorum. Bir gün rüyamda bir matematik işlemi çözüyorum. Alarm çalıyor, okula gitmem lazım. Rüyamda alarmı duyuyorum ama kendi kendime bu soru bitsin öyle uyanacağım diyorum. 


Rüyamda kendi cenazeme gitmiştim. Çok korkunçtu, cenaze ortamı kötüymüş. 


Uçak kazasında düştüğümüzü gördüm. Uçaktan zaten korkarım. Aslında yükseklik fobim yoktur ama uçak beni ürkütür. 


e Bir rüya görüyorum, sonra uyanınca 


bir süre sonra aynısını yaşıyorum. Yaşadığım an rüya mı değil mi anlamıyo- 


rum. Bakın siz de ne dediğimi anlamadınız, işte ben de anlamıyorum. 


Rüyayı görmeden önce bir şey okudum, ondan etkilendiğimi düşünüyorum. Mısırlılar öldüğünde ölü kişileri mumyalamadan önce iç organlarını burnundan çıkartırmış. Bu rüyayı gördüm. Sabah uyanıyorum, annemle birlikteyim. Hapşırıyorum, beynim elime düşüyor. Anneme söylüyorum; “Kızım ben takmayı bilmiyorum git babaannene taktır” diyor. Babaanneme gidiyorum elimde beynimle. 
Babaannem burnumdan geri sokuyor ve sonra; “Ayy ters takmışım yat biraz dinlen düzelir” diyor. 


Hep gördüğüm yahut çok etkilendiğim bir rüya hatırlamıyorum ama genelde uyandığımda rüyalarımı anneme yorumlatırım. Kötü bir şey gördüğümde; “Aa tersi olur” iyi bir şey gördüğümde; “Aa gerçek olur” der hep. Sizce rüya tabirlerine inanmam mümkün mü? 


Rüyamda sık sık doktor olduğumu 

ve hastalarıma yanlış ilaç verdiğimi görüyorum. Tip son sınıf öğrencisiyim ve sanırım bilinçaltım bana oyunlar oynuyor. 


Benim turşu fobim var. Turşu göremiyorum, dokunamıyorum. Doktora başvurduğumda bir hastalık olduğu anlaşıldı. Rüyamda sürekli etrafımdakilerin turşu yediğini görüyorum. 
Herkes için sıradan sayılabilecek bu durum benim için korkunç bir şey. 


Kendimi dev bir yolcu gemisinde uzaklara giderken görüyorum sık sık. 
Bu hayat bana göre değil. Uzaklara gidip bu saçma yaşamdan kurtulmak istiyorum, onun etkisi olabilir. 


Küçüklüğümden beri ara ara kendimi lunaparkta görürüm. 


Görmüş olduğum bir fil sürüsüne onları sevmek için yaklaştım. Sonra içlerinden bir tanesinin iki ayağı üzerine kalkarak ön ayaklarından bir tanesiyle bana “çak” yaptığını gördüm geçenler- de. Ben bu ve benzeri rüyaları sıklıkla görüyorum belki de uykuya olan aşırı düşkünlüğüm bundandır. 


GODIVA 
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RÜYALAR BİZE 
HAYATIMIZI 
BALKONDAN 
GÖSTERİR 


RÖPORTAJ :: 


H. SENA KARTAL :: MUSTAFA MERTER 


DR. MUSTAFA MERTER KİMDİR? 

1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa Merter, 

ilk ve ortaokul öğrenimi Türkiye'de tamamladıktan sonra tahsiline devam etmesi için ailesi tarafından İsviçre'ye gönderildi. 1969 yılında İsviçre Federal Lise diplomasını aldı. 
Lozan Tip Fakültesi'nde tıp tahsilini tamamlayıp 1975 yılında mezun olan Merter, doktorasını biyolojik psikiyatri alanında “Flufenazin Dekanoat” nöroleptik çalışması ile tamamladı ve 
1987 tarihinde Türkiye'ye geri döndü. Psikoloji alanındaki 
tecrübesini benötesi/transpersonal psikoterapisi alanına 


aktarmak için çalışmalarda bulundu. Özellikle tasavvufi açıdan benötesi psikolojisini anlamaya gayret eden Mustafa Merter'in bu sahada yayımlanmış başlıca eserleri ise şöyle; Dokuz Yüz Katlı İnsan (Tasavvuf ve Benötesi Psikolojisi), Nefs Psikolojisi (Psikolojinin Üçüncü Boyutu ve Rüyaların Dili). 


üyaların bizi tedavi ettiğini savunan Dr. Mustafa Merter ile rüyanın ne olduğu ve 

bize olan etkileri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Rüyalardaki sembollerin sabit 

olmadığını ve her rüyanın rüyayı gören kişiye delil olduğunu söyleyen Merter, 

“Rüya yorumu eğer rahmani bir şekilde yapılmazsa, çok kötü sonuçlar getirebilir. 
Bu sebeple kime anlatılacağı konusunda çok dikkatli olunmalıdır” diyor. 


Rüya nedir ve biz neden rüya görürüz? 


Rüyayı tıbbi açıdan ele alırsak; günlük şuurumuzun ve duygularımızın dış dünyaya kapanmasıyla birlikte bizim alternatif bir bilinç durumuna geçişimiz olarak tanımlayabiliriz. Bu alternatif bilinç durumunda biz, normal hayatta yaşadığımız bazı şeyleri rüyamızda görürüz ama bundan bağımsız olarak hiçbir bağlantı kuramayacağımız senaryolar da rüyalarda bir şekilde yazılabilir. 
Psikoloji açısından, bütün bu rüya senaryolarına eğer “ibret” ve “ders alma” gözü ile bakarsak rüyaların bize çok büyük faydası olur. Yine tıbbi açıdan bakarsak rüyanın, uykunun hızlı göz hareketleri döneminde gerçekleştiğini biliyoruz. Gecenin rüya sekanslarının belirli bir dizilişi 


vardır. Sabaha karşı görülen 


rüyaların süreleri daha uzun olur. 


Kalkmadan önce biraz daha net hatırlamamızın nedeni de budur aslında. Rüya tıbbi açıdan bakıldığında aşağı yukarı bu şekilde açıklanabilir ancak psikolojik açıdan ibret gözüyle bakıldığında bize yol gösteren, düzeltmemiz gereken yönlerimize dair uyarıcı olan ilahi bir lütuftur. 


Kâbusları da mı böyle değerlendirmeliyiz? 


Bunu bir örnek üzerinden anlatmak isterim. Bizim bir mandalina bahçemiz var. Her sene kasa kasa mandalina gelir oradan evimize. Ben de çok severim. 
Birkaç tane yemem, çok fazla yerim, hatta zaman zaman abartırım. Bir keresinde bir rüya gördüm; gemi batmış, geminin 


mahzeninde mandalina sandıkları var ve mandalina sandığının altında bir boa yılanı sıkışmış, boğulmak üzere... Ben dalıp sandıkların altından boa yılanını kurtarmaya çalışıyorum. Sizce ne demek bu? Baştan bir kâbus gibi geliyor ama biraz mizahi düşünmeye çalışın... Rüya; burada boa yılanı bile boğulacak, bu kadar yenir mi, diyor bana... Bu rüyada rüyaların pek bilinmeyen mizahi yanını da görebilirsiniz. 
Bir karikatürist rüya senaryosunu çizecek olsa çok güzel bir karikatür malzemesi olur. Demek ki içimizde gizli bir bilgelik, hatta gizli bir mizahçı var. Kâbusların başka sebepleri de vardır tabii ama onların içinde bile öğretici mesajlar gizlenmiş olabilir. 


Aslında burada bile hayır için bir uyarı veriliyor bize sanki. 


Tabii ama bunu orada yakalayıp sonrasında da yorumunu yapmayı becerebilirsek bu uyarıyı anlayabiliriz. 


Rüyalarımızın yorumunu kendimiz de yapabilir miyiz? 


Bize terapiye gelen kişiler birkaç seans sonra “rüya anahtarını” kullanmaya başlıyorlar. Tabii kabiliyetlerine göre... Yani rüyayı anlayabilmenin de bir tarzı var. 
Yine başka bir örnekle anlatayım. Çok öfkeli bir hanımefendi bana terapiye geldi. Bir ilişkisi varken kendisi ilişkisini bozmuş ve ilişkisi bozulduktan sonra beraber olduğu kişi bir başkasıyla evlenmeye karar vermiş. 
İlişkiyi kendisi bozmuş olmasına rağmen çok büyük öfkeler yaşamaktaydı. Bir rüya görmüş; rüyada öfkeli bir kadın bir evin tavanından aşağıda bulunan eski nişanlısına büyük bir öfke ile 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ateş açıyor. Kendisine sordum; “Sizce bu ne demek” diye. Çok zeki biriydi. “Anladım anladım, o ateş açan kadın benim. Demek ki haksız yere böyle bir davranış sergilememeliyim” dedi. İki seans sonra böylece kendi rüyasını yorumlamaya başladı ve öfkesi belirgin bir miktarda azaldı, yoksa durup dururken skandal çıkaracaktı. Rüya çalışmalarımız- da bazı tekniklerimiz var, mesela rüyaya film adı gibi bir ad takıyoruz. Ayrıca rüya sahnesindeki oyunculara da bir ad ve lakap veriyoruz. Amaç, rüya sembollerini daha da belirgin hale getirmek. Mesela buradaki rüyaya “Öfkelerin Kadını” diyebiliriz. 
Neticede son seansta bu kişiye “İçinizde kabul edemediğiniz ve size zarar verecek bir yönünüz var, o yönünüzün bir yansımasını gördük rüyada, böyle olmak ister misiniz” diye sorduk. Cevap tabii ki hayır oldu. 


RÜYADAKİ RENKLER VE SESLER ÇOK BAŞKADIR 


RÜYA BİZİ BİR MUCİZE 
GİBİ GEÇMİŞTE 
YAŞADIĞIMIZ OLAYIN BAŞLANGICINA 
GÖTÜREBİLİR ÇÜNKÜ 
RÜYA ÂLEMİNDE ZAMAN 
BİZİM BİLDİĞİMİZ 
ZAMAN DEĞİLDİR, 
GELECEK VE GEÇMİŞ İÇ İÇEDİR. 
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Rüyaları çeşitlerine göre ayırıyor musunuz? 


Genelde rüyalar salih/sadık yani geleceği gösteren ve sıradan rüyalar diye ikiye ayrılır. Bildiğiniz gibi vahiy, rüyalar vasıtasıyla da gerçekleşebilir. Peygamber Efendimiz ve birçok peygamber de vahiy gelmeden evvel çok canlı rüyalar görmüşlerdir. 
Efendimize, Kevser suresinin rüyada geldiğine dair bir hadis vardır. Demek ki ileriyi gösteren, çok yüksek manevi değerde 

bazı rüyalar vardır ve bu rüyalar vahiy müessesesinin, risaletin ve nübüwvetin bir göstergesidir. 


Farabi'nin de dediği gibi; “Rüyalar anahtar görevindedir” o zaman... 


Evet, bu böyledir. Rabbül Âlemin bazı ilham kapılarını, bazı özel durumlarda açıyor ve bazı özel mesajlar vererek bize geleceği gösteriyor. Bu tarz rüyalara “mübeşşirat” yani müjde veren rüyalar da deniyor. Ayrıca üç cins rüya yorumu vardır derler. 
Birincisi evliyanın yani Allah dostlarının Levh-i Mahfuz'dan tabirini okudukları rüyalardır, 

bu tabire bizim ne aklımız ne de ilmimiz yeter. Bir rüya anlatılır, hazret bir yorum getirir ve bütün hayatımız değişebilir. İkinci tip rüya, sembollere değişik anlamlar yüklenmesidir. Diyelim ki birisi bir mürşid-i kâmile rüyasında süt içtiğini anlatır. “Ne güzel bir rüya oğlum, Kâbe'ye gideceksin” der. Aynı rüyayı başka biri görür ama ona çok başka bir yorum getirebilir. Demek ki semboller sabit değildir. Rüya tabiri kitaplarında şu şudur, bu budur yazar ama hakikatinde öyle değildir çünkü kişinin rüyasında gördüklerinin hepsi kendisine özeldir, yani rüya kişiye delildir. Bu sembollerin bu şekilde ayrımını yapmak yine mürşid-i kâmillere özel bir rüya yorumudur. Büyüklerimiz bir rüya anlatıldığı zaman hangi ayet-i kerime o anda varidat olarak kalbe ilham olarak 


SOMATİK 
TIP İLERLİ- 
YOR, İNSAN 
ÖMRÜ 
UZUYOR, 
HAYAT 
KALİTESİ 
DÜZELİYOR 
AMA BİZİM 
ALANIMIZ 
YANİ GE- 
NEL İNSAN 
PSİKOLO- 
JİSİ, BATI 
DÜNYA- 
SINDAN 
BAŞLAYA- 
RAK HIZLA 
HEM DE 
KÜRESEL 
BİR EPİDE- 
Mİ HIZIYLA 
KÖTÜLEŞİ- 
YOR. 


geliyorsa, öyle de yorumlanır derler. Yani bu tarz yorum için çok sağlam bir Kuran-ı Kerim hâkimiyeti elzemdir. Üçüncü tip rüya yorumu ise karışık rüyalar (edğas-u ahlam) diye tanımlanan yani biz psikiyatr ve psikologların yorumlayabileceği rüyalardır. 
Rüya yorumu eğer doğru ve rahmani bir şekilde yapılmazsa, çok kötü sonuçlar getirebilir. 

Bu sebeple kime anlatılacağı konusunda çok dikkatli olunmalıdır. Yıllar süren özel bir eğitim gerektirir. İşte bu rüyalara eğer ibret gözüyle bakıp ders çıkartabilirsek hem davranışlarımızı düzeltebilir ve hem de aynı hataları tekrarlamaktan kurtulabiliriz. 
Rüya tabirinin depresyon, evham vb. hastalıklara faydası, hal değiştirme tesirinden kaynaklanır. En ümitsiz, çaresiz, tehlikeli durumlarda, rüya içimizde çok derin bir ümit, güven, neşe gibi halleri uyandırır ve hayat şartları değişmese de biz değişiriz. 
Sonsuz yaratıcılığı ile rüya bazen bize dünyayı uzaydan yahut bir başka boyuttan gösterebilir. Yani bütün dertlerimiz göreceli hale gelir ve bu tabii uyanık halimizde de çok büyük bir rahatlama getirir. Bununla birlikte nefs yapısını çok katlı bir bina gibi düşünürsek rüya bize hayat oyununu “balkon”dan gösterir. 


Başka rüya çeşitleri var mı peki? 


Elbette, bunlar dışında da birçok rüya çeşidi vardır. Diyelim ki, hayatında çok ağır bir problem yaşayan biri bize terapiye geldi. 
Mesela bir taciz... Bu şekilde yaşanan ağır travmalar bitmez, tükenmez ve asla unutulmaz. 
Hafızada tekrarlama ihtimali her zaman yüksektir. Seneler geçse de içindeki acı devam eder fakat rüya bizi mucize gibi geçmişte yaşadığımız olayın ilk başlangıcına götürebilir çünkü rüya âleminde zaman bizim bildiğimiz zaman değildir; gelecek, geçmiş iç içedir. Aynı rüya hem ânı yaşatır hem ileriyi gösterir 


hem de bizi geçmişe götürebilir. 
Geçmişteki problemi çözdürür, tekrardan bu âna getirir. Dinlediğim bir olaydan örnek verirsem; bir hanımefendi babasıyla çok kavgalıyken babası vefat ediyor. 
Babasıyla olan kavgası yüzünden erkek dünyasına öfke duyuyor. 
Bu tipik bir menfi yansıtma mekanizmasıdır. Babaya karşı hissedilen bilinçdışı öfkesinin hedefi bütün erkek dünyası olabilir. 
Bu hanımefendinin rüyası, ölmüş babasını canlandırdı, sanki hiç ölmemiş gibi onunla tartıştırdı, ona kızgınlığını ifade etti ama sonra aynı rüyada barıştılar, birbirlerine sarıldılar ve babası huzur içinde mezarına döndü. 
Biz bunlara “geleceğe dönüş” rüyaları diyoruz. 


Olaylar karşısında aldığımız olumlu yahut olumsuz tavırlara göre bazı rüyalar da gördüğümüz oluyor. 


Diyelim ki kötü bir huyumuz var. 
Kul hakkı yiyeceğiz yahut gayri meşru bir ilişkiye gireceğiz ve tutuyoruz kendimizi, son anda “Yok yapamayacağım bunu” diyoruz. Hayatta bu imtihanlardan hepimiz geçiyoruz. Çok mutsuz evliliği olan bir hanımefendi bana terapiye geldi. Eşiyle aralarındaki sorunları anlattı, eşinin kendisini çok ihmal ettiğinden bahsetti. 
Sonuç olarak kadın bir başkasına âşık oldu ve artık evlilik dışı bir ilişkiye girmek üzereydi. Terapi- de eğer bu işe kalkışırsa rüyalarının kalitesinin bozulacağını kendisine ima ettim. Sonrasında- ki görüşmemizde bana bir rüya getirdi. Çok etkilenmişti. Yerden nur fışkırdığını görmüştü rüyasında... Rüyadaki cennet halleri bu dünyada bizim duygularımızla algıladığımızın fevkinde hallerdir. Oradaki renkler ve sesler çok başkadır. Bu hanımefendiye rüyanın yazarı, sanki “Eğer sen kuralları bozmazsan ben de 

seni böyle mükâfatlandırırım” diyor ve sembolü şu şekilde de güçlendiriyor rüyanın devamında. O nur fışkıran boş arsanın 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hemen yanı başında bir bina var ve içeride bir hamam ve yıkanan insanlar. Rüyanın yazarı hanımefendiye “Ne oluyor burada” dedirtiyor. Orada yıkanan bir kadın; “Senin o gördüğün nuru bizim görebilmemiz için yıkanıp temizlenmemiz lazım” diyor. 
Derin manayı burada anlamak mümkün... Hanımefendiye; “Rüyadaki güzelliklerle bu dünyada vazgeçtiklerinden hangisinin daha büyük güzellikte olduğunu” sorduğumda bana “Asla kıyas kabul etmez” demişti. Yani hiçbir dünyevi zevk Rabbimizin bize ihsan ettiği hallerin yerini tutamaz. 


Batı psikolojisinde rüyaya bakış geçmişe göre değişim gösterdi mi, hâlâ Freudyen ekol mü egemen? 


Psikolojinin iki büyük çelişkisi var. Birinci çelişki; işe yaramayan bilim. İstatistiklere bakarsak, 
200 seneden beri psikoloji ve 
psikiyatri var fakat insanların 


N 


psikolojisi gittikçe daha kötüye gidiyor. 1900'lerde yüzde 1-2 olan depresyon şimdilerde yüzde 40'larda. 1950 ila 1990 arasındaki ergenlerde kaygı artışı ise yüzde 90. İntihar oranları, bağımlılık, narsisizm hepsi gittikçe artmakta. Biz burada büyük bir paradoks yaşıyoruz, anlaşılan bizim bilimimiz, büyük resme bakarsak işe yaramıyor. Niye yaramıyor? Elbette kullanma kılavuzunu okumadığımız için... 
Kuran-ı Kerim'i okumuyoruz. 

Bir buzdolabı alınca bile önce kullanma kılavuzu okunur ama kendi dini ile kavgalı Batı dünyasını ahmakça taklit ettiğimiz için insanın hakikatinden bihaberiz. 


Psikeye verdiğimiz anlam burada değişiyor sanırım. 


Evet. Gidip soralım psikolojiyle ilgilenen kişilere “psi” nedir” diye -psikoloğun, psikiyatrinin “psi”si-. Emin olun tatmin edici bir cevap alamayız çünkü Ba-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RÜYA TABİRİNİN 
DEPRESYON, EVHAM 
VB. HASTALIKLARA 
FAYDASI, HAL 
DEĞİŞTİRME 
TESİRİNDEN 
KAYNAKLANIR. 

EN ÜMİTSİZ, 
ÇARESİZ, TEHLİKELİ DURUMLARDA, RÜYA 
İÇİMİZDE ÇOK DERİN 
BİR ÜMİT, GÜVEN, 
NEŞE GİBİ HALLERİ UYANDIRIR VE HAYAT ŞARTLARI DEĞİŞMESE 
DE BİZ DEĞİŞİRİZ. 


tı'nın bu mevzuda “baba”ları da -Freud, Jung gibi isimler- cevabı bulamamıştır. Bizim mesleğimizin ikinci büyük trajikomik çelişkisi de budur. “Psi”nin ne olduğunu bilmeyen biz “ruh” hekimleri. Tabii ki bu eleştirileri yaparken münferit olarak hastaları için çaba gösteren ve kısmi şifa veren meslektaşlarımı tenzih ederim ama şu hakikati göz 

ardı edemeyiz, biz sanki orası burası patlak veren bir su haznesini tamir etmeye çalışıyoruz fakat bütün gayretlere rağmen haznedeki su gittikçe azalıyor. 
Ne psikolojik rahatsızlıklar için bir koruyucu hekimliğimiz ne 

de uzun vadede fayda veren bir tedavi sistemimiz var, bütün ciddi istatistikler bunu gösteriyor. 
Somatik tıp (beden hastalıkları) ilerliyor, insan ömrü uzuyor, hayat kalitesi düzeliyor ama bizim alanımız yani genel insan psikolojisi, Batı dünyasından başlayarak hızla hem de küresel bir epidemi hızıyla kötüleşiyor. 
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Öyleyse işe baştan başlayıp “nefs” ile “psike” arasındaki farkı anlamaya çalışacağız çünkü nefs yapısı bilinmeden bu gidişatı ne anlayabilir ne de durdurabiliriz. 
Peki, nefs nedir? İnşikak suresi 19'uncu ayette zikredilen; “Siz tabaka tabaka yaratıldınız” ayet-i kerimesi ve Hz. Mevlânâ'nın Mesnevi'sinde; “Senin varlığın 
900 katlıdır” beyitlerinden de 
hareketle, bizim çok mertebeli bir yapıda var olduğumuz neticesine varıyoruz. Sembolik olarak ifade edersek sanki çok katlı bir binada oturuyor gibiyiz. 
Tin suresinde açıklandığı gibi, biz ahsen-i takvim üzere yani en güzel şekilde yaratıldıktan sonra o binanın giriş katı olan nefs-i emmarede hayatımıza başlıyoruz. Bu giriş katının altında gittikçe karanlıklaşan ve esfele safilin olarak bilinen bodrum katları var. Burada Kuran-ı Kerim tabiri ile “emvâtun gayru ahyâin/ hayatı hiç tatmamış ölüler” (Nahl 16/21); “belhum adall /hayvan- dan daha aşağıda olanlar” (A'raf 7/179); “yecuc mecüc'ler” (Kehf 18/94) var. Bunların hepsi potansiyel olarak bizim içimizde... 
Uyandıklarında vay halimize ama aynı zamanda bizim yüksekliklerimizde bir de “hazreti insan” potansiyeli var. Yani insan iki kutuplu bir varlık olarak yaratılmış. Eğer ilahi kaidelere uyarsak yukarılara doğru gittikçe daha da incelerek letafet kazanıyoruz. 
İlk yaratılış olan ahsen-i takvim halimize yaklaşıyoruz. Bu nefs yapısının çok önemli bazı özellikleri var, mesela hayat, nefsin birinci katında yani nefs-i emmare mertebesinde başlasa da, orada uzun müddet kalmak bizi ölesiye sıkıyor. Kuran-ı Kerim'de buradan çıkış ve yükseliş zaruretimiz olduğunu Beled suresinde çok anlaşılır bir şekilde “kebed” hali ile açıklıyor. 


Kebed nedir? 


Bir şeyin bir kaba konduğu zaman artık o kaba sığmayacak 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kadar genişlemesi demek. Yani Rabbimiz bizi öyle yaratmış ki, oradan yükselip daha “geniş” 

bir kata (daha doğru ifade ile bilinç/şuur durumuna) tekâmül etmemiz lazım. O nefs-i emmare katını istediğimiz kadar süsleyelim, dekor değiştirelim işe yaramıyor. Bu, size de modern insanın dramını anımsatıyor mu? 


Evet, kesinlikle. 


Ve yükseldiğimizde hem o bodrum katlarının tesirinden uzaklaşıyoruz, patolojimiz -kaygı/dep- resyon her ne ise- azalıyor, duyu ve duygularımız bize daha güzel bir dünyayı gösteriyor ve hatta bazen rüyalarımızda iç cennetimize bile adım atabiliyoruz. İşte bu güzel haber, cennet sadece ahirette değil bu dünyada da var. En büyük eksikliğimiz bu muhteşem yapıyı hem topografik ve hem de dinamik açıdan bilmememiz yani nefsi bir ülke gibi düşünürsek elimizde “harita” olmadan, kural ve kanunlarından bihaber olduğumuz bir ülkede dolaşmamız. İşte rüyalar bizi 

bu yapıda ders verme amacıyla gezdiriyor, kâh iç cehennemimizi kâh iç cennetimizi kâh da bulunduğumuz hali gösteriyor, eğer ibret alırsak düzeliyoruz. Bu yapı bilinmeden ne rüya analizi olur ne de terapi. Freud zaten bunların hiçbirini bilmiyordu. Bu bilinmesi gerekenlerin hiçbirini bilmeden terapi yaptıklarını düşünenlerin verdikleri zararı düşünebiliyor musunuz? 


Mesela Jung da rüyalarla fazlasıyla ilgiliydi ve Freud'dan oldukça farklı bir noktada olduğu söyleniyor. Jung'un bu noktada Freud'dan farkı neydi? 


C.G. Jung'u Freud ile kıyaslarsak, bu yapıyı daha iyi bildiğini görürüz. Mesela insanın sadece “id”den yani asli kötülük dürtüsünden ibaret olmadığını fark ederek bir “merkezi benlik”ten söz ediyor. Ayrıca, Jung'un ortaya attığı animus, anima, gölge 


gibi kavramlardan oluşan “arketip” yani ilk asıllar teorisinin de faydalı olduğunu belirtelim. Son yayınlanan Kırmızı Kitap'ta nasıl iç cehennemine indiğini ve orada nasıl şeytana karşı mücadele verdiğini anlatıyor ama ne yazık ki sonunda o şeytana teslim oluyor. Teslim oluyor çünkü Jung da hakikati hep iç cehenneminde arıyor. Kullanma kılavuzunu okumadığı için insanın üst âlemini, iç cennetini bilmiyor. 1800'lerde başlayan ve dini bırakıp her şeyi akılla çözmeye çalışan Aydınlanma hareketinin insanlığa verdiği zararı anlamak için, Jung'un çok çarpıcı bir rüyasını anlatalım. Bu rüya benim tüylerimi diken diken eder ve Avrupa insanının içine düştüğü durumu anlatır. 


Jung rüyasında babasıyla beraber Hindistan'a bir yolculuk yapıyor. Yolculuk esnasında büyük Türk Babür hükümdarlarından Ekber Şah'ın sarayına girerken küçük bir evden gürültüler geliyor. “Baba burası neresi” diyor. 
Babası da “Orayı bırak, seni esas yere götüreceğim” diyor. Aynı zamanda babası da Protestan rahibidir. İçeri girdiklerinde divan odasına giriyorlar ve yukarı doğru çıkan bir minberi görüyor, “Orası ne” diye soruyor Jung. 
Babası “Orayı bırak, orası en mübarek mekân” diyor ve babası oğluna “Bak oğlum şimdi ben 

ne yaparsam onu yap” diyor ve secdeye varıyor. Jung da başını secdeye koyacakken iki parmak kala koymuyor. Ertesi gün kendisi rüyasının yorumunu yaparken, “İnsan kendisini yaratan Tanrı'dan biraz daha yüksek olduğu için başını onun önünde secdeye koymamalıdır” diyor. Bunların hepsini kendi kitabındaki anılarında anlatıyor. Aklına tapan “aydın” olmak işte böyle bir şey. 
İşte biz bu kişilerden psikolojiyi öğreniyoruz. 


Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 
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RÜYALARIN YAPILDIĞI MADDEDEN YAPILMAYIZ BİZ EE ». 


üyaların yapıldığı maddeden yapılmayız 

biz ve uykuyla çevrilidir küçücük hayatımız” 
der Prospero, William Shakespeare'in Fırtına oyununda. İyi bir Shakespeare okuyucusu olduğu aşikâr olan Freud, kuramının temelini oluştururken ilham almış mıdır bilinmez ancak rüyaların, günlük yaşamda doyurulamayan ilkel gereksinimlerin yani bizleri tanımlayan arzularımızın biçim değiştirmiş hali olduğu teorisi kulağa oldukça Shakespeare'yen geliyor. 


Rüyalar psikanalitik kuram ve uygulamada merkezi bir yer tutar. Rüyalar konusunda bugün psikiyatri ve sinir bilimleri yeni bilgiler elde etmişlerse de psikanalitik kuram ana mecrasını, Freud'un 1 905 tarihli Rüyaların Yorumu adlı eseriyle çizmektedir. Freud kendi analizinde 

de rüyalarından geniş ölçüde yararlanmıştır. Rüyaların Yoru- 


mu'nda Freud özetle şunu söyler: 


Rüya, bireyin gündelik hayatta farkına varamayacağı bilinçdışı bir fantezi yahut arzunun dışavurumudur. Rüya imgeleri simgeleştirme, yer değiştirme ve bastırma gibi mekanizmalarla kılık değiştirmiş bir halde bilinçdışı imge ve düşünceleri anlatır. Yani rüyaların bir manası vardır ve bu da hastanın serbest çağrışımlarıyla anlaşılabilir. 
Bastırılmış hatıralar veya farkına varamadığımız fikirlerimiz rüyalar yoluyla açığa çıkar. O yüzden rüyaların araştırılması Freud'a göre bizi “bilinçdışına götüren kral yolu”dur. 


Rüyaların analizi egonun savunma mekanizmalarıyla bilinçten gizlenen malzemenin açığa çıkarılması işlemidir. Freud'dan bugüne dek yapılmış olan pek çok uyku araştırması uyku süresince 


WWW.LACIVERTDERGİ.COM 


bilişsel etkinliklerin sürdüğünü göstermektedir. Uykunun ilk dönemlerinde ortaya çıkan bilişsel etkinliklerin bir kısmı Freud'u doğrulasa da rüyaların önemli bir parçası gerçekçi, kısa ve mantıki bir düzlemde yer almaktadır. Pek çok vaka bildirimi bize bir hastalığın başlamadan önce kişiye açık veya kılık değiştirmiş bir biçimde malum olduğunu söylemektedir. 
Kişi gerçekte bir kalp hastalığı ve göğüs tümörü olmadan önce bunu rüyasında görebilmektedir. 
Araştırmacıların bu bildirimleri sistemli olarak çalışmamış olması ilginçtir. Rüyalarda meydana gelen ani ve hızlı değişimlerin kişinin ruhsal dünyasındaki hızlı ve ani dönüşümlerin habercisi olduğuna dair veriler de vardır. 
Söz gelimi depresyona giren kişiler birdenbire rüyalarının bittiğini, boşaldığını, daha karanlık ve ufunet dolu hâle geldiğini bildirirler. Daha önce kâbus görmeyen bir kişinin birdenbire görmeye başlaması da ilgi çekmesi gereken bir durumdur. 
Çoğu zaman böylesi durumlar bize bir çaresizlik hissini haber verir, kişiye çocukluğundaki çaresizliği hissettiren bir şekilde. 
Kâbuslar sıklıkla örseleyici hayat olaylarının peşi sıra gelir. Bazen de gerçekle bağın koptuğu psikotik bir dönemi haber verir. 


Rüyalar “unutulmuş bir dil” olabilir mi? 


Anlaşılacağı üzere modern derinlik psikolojisi, insan ruhunun bir kısmının bilincin parçası olamayacak kadar derinlere gömülü olduğu fikrindedir. Carl Gustave Jung, Freud'un hilafına, rüyaların işlevinin tamamlayıcı olmaktan çok dengeleyici olduğu görüşünü ortaya atmıştır. Bilinçdışının da kendisine mahsus bir bilinci olduğu kanaatindedir. Belirli rüyalar, hayal ve mistik yaşantılar diye yazar, bilinçdışında da 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bir bilincin varlığına işaret eder. 
Bilinçdışına sıkıştırılmış olan bilgi, bilinçte olandan kat be kat fazladır. Jung, bilinçdışı bilginin bilince aktarılabildiğinde muazzam bir bilgi artışına yol açacağı fikrindedir. “Bilinçdışı algıları, amaçları ve sezgileri vardır, tıpkı bilinçli bir zihin gibi hisseder ve düşünür” der ve bu görüşüyle Freud'dan farklılaşır. Bilinçdışının bir tutarlılığı ve zekâsı vardır ve böylece dünyanın kaotik olduğu zamanlarda dahi biliriz. Rüyada doğmakta olan bir dünyanın tohumları saklıdır. Kişi ümitsizlik, telaş ve yön kaybından mustarip olsa da kendisini bir rüyada ele veren bir anlam ona yol gösterebilir, onu teyit edip destek sağlayabilir. Rüyalar gündelik hayatta gerçekleşebilmek için rüya görenin dikkat ve güvenine muhtaçtır. 
Bir rüyanın bildirdiği mesaja güvenebilmek demek onun haber verdiği iç ve dış değişimlere hazır olmak demektir. Jung'un kolektif bilinci yerine Edgar Cayce kolektif veya evrensel bilinçaltından söz etmiştir. Cayce bunu; “İnsanın başlangıcından beri var olan zihni faaliyetinin toplamı tarafından beslenen bir düşünce nehri” olarak tanımlamıştır. Erich Fromm da rüyaları “unutulmuş bir dil” olarak tanımlar. Dil, burada da varlığın evidir; evdir çünkü onda yerleşilir ve huzur bulunur. 


Freud rüyalarda gizli olarak yer alan içeriğin her şeyden çok cinsel bir çatışmayı ifade ettiğinde ısrarcıydı. Jung bu görüşe katılmıyordu: Ona göre rüyalar egonun anlayamadığı bir şeyi ifade etmeye çalışıyordu. Başka bir deyişle rüyalar, geleceğe doğru bakan sorunlara çözüm getiren bir niteliğe sahipti. Jung rüya kuramında din ve mitolojiye daha çok yer vermiş, bu yönüyle de psikiyatri ve klinik tıp çevrelerinde Freud kadar itibar 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HUZURU İÇİN DE ÖN 
BİR NEVROZ BELİ GEREKTİĞİNİ DÜŞ 

NE SAKLADIĞINA 


AÇIKLADIĞ 


görmemiştir. Kimi sinir bilimciler de rüyaların beyindeki elektrik etkinliğin rastlantısal bir tezahürü olduğunu söylüyor. Buna mukabil, beynin çeşitli bölümlerindeki kan akımını ölçen bazı çalışmalar, rüya görülen REM (hızlı göz hareketleri) döneminde beynin görsel imgelerle ilgili bölümünün çok faal olduğunu, mantık ve planlamayla ilgili beynin ön (frontal) bölgelerinde ise faaliyetin belirgin bir biçimde azaldığını bulmuştur. Bu tür farklılıklar hem rüyaların coşku gücünü hem de parçalı olma özelliğini açıklamaktadır. 


Jung rüya görmenin akli bozukluğu olanlar kadar “normal insanlar”ın gündelik huzuru için de önemli olduğunu, rüyaların bir nevroz belirtisi olarak algılanmaması gerektiğini düşünüyordu. 
Aralarındaki temel fark, Freud'un rüyanın ne saklamakta, Jung'un ise ne açıkladığına dair bakışlarıdır. 


Rüya görüyorum, öyleyse varım 


Rüyalar, birçok kereler tekinsizdir çünkü rüya görenin uzam algısı, gerek nesnel gerek öznel dünyayı pek insanca görme biçimini aşar; uzam Heidegger'ci bir şekilde Dasein'in yani varlığın fırlatıldığı bir gurbete dönüşür. 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdullah 


Efendi'nin Rüyaları hikâyesinde bu yurtsuz olma durumunu «... 
eşyayı dalgın uykusundan uyandıran, çizgi ve şekillerini değiştiren, onlara adeta görülmedik bir hayat ve ifade veren o acayip büyü yine başlamıştı. 


.. Bu insanı dinlendiren, sinirlere yumuşak bir yastığa başın gömülmesi gibi sükün ve rahat getiren, zamanın akışını tembel bir rüya içinde teker teker sayan o munis bakışlı, yaz bahçesi kokulu sessizliklerden değildi. Onda, daha ziyade büyük ve âlemşümul bir varlığın istirahatine benzeyen, hatta daha iyisi, insana büyük ve âlemşümul bir boşluk duygusunu veren bir hal vardı. 
Bu boşluğu herhangi bir hareket veya sesle doldurmak Abdullah'a çok tehlikeli bir tecrübe gibi geliyordu; bu gergin zemberek bir defa kırılsa ortaya kim bilir neler, ne korkunç ifritler, ne zalim manzaralar çıkardı” cümleleriyle ifade eder. 


Rüyalar, düzensizliğin çok veçheli anlamlarına yaklaştırırlar bizi; alışkanlıklarımızı, benlik kabulümüzü altüst ederler. Gece düşlerinin bulanıklığında kişi, halen tekil bir varoluşa sahip olma ayrıcalığında mıdır? Yoksa öznesi olmayan bir insan, bir yüzen cogito mudur? Jung'un kolektif bilincine belki biraz da 


bu zaviyeden bakmak gerekiyor. 


Bachelard bu “geceleri önümüze açılan uçurumlara yaklaşan” gölge varlık halini; “Düşlemeyle gece düşü arasında kökten bir fark yaratan şey, gece düşünün düş kuranı, kendi benliğini yitirmiş bir gölgeyken, düşlemenin düş kuranı mekân ve zamanın dışına kaçmış gibi göründüğünde bile orada bulunmayanın kendi olduğunu, eti ve kemiğiyle kendisinin bir zihin olduğunu bilir” şeklinde açıklar. Valery'nin; “Düşlerin uyuyan başka herhangi biri tarafından, sanki kimin burada olmadığını şaşırırlarmış gibi oluşturulduklarına inanırım” sözünü alıntıladıktan sonra. 


“Sanki size bir rüyayı anlatmaya çalışıyorum; boşuna çabalıyorum çünkü rüyaya ilişkin hiçbir şey, rüya hissini, çalkantılı bir isyan mücadelesiyle iç içe geçmiş o anlamsız, şaşırtıcı ve sersemletici, rüyaların özü olan o tutsak düşme hissini aktaramaz” der Conrad, Karanlığın Yüreği kitabında. Ahmet Murat'ın; “Ben geçerdim kaşık bala gömülüyor gibi ağır/Bir çocuğa bir rüya damlıyor gibi hafif/Hayır! Anlatamadım” dizeleri de eş bir çaresizliği mırıldanır. Fromm'un, rüyaların unutulmuş bir dil olduğuna dair tespiti, her ne kadar rüya tabirlerinin hepsinden büyük de olsa 


onların aktarılamadığı, ancak tercüme edilmesi yani tabir edilmeleri halinde anlaşılabilecekleri düşüncesiyle örtüşmektedir. 


Rene Descartes'in “Cogito, ergo sum (Düşünüyorum, öyleyse varım)” kuramından hareket eden “Somnio, ergo sum (Rüya görüyorum, öyleyse varım)” , Susan Sontag'ın Rüyalarının Esiri adlı romanının açılış cümlesidir. 
Aynı ifade, İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası romanında Uzun İhsan Efendi'nin dilinden işitilir. “Yaşam düşten ayrı düşünülmez... Kendisinden düşler yarattığım boşluğun atlasını, Atlas Vacui'yi bu yüzden yazdım: Sen okuyasın diye değil, yaşayasın diye” der oğluna. 


Tanpınar da, Abdullah Efendi karakteriyle öznenin kendi kendiyle çelişmeyen, özdeş bir yapı olduğunu, olması gerektiğini varsayan modern düşünceye karşı, rüya anlatısı aracılığıyla, onun bölünebilirliğini, çoğulluğunu, zaten özdeş olmadığını gösterir: “Her rakam taksim edilebilir diyordu ve mademki kendisi “iki? 
idi. O halde onun da taksime razı olması lazım gelirdi. Bu mülâhazaların içinden tükettiği, her türlü adedi tamamiyet ümitlerini yıkıp mahvettiği Abdullah Efendi, birdenbire kendisini son derecede küçülmüş, daha doğrusu ufalanmış ve dağılmış buldu.” 


Ruhsal zamanın sezgisi, kendini en net rüyada gösterir 


Bilincimizin, yeknesak ve homojen bir yapısının olmadığı, bazen varlığın, bazen başka insanların bazen de nesnelerin bilinci karşısında konumlandığı, onlara karıştığı, onlar tarafından işgal edilebildiğini biliyoruz. Baskın benlik bilincimiz geri çekilmeyi başardıkça kendini bütün öteki varlıklara açar. Varlığın bilincine, zamanına ve mesajına... Dış 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dünyayla yüzeysel “ben”imiz üzerinden temas kurduğumuz için, maddedeki zamandaşlıkla ruhsal süremizi birbirine karıştırmaktayız. Bergson'a göre uyku, bedensel işlevleri olabildiğince yavaşlatmakta, dış dünya ile kurulan teması en aza indirgemektedir. Böylelikle artık derin ben devreye girmekte ve saf süre olduğu gibi sezilmektedir ve bilinç süreyi dolaysız sezmektedir. Zaman artık nicelikten niteliğe dönüşür. Saf zamanın, ruhsal zamanın sezgisi en net rüyada gösterir kendini. Tanpınar da “Şiir ve Rüya” başlıklı makalesinde şöyle yazar : “Hiç uyuyan insana dikkat ettiniz mi? 
Benliği, kökü ve yaprağı birbirinin aynı bir ağaç, kozmik bir sarmaşık olmuş, zamanın üç budunda yüzüyor. Onun için mazi, hal, istikbal bir hatıradır. Bizzat kendisi, binlerce varlığın, sayısız varlıkların terkibini nabzıyla idare ediyor... Zamanın şaşırtıcı tenevvü'ü... Kiminiz gündelik hayatın sihirbazı olursunuz. 
Kımıldandıkça kanatlarınızın altından unutulmuş hareketler, hatırası silinmiş vakıalar, geçmiş teessürler birer birer canlanır... 
Zamanın sırrına sahip olduğunuz için asırların dehlizini açar, oluşun seyrini anlatırsınız.” 


Gelecek dâhil bütün zamanlar, rüya hali için bir hatıradır. Tasavvurlar derhal bir hatıraya dönüşmektedir. Rüya bize hayatımızı ve üst üste yaşanmış hayatları sunmaktadır. Yine Tanpınar'dan alıntılarsak “Zihnin bazı imkânsız vuzuh anları uyanık halde görülen bir rüyadan başka bir şey değildir. Vecd, rüyadır.” 
Bilmukabele rüya da bir vecd'dir, kendinden feragat ve varlığa akıştır. Kierkegaard'ın bütün 

bir ön kabulü tepetaklak ederek söylediği gibi “Ruh, insanda rüya görendir.” 


TANPINAR 
DA, ABDUL- 
LAH EFENDİ 
KARAKTE- 
RİYLE ÖZNE- 
NİN KENDİ 
KENDİYLE 
ÇELİŞME- 
YEN, ÖZDEŞ 
BİR YAPI 
OLDUĞUNU, 
OLMASI GE- 
REKTİĞİNİ 
VARSAYAN 
MODERN 

DÜŞÜNCEYE 

KARŞI, RÜYA 

ANLATISI 
ARACILIĞIY- 
LA, ONUN 
BÖLÜNEBİ- 
LİRLİĞİNİ, 
ÇOĞULLU- 
GUNU, ZA- 
TEN ÖZDEŞ 
OLMADIĞINI 
GÖSTERİR. 
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Kendini gerçekleştiren bir kehanet mi? 


Geleneksel kültürlerin rüya bilinci ile uyanıklık bilinci arasına büyük duvarlar örmediğini biliyoruz. Bir hadise göre “Sadık rüya vahyin kırk altıda biridir.” 
Böylece ilahi mesajın rüyalar yoluyla insanlara ulaşmasının hâlâ mümkün olduğu ima edilmektedir. İlhamın kapıları kapanmaz. 
Bazı kültürler, sözgelimi Mayalar, rüyaları hayatın merkezine yerleştirmişler ve ifadenin en güçlü aracı saymışlardır. En eski Mezopotamya tabletlerinde kralların rüyalarının taş tabletlere kazındığı görülmüştür, keza Mısır'da da kayıt altına alınan rüyalardan oluşturulmuş rüyalar kitabı bilinen bir örnektir. Tarihin belki de en meşhur rüyaları, Yusuf kıssasında anlatılır; önce Yusuf'un kendi hakkında gördüğü Yakup'un korkusu olan rüya. 
Sonra, Yusuf'un zindandaki iki arkadaşının rüyası ve daha sonra da Mısır kralının ülkesinin kuraklığı hakkında Yusuf'a yorumlattığı rüya. Neredeyse bütün kıssa rüyaların ritmiyle yürür. Rüyalar, zamanda zemin basamaklarını oyarak ileri ve geri tüm oluşumu yönlendirirler. 


Meşhur rüyalardan biri de Nabukadnezar'ın rüyasıdır. Kâhinlerinden yorumlamalarını istediği rüyayı hiçbirine anlatmaz, sırrı bilebilecek olanın, rüyayı bilmesi gerektiğini söyler. Sonunda rüyayı, yorumuyla birlikte ona anlatan kâhin, Nabukadnezar'ın sonunu da başlatacaktır. Kendini gerçekleştiren bir kehanet korkusu mudur acaba kötü rüyaların anlatılmaması gerekliliğine dair o geleneksel itikat. 


Anlaşılan o ki rüyalar insana pek çok şey söylüyor. İş, onları dinleyip anlayabilecek hünere sahip olmakta. Yani kalp bilgisinde... 
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HAYAT İLE RÜYA ARASINDAKİ İLİŞKİYİ ÖLÜNCE İDRAK EDECEĞİZ 


o nsanın “felsefe” üst başlığı altında sistematik bir form kazanan düşünme faaliyetinin nasıl titiz bir doğrulanma sürecinden geçtiğini anlayabilmemizin yolu bir delile dikkat etmekten geçer: Aklın, duyular yoluyla yaptığımız eleştirilerde her birimizi ikna edebilmiş olması! Akıl öyle bir duyu eleştirisi ortaya koyar ki, gördüğümüz her şeyin başka bir şekle ve dokunduğumuz, duyduğumuz, kokladığımız her nesnenin başka bir hakikate sahip olabileceğini var saydırabilir bize. Buna bağlı olarak da dünya ile çekingen ve ölçülü bir irtibat kurmak zorunda kalırız. “Bir kaplumbağa bir tavşanı geçebilir mi” veya “Atılan bir ok hedefe doğru gidiyor mu, gitmiyor mu” şeklinde kurgulanan paradokslar, düşünme faaliyetinin iddiasını ve aklın imkânını anlatan meşhur örneklerdendir. Bu örnekleri duyunca insan, duyulur dünyanın başka türlü olabileceğini kabul etmeyi yadırgamıyorsa, düşünmenin ne olduğunu sezmeye başlamış demektir. Sufiler “Âleme şaşı bakmak” diye bir tabir kullanır. Şaşı insan her şeyi olduğundan farklı algılar, varlığı çoğaltır, böler. İnsan “bir'i iki görerek gerçek ile irtibat kuramaz hale gelir. Dini hayatın maksadını oluşturan tevhidi idrak anlamına gelen “Bir'i bir olarak görmenin yolu ise hakikati olduğu hal üzere idrak etmekten geçer. Şaşılık kalkmadan tevhidi idrak mümkün olmadığına göre ahlaki hayatın hakkıyla yaşanabilirliği de şaşılığın tedavisine bağlıdır. 


Duyulur dünyayla ilgili kuşkular dile getirilmeye başlayınca, akla en çok; “Bir rüyada olabilir miyiz” sorusu gelir. Bu öyle güçlü bir eleştiridir ki hemen bütün büyük düşünürlerde şu veya 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bu şekilde dile gelmiştir. Hatta bu soruya bir cevap vermeden düşünür vasfı kazanmak mümkün değildir. Duyular bize haz verir, acılar verir, biz de korkarız, üzülürüz veya sevinç duyarız. 
Bütün bunlara rağmen; “Acaba rüya görüyor olabilir miyiz” diye sorabilmek ciddi bir iştir. Rüya ile algılanan dünya arasında bir benzeşme yönü olduğu muhakkak. Rüyanın da bir gerçekliğe sahip olduğunu ve üzerimizde birtakım etkiler yaptığını söyleyebiliriz. Biz rüyayı bir hakikat olarak yaşarız ve uykuda olduğumuz sürece onun hakikatine dair herhangi bir tereddüde kapılmayız. Uyandıktan sonra anlarız ki, bizi korkutan, üzen veya sevindiren hadiseler bir rüya imiş! Yani gerçekte öyle bir şey yokmuş! 
Rüyada hakikat, bir varmış bir yokmuş şeklinde ortaya çıkar. 
“Rüyada olabilir miyiz” demek, gördüğümüz şeylerin rüyadaki imgelerle aynı gerçeklik düzeyinde —var ve yok gibi- olmasını akla getirmek demektir. Gördüklerimiz, duyduklarımız, daha da önemlisi yaşadığımız acılar ve sevinçler, çektiğimiz sıkıntılar bir rüyanın üzerimizdeki etkileri olamaz mı? Nitekim günlük hayatta rüya ile hayat arasındaki irtibatı kurduğumuz pek çok durum yok mu? Mesela yaşadığımız kötü hadiseleri kâbus olarak niteler ve ondan kaçarız. Bazen de bizi mutlu eden sıra dışı hadiseleri anlatmak için “rüya gibiydi” tabirini kullanırız. 


Tabir edilmemiş rüya, okunmamış mektuba benzer 


Hayat ile rüya arasındaki ilişkinin mahiyetini belki de ölünce hakkıyla idrak edeceğiz. Hz. Peygamber bir hadisinde, “İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar” diye buyuruyor. Kuşkuculuğu bilginin mümkün olduğu bir evren telakkisine terk eden filozoflar ise, rüya görmediğimizi kabul ederek düşüncenin istikametini daha çetin sorulara yönlendiriyorlar. 
Uyumuyoruz, kuşkulanıyoruz, demek ki düşünüyoruz. Bütün bunlar da beraberinde, “İnsanın uykuda olmadığını kabul etmesi veya kendini uyanmış varsayması, nesneleri olduğu hal üzere görmesini mümkün kılar mı” sorusunu akla getiriyor. 


Burada iki soru daha gündeme geliyor: “Rüyada var olan nedir ki dünyadaki durumumuzu ona benzetiyoruz ve duyuyla algıladığımız dünyada eksik olan neydi ki onu rüyaya mülhak kıldık?” 
Rüyadaki nesneler oldukları hal üzerine değil semboller şekline bürünerek perde ardından bize kendilerini gösterirler. Evet, her birimiz rüya görebiliriz fakat mesele rüya görmekten ziyade rüyanın tabirini bulabilmektir. 
Tabiri olmayan rüya, algılanmamış dünya veya yaşanmamış hayat ile birdir. “Tabir edilmeyen rüya okunmamış bir mektuptur” sözünün esası ise burada gizli. 
Geldiğimiz noktada rüyalarla ilgili en önemli kavrama ulaşmış oluyoruz: Tabir! Tabir, rüyanın bilgiye dönüşmesini sağlayan yöntemin adıdır. Tasavvuf ehli, ilm-i tabir” denilen bir şeyden söz eder. Burada bir sanattan mı yoksa ilimden mi söz edildiği pek belli değil. Tabiri olmayan rüya, bize bir şey vermediğine göre rüyada en çok “ham veri” ile karşı karşıyayızdır demek ki. Bu haliyle rüyanın bilgiyle bir ilişkisi yoktur. Uyanıklık ile uyku, dünya ile rüya arasındaki irtibat bu noktada ortaya çıkıyor yani ham veri veya hayali varlıkta gizlenen hakikat! 


Rüyada sembol perdesiyle kendisini gizleyen hakikat uyanıkken algıladığımız dünyada başka şe-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MÜRŞİTLER BİR YANDAN RÜYAYI TABİR EDEREK SALİKİN HAL VE GİDİŞATINI ANLAMAYA ÇALIŞIRKEN ÖTE YANDAN RÜYANIN 


ONUN ÜZERİNDEKİ İYİ KÖTÜ ETKİLERİNİ ORTADAN KALDIRMAYA DA ÇALIŞIRLAR. İNSAN GERÇEĞİ ARAMAK YOLUNDA GENELLİKLE RÜYALARIN ETKİSİ ALTINDA GÖRECELİ OLARAK FARK ETTİĞİ 

GERÇEKLE BAĞINI DAHA FAZLA DA KOPARTABİLİR. 


killerde kendini gizleyerek ortaya çıkar. Mesela hakikati bir metinden öğrenmek istiyorsak metnin lafzı bir sembol haline gelerek hakikati idrakimizi engelleyebilir. 
Mana lafızda mıdır, ondan uzakta bir yerde midir, en ciddi soruna dönüşür. Bu durumda lafız veya metin hakikatin saklandığı bir rüyaya dönüşerek zihnimizi zorlar. Metin içindeki -mesela naslarda (ayet ve hadis) hakikat bize kendini açık bir şekilde göstermez; onu ancak bir yöntemden hareketle keşfedebiliriz. Bu nedenle metne -tıpkı rüyadaki sembolü çözer gibi- bir yöntemle yaklaşarak hakikati idrake çalışırız. Burada ortaya çıkan kavram istinbat veya tefsir olarak adlandırılır. Tefsir bir metni bir yöntemden hareketle yorumlayarak onun bize ne söylediğini ortaya çıkartabilmeyi hedefler. 
Tefsir yanında kullanabileceğimiz ikinci bir kavram ise istinbattır. 
İstinbat metni yorumlamanın 

ve ondan hüküm çıkartabilme imkânı sağlayan genel yönteme verilen isimdir. Kelime anlamı “kuyudan su çekmek” anlamındaki bir mastardan türetilir. Lafız bir kuyudur ve biz o kuyudan kovayla su çekerek maksadımıza ulaşırız. Öyleyse tabir ile istinbat veya tefsir elimizdeki iki yöntem kavramı olmuştur. 


Eşyanın hakikati sabit midir? 


Meselenin başka bir yönü de yaşadığımız hayatın bizzat kendisi- 


dir: çevremizdeki nesneler, yaşadığımız hadiseler, kısaca eşyanın hakikati! Bir ağaç gerçekte nedir, bir kuş bir hayvan, en nihayetinde insan nedir veya kimdir sorusu cevabını hemen bulabileceğimiz sorular değildir. Bu durumda biz rüyada olmasak bile çevremizdeki eşyanın hakikati bize kendini göstermiş değildir. 
Hâlbuki bizim aradığımız şey onun hakikatiydi. Eşyanın hakikatinin olup olmaması da uzun tartışmalara yol açmış, en sonunda şu hüküm verilmiştir: “Eşyanın hakikati sabittir.” Bunu nereden biliyoruz? Hiç kuşkusuz bunu mağaradan -yani alışkanlık ve geleneklerin etkisinden- çıkarak eşyayı ışığın altında görenlerin söylemesinden biliyoruz Onlara inanmama hakkımız var fakat mağaradan çıkınca bunu bizzat idrak edebileceğimizi söylediklerine göre ortada mutlak bir dogma yoktur. Geride mağaradan dışarı çıkıp çıkmamak kalmıştır! 
Bu durumda eşyanın hakikatini aramak insanın düşünme faaliyetinin maksadını teşkil ederken bunun için kullanabileceğimiz yöntem istidlal veya tevil adını alır. İstidlal delilden yani görünenden hareketle bir şeyin varlık sebebine ve maksadına doğru yolculuk etmek demektir. Bu sayede onun ne olduğunu ve niçin var olduğunu fark etmiş olacağız. 
Benzer anlamda kullanılan başka bir kelime ise tevildir: Tevil bir şeyin başına (kök anlamı ilk/ 


evvel demektir) yani var olma noktasına dönerek onu anlamak demektir. Hem delilden hareket etmekle hem de bir şeyin başlangiç noktasına dönmekle eşyayı anlamak çabası pek çok güçlükle maluldür. Bu güçlüklerin başında ise insan idrakini belirleyen dâhili ve harici amiller gelir. Dışardakini kabaca alışkanlıklar, nesnenin doğasından kaynaklanan güçlükler olarak ifade edebiliriz. 
Bunlar bir nesneyi olduğu hal üzere idrak etmemizi zorlaştırır. 
İçerdeki amiller ise korkularımız, beklentilerimiz, hayallerimiz 

vs. kısaca düşünme faaliyetinin önündeki engeller olarak görebiliriz. İşte düşünmek insanın bu açmazlarından sıyrılarak hakikat ile “perde'leri aşarak yüzleşmek çabasının adıdır. 


Köprüyü geçerek hakikate gitmek 


Rüyada nesneleri olduğu hal üzere değil sembollerin ardından görürüz dedik. Rüyanın dili semboliktir; hiçbir şey orada kendisi olarak bulunmaz. Gördüğümüz rüya hayatta birebir ortaya 

çıksa bile durum değişmez: 

Rüya sembolik konuşmadır ve sembolleri çözülmeden rüyayı anlamak mümkün değildir. 
Rüyayı anlamak onu tabir etmek, yani sembolden söylenen anlama geçmek ile mümkündür. Burada tabir kelimesi ile aynı kökten türetilmiş iki kelimeyi hatırlamak 


gerekir: Birincisi ibret almak, öteki ise itibar, yani bu düşünme faaliyetinin bir tarzı anlamındaki kelimedir. Her üç kelime söylenen veya görülenden öteye giderek bize hakikatin kendini göstereceği bir yere varmak demektir. Buradaki faaliyetimizi anlatmak üzere “köprüden geçmek” tabiri kullanılır. Semboller bir yerdeyken hakikat köprünün ötesindedir: Tabir (kök anlamı olan ubur, geçmek demektir) ile biz köprüyü geçerek hakikate gideriz. 


Müslümanlar rüyaların nasıl anlaşılması gerektiği hususunda pek çok kitap yazmışlardır. Meselenin tarikatlarda daha dikkatle ele alındığını görmekteyiz. Bunun en önemli sebebi rüyanın sıradan insanlar üzerindeki etkisidir. 
Mürşitler bir yandan rüyayı tabir ederek salikin hal ve gidişatını anlamaya çalışırken öte yandan rüyanın onun üzerindeki iyi, kötü etkilerini ortadan kaldırmaya da çalışırlar. İnsan gerçeği aramak yolunda genellikle rüyaların etkisi altında göreceli olarak fark ettiği gerçekle bağını daha fazla da kopartabilir. Bu meyanda üzerinde durulan kurallardan birisi rüyanın başkası tarafından yorumlanabilecek olmasıdır. 

Hz. Peygamber bizzat kendisi rüyaları yorumlar, bazen de 

bazı sahabiye tabir ettirirdi. 
Tabir kelimesinin tefil babından olması da zaten böyle bir gören, yorumlayan ilişkisine işaret eder. 
Rüya ancak tabir ile dili çözülen bir semboller yumağıdır. Tabir edilmemiş rüya bir bilgi kaynağı değildir. Bilhassa tarikatlardaki seyrü sülukta bu husus önemlidir. Rüya şeyh için bir anlam taşır; müridin rüyasından netice veya hüküm çıkartması söz konusu değildir. Üstelik rüyanın tabiri bazen yanlış da olabilir: İbn'ül Arabi rüyanın tabirine 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yanlış örnek olarak Hz. İbrahim'in gördüğü rüyayı yorumlamasını — daha doğrusu yorumlamamasınıverir. Hz. İbrahim rüyasında oğlunu kurban ettiğini görür. Oğlu; “Babacığım! Sana emredileni yerine getir” diyerek teslimiyetle karşılık verir. Ayet-i kerimede bu durum; “Kad-saddakte rüya-ke” yani “Sen rüyanı tasdik ettin” diye anlatılır. İbn'ül Arabi ayet-i kerimede kullanılan “tasdik” kelimesini “rüyayı olduğu gibi uygulamaya geçirmek” anlamın- da alarak peygambere bir uyarı sayar. Hâlbuki yapması gereken şey, tabir, yani sembolü çözerek hakikatine ulaşmak olmalıydı. 

Bu durumda tasdik ve tabir rüya karşısındaki iki tavırdır: Birinde rüyayı bilgi kaynağı sayarak onu olduğu gibi almak söz konusuyken ötekinde rüya bir veri kabul edilerek bilgi tabire bağlanır. Hz. 
İbrahim rüyayı “tasdik ederek” yanlış neticeye varmıştı; Allah'ın bir koç göndermesi ise tabir ile varılacak netice idi. 


İnsan rüyayı tabir ederken bilgiye kaynak teşkil edebilecek metni de benzer yöntemle çözümleyebilir. Başka bir ifadeyle bilgideki başka bir kaynağımız olan metinde hakikatin bulunu- şu rüyadaki sembolle benzeşir. 
İkisinde de tam bir açıklık ve seçiklik yoktur. Bir metni rüya gibi kuşkulu görebilmek, düşünme ve anlama faaliyetinin istikametini göstermesi bakımından kayda değerdir. Rüya ile metin -metin sanki bir rüyadır- arasında irtibat kurulması önemlidir çünkü alanlar farklı olsa bile metindeki bilgi ham bir bilgidir ve onun hakikatin bilmiyoruz. Bu durum müdrikenin metindeki hakikat ile irtibat kurabilmek için bir yöntemden hareket etmesini (tabir ilmi gibi, yorum, yöntem bilgisi) istilzam eder. Rüyada nesneleri ve olguları sembollere çeviren hayal gücümüz uyanıkken gele- 


TABİR 
EDİLME- 
MİŞ RÜYA, 
BİR BİLGİ 
KAYNAĞI 
DEĞİLDİR. 
BİLHASSA 
TARİKAT- 


LARDAKİ 
SEYRÜ 
SÜLUKTA 


BU HUSUS 
ÖNEMLİDİR. 
RÜYA ŞEYH 
İÇİN BİR AN- 
LAM TAŞIR; 
MÜRİDİN 
RÜYASIN- 
DAN NE- 
TİCE VEYA 
HÜKÜM 
ÇIKARTMASI 
SÖZ KONU- 
SU DEĞİL- 
DİR. 
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nek ve adetlerin hakikati perdelemesine hizmet eder. Hayalin zihni istila etmesini engellemek ve idrak üzerinden onun etkisini kaldırmak hakikati idrak etmek için zaruridir (tasavvufta hayalin etkileri tul-i emel, temenni, beklenti gibi ahlak-ı mezmume ile ifade edilir). Öyleyse ister âdet ve alışkanlıkların etkisiyle metinde idrak edemediğimiz hakikat olsun, ister rüyada sembollere dönüşen hakikat olsun, durum birdir: Hakikate gitmek için yürümemiz gereken yol vardır ve bu yolun adı metinde istinbat ve tefsirdir. 


Büyük rüyanın tabirini nasıl öğreniriz? 


Üçüncü mesele ise bir bütün olarak âlemin anlaşılmasıdır. Bu alanda da rüya devam etmektedir. Dedik ki, rüya görmediğimizi kabul etmek, yaşadığımız hayatı ve evreni doğru anladığımız anlamına gelmez. Sadece evreni anlamak için kullanacağımız yöntem farklı olacaktır. Müslümanların metafizik anlayışlarını şekillendiren ilkelerden birisi; “eşyanın hakikatini bana göster” şeklinde beyan edilen bir hadis-i şeriftir. Bu hadisin sahih olması yetmez; aslında tam olarak neye işaret ettiğini düşünmek gerekir. Hz. Peygamber'in “eşyanın hakikati” derken onun Allah ile irtibatını kastetmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda eşyanın hakikatini görmek, eşyanın Allah ile irtibatı, Allah'ın hikmeti ve maksadını bilmek demektir. Müslüman düşünürler “eşyanın hakikatini” bu şekilde anlamışlardır: Allah ile irtibatını bilmek! Bunun dışında hayatın manası, insanın gayesi idrak edilmiş olmayacaktır. Eşyanın Allah ile irtibatını idrak ettiğimizde büyük rüyanın tabirini öğrenmiş olacağız. 
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JORGE LUIS BORGES; “BELKİ 

DE BÜTÜN SANAT RÜYANIN BİR BİÇİMİDİR” DER. BU SÖZÜN YERİNİ YILLAR ÖNCE KAN TER İÇİNDE UYANDIĞIMDA ANLADIM. 
BİR RÜYA GÖRDÜM VE HER SANİYESİNİ YAŞAMIŞ GİBİYDİM. 
RÜYALARINI PEK HATIRLAMAYAN, GENELDE BİLİNÇALTI RÜYASI GÖREN BENİM İÇİN OLDUKÇA ETKİLEYİCİ BİR ANDI. SONRA ŞİİRE DÖKTÜM BUNU: “NEREYE BAKSAM YÜZÜM AKLIMA GELMEDİ/İNSAN EN YAKIN RÜYADA İNMELİ KENDİNDEN/ SANKİ GERÇEK VARMIŞ GİBİ.” 


YAŞADIĞIMIZ ŞEYLERİN HANGİSİ GERÇEK SAHİ? GEORGES PEREC, KARANLIK DÜKKÂN ADLI KİTABINDA GÖRDÜĞÜ RÜYALARI YAZMIŞTI. BAZILARI, GERÇEKTEN DAHA GERÇEKTİ. RÜYA İÇERİKLİ FİLMLER DE ÖYLE. BU FİLMLERİ İZLERKEN GERÇEK İLE RÜYANIN BİRBİRİNE GEÇTİĞİ ANLAR, DİKKATİN EN YOĞUN OLMASI GEREKEN YERLER. BELKİ DE DİKKATİMİZİ KAYBETTİĞİMİZ İÇİN GERÇEKTEN YAŞAMIYORUZDUR. 


RUYA 
FİLMLERİ 


ZEYNEP TUĞÇE 
KARADAĞ 


THE DREAM IŞ REAL i 


INCEPTION 2010 


Bu filmi tek cümleyle özetleyecek olsam rüya içinde rüya derim. Filmde bir rüya katmanından diğer katmana geçişler yapılmakta fakat burada önemli olan, önceki katmanda bir kişinin uyanık kalıp diğerlerini uyandırması ve rüya gören kişinin aldatıldığını hissetmemesi. Eğer aldatıldığını hissederse rüya kesiliyor. Kişi için bilinçaltındaki sorunlu durumlar, rüyada düşmanları olarak karşısına çıkıyor. Hangi durumda olduğunu ayırt etmek için birtakım nesneler kullanılmış, topaç gibi. Eğer topaç döndürüldüğünde durmazsa rüyaya, devrilip durursa gerçeğe işaret ediyor. Leonardo Di Caprio'nun canlandırdığı ana karakter Cobb, ünlü bir hırsız filmde ve rüyalara girip bilgi empoze etmekle görevli. Karısı intihar ettiği için sıkıntılı bir bilinçaltına sahip olan Cobb, karısının intiharına kendisinin neden olduğunu düşünür. 
Aslında mutlu bir aile özlemi içinde olan Cobb'un çocuklarını gördüğü sahne için rüya diyenler olduğu gibi gerçek diyenler de bir hayli fazla. Ucu açık bırakılmış, eskimeyecek bir film. 


ABRE LOS 0J0SE/ 
AÇ GÖZÜNÜ 9897 


İspanyol yönetmen Amenabar'ın 
25 yaşındayken çektiği bu film, 
Vanilla Sky filminin orijinal hali. 
Çekildiği döneme göre dram, gerilim ve gizem unsurları 

çok yerinde kullanılmış. Filmin başlangıcında elektronik saat, Cesar'i; “Aç gözlerini” diyerek uyandırır. Cesar, sokağa indiği zaman saatinin tekrar “Aç gözlerini” vurgusu yaptığını görür ve daha başlangıcında ilk uyanış sandığımız şeyin aslında rüya olduğunu anlarız. Ana karakter Cesar'in gösterişli hayatı ve güzel bir sevgilisi vardır. Bir gün Sofia ile tanışır, ona âşık olur. Bu durumu kabullenmeyen sevgilisi Nuria ile trafik kazası geçirirler. Kaza sonucu Cesar'in yüzü tanınmayacak hale gelir. Yüzünü gizlemek için maske takmaya başlar, saygınlığını kaybeder, ait olduğu sınıftan dışlanır. 


Sofia'yı aramaya başlar fakat bu noktadan sonra neyin rüya neyin gerçek olduğunu anlamakta fazlasıyla zorlanırız çünkü Nuria kazada ölmesine rağmen onun karşısına çıkar ve Sofia olduğunu söyler. Tuhaf olan ise etrafındaki insanların da onun Sofia olduğunu söylemesidir. Gerçeklik ile rüya arasındaki ayrımın zorluğuna işaret eden bu filmin kurgusu oldukça başarılı. 


STAY/GİTME 2009 


Ryan Gosling ve Ewan Mc Gregor'un başrollerini paylaştığı filmde, Sam bir psikiyatrdır. Bir psikiyatrist arkadaşının görevinden ayrılmasıyla onun yerine bakmaya başlar. Bir gün arkadaşının hastası Henry, kliniğe gelir ve bütün olaylar bundan sonra gelişmeye başlar. Güzel Sanatlar öğrencisi olan Henry, 2 1'inci yaş gününde intihar edeceğini söyler. Henry'de tuhaf olan bir şey vardır, doğaüstü olayları tahmin etmektedir. Bunlar Sam'in kafasını karıştırır. Sam sonunda psikiyatrist olan arkadaşıyla görüşür, kadın çökmüştür. 
Henry ile ilgili sorular sorduğunda Sam'e Henry'nin annesini bulmasını salık verir. Henry, annesi ile babasının öldüğünü söylediği için Sam şaşırır fakat annesini arayıp bulur ve onunla konuşur. Henry'nin annesi, Sam'i Henry sanmaktadır. Sam, orada evin köpeği tarafından saldırıya uğrar. Bütün bunları polis memuruna söylediğinde, memur ona bulunduğu adresteki kadını tanıdığını ve onun cenazesine gittiğini söyler. Sam, zamanla çıldırma noktasına gelir. Henry'yi intihardan vazgeçirmeyi amaç edinir. Henry, eski ressam Tristan'i kendisine örnek aldığı için Sam, ressam olan sevgilisi Lila'dan Tristan ile ilgili bilgiler alır. Ressam Tristan, yaş gününde Brooklyn Köprüsü'nde başına ateş ederek intihar etmiştir. 
Sam, Henry'yi bulmak için köprü- ye gider ve ondan sonra her şey açığa çıkar. Henry'nin dediği gibi, her şey bir rüyaysa dünya da bu rüyanın içindedir. 


LA SCIENCE 
DES RESES/ 
RÜYA BİLMECESİ 2907 


Başrolünde Gaer Garcia Bernal'in yer aldığı bu film; gerilimden ziyade tebessüm ettiren, izleyiciyi yormayan, görsel açıdan başarılı ve oldukça iyi esprilere sahip. Ana karakter Stephan, rüya ile gerçeği ayırt edemeyen biridir. Çocukluğundan beri hayal kurarak yaşamını yönlendirir 

ve aslında hiç büyümek istemez. Gerçek hayata itiraz etme yolu olarak rüyaları bulmuştur. 
Filmde, güzel bir gönderme de vardır. Stephan ana dili olan İngilizceyi konuşurken kendini rahat hisseder, tıpkı rüyalarındaki gibi. 
Yabancı dili olan Fransızcayı konuşurken ise kendini rahatsız hisseder, tıpkı gerçek hayattaki gibi. Masalsı bir yanı olan filmde, tuvalet kâğıdı rulosundan oluşan şehirler, pamuktan gemiler gibi detaylar yer alıyor ve film, hoş bir aşk hikâyesi barındırıyor. 
Stephan, sevdiği kızla telefonda konuşurken uyuyakalıp rüyasında gördüklerini ona anlatıyor. 
Oysa rüya görürken bir yandan konuştuğunun farkında bile değil. Ütopik güzel bir dünya 

var bu filmde ve o dünyaya dâhil olmanın aslında insana iyi geldiği vurgulanıyor. 
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Bİ-MONG/RÜYA &rns 


Ana karakter olan Jin'in rüyadan uyanmasıyla başlayan filmde Jin, rüyasında yaptığı kazanın olduğu yere gider. Gerçekten de orada bir kaza gerçekleşmiştir. 
Kazadaki şüpheli kişi ise Ran'dır. 
Jin, polis ekiplerini takip eder ve Ran'ı görür. Ran, suçlamaları reddedip bütün gece uykuda olduğunu iddia eder. Polis, Ran'ın söylediklerine inanmaz ve onu tutuklar. Jin ise Ran ile aralarında bir bağ olduğunu düşünür ve zaman içinde bu düşüncesinin gerçek olduğunu anlar. Öyle ki Ran, uykusunda Jin'in rüyalarını gerçeğe çevirmektedir. Ölünce rüyalar da biter. “Ölüm uyku kadar kötü değildir” repliğinin geçtiği filmde, gerilim ve merak unsuru yüksek düzeyde tutulmuş. Kim Ki-Duk'un yönetmenliğini yaptığı filmin yönetmenin diğer filmlerinden daha farklı bir tarzı var. Filmin müzikleri de senaryosu gibi oldukça başarılı. 
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SPORLOOS/ 
KAYBOLUŞ “is 


Tim Krabbe'nin Altın Yumurta adlı kitabından uyarlanan bu film, ünlü yönetmen Guentin Tarantino'nun etkisi altında kaldığı filmlerden biridir. Hollywood tarafından The Vanishing adında yeniden çekilmiş. Filmin açılışında Rex ile Saskia çiftini yolculuk halinde görürüz. Saskia sürekli gördüğü bir rüyadan bahseder. 
Altın bir yumurtanın içinde boşlukta yüzüyordur fakat bu kez boşlukta bir yumurta daha vardır. Benzin istasyonuna geldiklerinde Saskia içecek almaya gider fakat dönmez. Bu noktadan sonra merak duygusu ve gerilim çok yükselir. Rex her yerde onu arasa da bulamaz. Bu sırada istasyonda gördüğümüz bir adam vardır: Lemorne. İlerleyen sahnelerde Lemorne'in hayatına odaklanılır. Lemorne, sosyopat bir kimyagerdir. Sürekli olarak turistlere bir eczane sorup onları durdurur. Rex, bir gün Saskia'nın sürekli gördüğü o rüyayı görür ve tekrar onu aramaya başlar. 
Olayın üzerinden üç sene geçmiştir, bu sırada Rex'e Saskia'yı kaçıran kişiden beş kez buluşma daveti gelir. Rex bütün buluşmalara gider ama onunla görüşemez. Bir gün Lemorne, Rex'in önünü kesip Saskia'yı kaçıranın o olduğunu söyler ve işler iyice sarpa sarar. Rex'in kayboluşu başlar, belki de her şey altın yumurta rüyasından ibarettir. 


« 


INGRID BERGM | 
GREGORY PECK 


ELFRED HITCHCOK( KS 


SPELLBOUND/ 
ÖLDÜREN 
HATIRALAR 949 


Ingrid Bergman'ın başrol- 

de olduğu bu film, çekildiği dönemin bir hayli ilerisinde. 
Alfred Hitchock rüya sahnelerinde Salvador Dali ile çalışmış. 
Freudyen yaklaşımlar, Salvador Dali'nin rüyaları ile birleşince ortaya çarpıcı sahneler çıkmış. 
Ana karakter Ballantine, gördüğü rüyalar üzerine bir psikiyatriste gitmeye başlar. Rüyalarını, Dr. 
Brulov'a anlatırken şoka girer, durumunu kabullenemez, öfke kontrolü sorunu yaşar. Bir süre sonra ikili arasında aşk başlar. 
Ballantine, kardeşinin ölümüne sebep olduğu için suçluluk hissediyordur. Bu olaydan yıllar sonra birinin ölümüne daha tanık olur ve onu da kendisinin öldürdüğüne inanır. Zamanla hafıza kaybı yaşayıp ölen kişinin yerine geçer. Hitchock'un her filminde olduğu gibi bunda da şaşırtmaca unsurları çok fazla. Yönetmen, tam olayı çözdüm dediğiniz anda durun daha bitmedi aslında öyle değil deyip bizi olduğumuz yere çiviliyor. 


GÖLGE OYUNU "992 


Başrollerini Şener Şen ile Şevket Altuğ'un paylaştığı bu film, Yavuz Turgul'un en sevdiğim filmidir. Pavyonlarda komedyenlik yaparak geçimlerini sağlayan Abidin ve Mahmut birbirlerine zıt karakterde iki arkadaştır. Abidin ne kadar üçkâğıtçıysa Mahmut da o kadar iyi niyetli biridir. Bir gün pavyona çok güzel bir kız getirilir. Kumru'yu getiren kişi, kızın işitme ve konuşma engelli olduğunu biliyordur fakat patron bunu bilmez. Bunu anladığı an kızı pavyondan kapı dışarı eder. 
Mahmut, kızı tek başına sokakta görünce ona yardım etmek ister, Abidin buna karşı çıksa da sonradan ikna olur. Kumru, dokunduğu şeyi güzelleştiren bir kızdır. 
Uyku sorunu yaşayan ev sahibini uykusuzluktan kurtarır. Kedilerin dilinden anlar. Mistik bir yanı vardır. Aslında hapiste olan annesini aramaktadır. Abidin ile Mahmut da ona bu arayışında yardım ederler. Gerçek ile gerçeküstünün birbirine harmanlandığı bu film, Türk sinemasının yüz aklarından biridir. 
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er kitap yazıldığı zamanın çocuğu. 
Kimi zaman o za- 


manın rüzgârlarıyla 

yelkenlerini şişiren 

ve ilerleyen bir yelkenli olur kimi zaman da rüzgâra rağmen, ona direnerek yükselen 


bir uçurtma. Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi'nin A'mâk-ı Hayali ise bu tasnifte uçurtma olarak nitelendirebileceğimiz eserlerden biri. 


Bilimsel gerçeklerin rüzgârının estiği, bu toprakların da o rüzgârların etkisini her geçen gün 


daha çok hissettiği bir dönemde 


yazılır ve yayımlanır A'mâk-ı Hayâl. İlk baskısı 1910'da yapılan kitap, gerçeğe ulaşma- nın hakikate ulaşmaktan daha önemli görüldüğü bir zamandır. 
Ölçülüp, bilimsel olarak ispatlanabilen, seri bir şekilde üretilip tüketilen “gerçekler”in çağında 


hayallerin derinliklerine dalmaya 


talip olmak rüzgârı karşına almaktan başka nedir ki? Nitekim Filibeli Ahmed Hilmi de kitabın hemen başında yazdığı “Birkaç Söz” başlıklı sunuş yazısında kitabı için “Acaba hikâye mi?” 
sorusunu sorduktan sonra asıl 


meselesinin başka olduğunu izah ederken kitaba gösterilen ilginin 


hakikat arayışının bir sonucu olacağını, milletimizin hakikat karşısında hassas olduğunu zaten ispatladığını vurgular. 


A'mâk-ı Hayal bir arayış kitabıdır 


ve rüyalar ise bu arayışın temel 


aracıdır esasen. Rasyonel olanın 

dayatıldığı bir zamanda “bilinçaltının kusmuğu” gibi telakki edilen rüyaların, ölçülemediği için bilimsel gerçeklerce dışlanan hakikate ulaşmak için bir vesile kabul edil- 


mesi ile ilerleyen hikâye elbette rüzgâra karşı yazılmıştır. 


Raci'nin Aynalı Baba'ya ilticası 


Kitabımızın ana karakteri Raci, rüzgârın götürdüğü yere giden bir gençtir ancak emsallerinden farklı olarak esaslı bir arayışla yola çıkar ve çıkmaz sokağa kadar vardırır işi. Bir sahihlik ve sahicilik arayışındayken kendisiyle yüzleşir. Aynada kendini “küfür ile imândan, ikrâr ile inkârdan, tasdik ile reybden (şüphe) mürekkep bir şey” olarak görür. Bir karakter olarak Raci, Batılılaşma maceramızın temel karakteristiklerini bünyesinde toplar ve ismi- nin anlamı olan “rücu eden” yani dönen kişi olması bir anlamda da Filibeli Ahmed Hilmi'nin ideal tipi olmaya dönüşmesine işarettir. 
Raci'nin yaşadığı dönüşümde aslan payı ise Aynalı Baba'ya 

ve onun bir terbiye aracı olarak kullandığı rüyalara aittir. 


Raci, yaşadığı travmatik tecrübe ile Aynalı Baba'ya iltica eder. 
Aynalı Baba, Raci'nin olmadığı her şeydir adeta. Pür akıl bir insan olan Raci'nin aksine pür meczuptur. Bir kariyere talip olmamış tam tersine bir mezarlıkta yaşamaktadır. Üstü başı ayna ve cam parçalarıyla süslenmiştir. Bir anlamda kendini bu şekilde “gizlemiştir” Aynalı Baba. Raci'nin Aynalı Baba'ya ilticası ise adeta bir düşüş, 

bir savrulmadır. Daha önce o mezarlığın önünden geçerken içeri girmeyi aklından geçirmiş ama günlük hayatın zincirleri onu kendine çekmiştir. Muhtemelen o zaman Aynalı Baba ile karşılaşsa ciddiye bile almayacaktır. Ancak yaşadığı travmatik tecrübe, onu bir anlamda hayat zincirinden 

de azade kılmıştır. Dolayısıyla Aynalı Baba'nın göstereceği rüyalarla arasına girebilecek hiçbir perde kalmamıştır. 


BİR KARAK- 
TER OLARAK 
RACİ, BA- 
TILILAŞMA 
MACERAMI- 
ZIN TEMEL 
KARAKTE- 
RİSTİKLERİNİ 
BÜNYESİNDE 
TOPLAR VE 
İSMİNİN AN- 
LAMI OLAN 
“RÜCU EDEN” 
YANİ DÖNEN 
KİŞİ OLMASI 
BİR ANLAM- 
DA DAFİLİ- 
BELİ AHMED 
HİLMİ'NİN 
İDEAL TİPİ 
OLMAYA DÖ- 
NÜŞMESİNE 
İŞARETTİR. 
RACİ'NİN YA- 
ŞADIĞI DÖ- 
NÜŞÜMDE 
ASLAN PAYI 
İSE AYNALI 
BABA'YA 

VE ONUN 
BİR TERBİ- 
YE ARACI 
OLARAK 
KULLANDIĞI 
RÜYALARA 
AİTTİR. 


Ney sesi ile açılan rüya kapısı 


Raci, önce Aynalı Baba'nın ikram ettiği kahveyi içer ve sonra da ney sesi ile şiirlerle transa geçer. 
Aynalı Baba'nın sesini giderek daha uzaktan duyar Raci. Uykuya yaklaşır ama tam olarak uyumaz. Bir yakaza halinde görür rüyasını. Ahmed Raci, her rüyada başka bir diyarda bulur kendisini ve “zirve-i hiç”e gitmektedir. Raci'nin rüyaları adeta bir simülasyon gibi ilerler. Hatta 

bir adım daha ileri gidebilirim. 
Filibeli Ahmed Hilmi'nin tasarladığı rüya adeta bir “arttırılmış gerçeklik” senaryosudur ve Raci bu rüya-senaryoların içinde Buda, Hürmüz, Ehrimen, Platon, Pisagor gibi farklı tarihi ve mitolojik kişilerle tanışır, ifritlerle, canavarlarla ve türlü türlü varlıklarla karşılaşır. Her rüya ayrı bir macera, ayrı bir hikâye ve ayrı bir ibrettir. Böylece “rüyalar”, Filibeli Ahmed Hilmi'nin iç içe geçmiş pek çok anlatıyı bütünlüklü anlatıya dönüştürdüğü bir teknik olur. 


Ahmed Raci, yalnızca canlı cenazelerin ulaşabildiği hiçlik zirvesine çıkmak üzere seferdeyken hurilerin çirkin acuzelere dönüştüğüne şahit olur ama bu arada hiçlik zirvesine çıkma imtihanını da kaybeder. Nifak, salâh, muhabbet, gazap gibi askerlerin birebir dövüşmesine şahit olduğu bir muharebe meydanında yer alır. Ahmed Raci, “Hikmet” olarak yer aldığı bu muharebede nefs-i emmarenin tutsağı olsa da aşk onu kurtarır. Bu rüya adeta bir beşeri haller karnavalıdır. İnsanın halden hale geçişi sadece bu bölümün değil bütün kitabın da çerçevesini oluşturur ve haller rüyalarla temsil olunur. Rüyalar 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FİLİBELİ AHMED HİLMİ'NİN A'MÂK-I HAYÂL'DE TASARLADIĞI RÜYA ADETA BİR “ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK” SENARYOSUDUR VE RACİ BU RÜYA-SENARYOLARIN İÇİNDE BUDA, HÜRMÜZ, EHRİMEN, PLATON, PİSAGOR GİBİ FARKLI TARİHİ VE MİTOLOJİK KİŞİLERLE TANIŞIR, İFRİTLERLE, CANAVARLARLA VE TÜRLÜ TÜRLÜ VARLIKLARLA KARŞILAŞIR. HER RÜYA AYRI BİR MACERA, AYRI BİR HİKÂYE VE AYRI BİR İBRETTİR. 


hep bir hikmet arayışının farklı tezahürleridir. Çok farklı boyutlara kapılar açılır. Her rüya Ahmed Raci'nin kendi iç dünyasını daha çok tanımasına ve manevi derecesinin yükselmesine vesile olur. 


Aynalı Baba onu bir mezara yatırıp orada defnolunan kişinin hayatını tecrübe etmesini sağlar. 
Gittiği âlemde karanlık ve aydınlık, hayır ve şer, ilim ve cehalet gibi kavramların bizim yaşadığımız dünyanın tam tersi olmasına şahit olur Ahmed Raci. Filibeli Ahmed Hilmi, bu rüya ile ilmin yerine irfanı, niceliğin yerine niteliği teklif eder. 


Başka bir rüyada ise Ahmed Raci, uzayda gezegenler arasında dolaşır. Simurg'un sırtında Merih'e, Jüpiter'e giden Raci, orada bambaşka hayatlarla karşılaşır. Hind padişahının oğlu olduğu rüyada merakına yenilir ve Kaf Dağı'na doğru yola koyulur. 
Başka bir rüyada Brahmanlarla “Om, om” diyerek zikreder. (Asaf Halet Çelebi'nin Hind kültürüne yönelmesinde A'mâk-ı Hayâf'in etkisi elbette araştırılmaya değer bir konudur. Ancak bu yazının sınırlarını aşar.) Marifete talip olmak için edebi hayatını feda eden Ahmed Raci; Hz. 
Adem, Konfüçyüs, Platon, Aristo, 


Mesih, Lokman ve Buda ile aynı mecliste bulunur ve nirvanayı tecrübe eder. 


Rüyaların ortak özelliklerinden biri, daim ve sabit bir şeyin olmaması. Ahmed Raci, rüyasında halden hale geçerken ne kadar olağanüstü şeyler görse de olağan hayatta olduğu gibi ölümün, kaybetmenin tecrübesini de derinlemesine yaşamaya devam ediyor. Yalnızca düşüş ve yükselişler bir rüya kadar hızlı gerçekleşiyor. Kitabın başında sorulan “Acaba var mıyım” sorusu sonuna dek neredeyse her satıra sinmiş durumda. Sadece kitabın önceki bölümlerinden farklı olarak “Yeni Bir Manzume-i Hayalat” başlıklı bölümünde Aynalı Baba daha az devreye giriyor o kadar. 


A'mâk-ı Hayâl ve rüyalar hakkında daha pek çok şey söylenebilir. Pek çok edebi metne de ilham kaynağı olabilir bu kitap. 
Sinemamız, şiirimiz, resmimiz, tiyatromuz bu rüyaları görmezden geldiği sürece hep biraz tercüme, biraz eğreti kalacaktır. 
A'mak'ı Hayâl elbette sıkı bir eleştiriyi de hak ediyor. Onun hak etmediği tek şey görmezden gelinmesi... 
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Gölgede ve güneşte rüya 


Enis Batur, A'mâk-ı Hayâl için “gölgede kalmış roman” tanımlamasını yapıyor. Filibeli Ahmed Hilmi'nin A'mâk-ı Hayal'de tasarladığı rüyalar, Asaf Halet Çelebi'den Peyami Safa'ya pek çok şair ve yazarı etkiler. Bu etkilerin izini sürmek bu yazıyı kocaman bir kitaba dönüştürebilir ancak biz zor olanı tercih edip yazımızı burada nihayetlendirelim. 


Bir gün belki bulutlar dağılır ve Platon'un mağara istiaresinin sonunda anlattığı güneş bulutların arkasından çıkıverir. O zaman gölgede kalan A'mâk-ı Hayâl'e de şahit oluruz. 


NOT: Metin için 

N. Ahmet Özalp'in hazırlayıp hem önsözüyle hem de dipnotlarla zenginleştirdiği ve Nisan 2016'da Büyüyen Ay Yayınları'ndan çıkan A'mâk-ı Hayâl'den yararlandım. 
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RÜYA, KENDİNDEN 
KENDİNE GİDEN 


BİR YOLDUR 


RÖPORTAJ :: 


BEYTULLAH ÇAKIR :: HAYRETTİN KARA 


HAYRETTİN KARA KİMDİR? 

1963 yılında Antalya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1985 yılında mezun oldu. 
Psikiyatri uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tamamladı. Geçmişte Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi ve Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2'nci Psikiyatri Birimi'nde Klinik Şefi olarak görev yaptı. Şu anda Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Kara, aynı zamanda 

özel kliniğinde terapilerine devam etmektedir. Rüya ve terapi dergisi alt başlığıyla altı ayda bir çıkan Dinlenen Ben dergisinin de koordinatörlüğünü yapmaktadır. 


üyaların genel itibariyle bilinçdışından kaynaklandığı ve örtük semboller vasıtasıyla bize birtakım mesajlar verdiği genel kabuller arasındadır. Peki, işin aslı gerçekten de böyle midir? 
Rüyaların özü ve kökeni, söylendiği gibi salt bilinçdışı dünyasına mı aittir? Uzun yıllardır rüya meselesi üzerine çalışan ve rüya terapisi konusunda alternatif bir paradigma oluşturan Prof. Dr. Hayrettin Kara, kendisiyle yaptığımız söyleşide; işin aslında pek de öyle olmadığını, sanıldığının aksine rüyanın da kendi içinde bir bilinçlilik ve yaşam hali olduğunu ısrarla vurguluyor. 


Rüyaların bir anlamı var mıdır ve kökeni nereye dayanır sorusuyla başlayalım isterseniz. 


Bu soru, hayatın bir anlamı var mıdır ve kökeni nedir sorusuyla fazlasıyla benzer aslında. Zira ben, rüyaların da tıpkı hayat dediğimiz şey gibi bir yaşantı olduğunu düşünüyorum. Merkezinde kendimiz olan, benliğimiz olan bir yaşantı. Bu söylediklerimle sorunuza net bir cevap vermediğimin farkındayım ama meseleyi farklı bir pencereden değerlendirmek istiyorum. Rüyaların anlamı ve kökenini sorgulayan herkesin hayatın anlamı ve kökeni nedir sorularının da peşine düşmesi gerekiyor zira bunlar 


birbirinden pek de ayrı arayışlar değil aslında. 


Rüyanın da bir yaşantı olduğunu söylüyorsunuz. Kastettiğiniz nedir tam olarak? 


Yaşantı dediğimiz kendimizin, benliğimizin algıları, düşünceleri hissedişleri, yönelimleri, davranışları değil midir? Biçim ve form olarak farklılıkları olsa da rüyalar da uyanıklık gibi kendimizin yaşantılarıdır ama bizler rüyalara bir yaşantı gibi değil de şifreli 

bir metin gibi bakma eğilimindeyizdir. Burada ne söylediğimi anlatabilmek için rüyalara dair kabul edilen genel görüşlerden kısaca bahsetmem gereke- 


cek. Bildiğiniz üzere rüyaların anlamının ne olduğuna ilişkin geleneksel bir görüş vardır bütün kültürlerde. “Geleneksel yorumlayıcı yaklaşım” olarak kategorize edebileceğimiz bu anlayışın izlerine, ilk olarak Gılgamış Destanı'nda rastlıyoruz. Gılgamış Destanı, insanoğlunun bilinen ilk yazılı destanı olmasının yanında içinde pek çok rüyanın anlatı|- dığı, yorumlandığı çok ilginç bir metindir. Bu destandaki rüya kavrayışının özü şudur: Rüyalar kişisel bilincin ötesinden, başka bir âlemden bilgiler taşır ama bu bilgiler bir sembolizmle örtülmüştür. Bu bilgiye ulaşmak için bu sembolizmin yorumlanması gerekir. 
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Bir de 20'nci yüzyılın başlarında şekillenmeye başlayan modern psikolojinin rüya yaklaşımı vardır. Farklılıklar içermekle beraber çok genel anlamda modern psikoloji rüyaları bilinçdışının sembolik dışavurumları olarak görür. Aslında modern psikolojinin rüya anlayışı, ilk izlerine Gılgamış Destanı'nda rastladığımız geleneksel görüşün bir devamı niteliğindedir. Geleneksel görüşteki öte âlem fikrinin yerini burada bilinçdışı kavramı almıştır sadece. Her iki görüşte de rüyalara bireysel öznel yaşantılar olarak değil sembolik metinler gibi yaklaşılır. 


j 


Yapı aynı yani. 


Evet, yapı aynı. Sembolizmin içeriğine dair söylenen şeyler farklı olsa da temel çerçeve aynı. 
Dolayısıyla Freud ile meşhur olan modern psikolojinin rüya görüşünde yöntemsel olarak yeni bir şey olmadığını söyleyebiliriz. 


Yeni olarak kabul edebileceğimiz bir anlayış yok mu hiç? 


Nörobilimin (sinirbilim) rüya yaklaşımını bir yenilik olarak kabul edebiliriz. Bu yaklaşım, diğer iki görüşten farklı olarak rüyaların biçimsel ve niceliksel yönleriyle ilgilenir. Anlam sorusu bilimin sorusu değildir. Daha önce bahsettiğim iki yaklaşım rüyaların anlamı nedir diye sorarken nörobilimsel yaklaşım; “Rüyaların bir işlevi var mıdır, varsa Modern psikolojinin rüya GİMİİEMASİN nedir” diye sorar. Rüyanın kökeni konusunda ise, rüyayı oluşturan ilk izlerine Gılgamış Destanı'nda e rastladığımız geleneksel görüşün bi rg Ee kente devamı niteliğindedir. Gelene ks e |iğlei ke i beyin sapındaki bazı kolinerjik görüşteki öte alem fikrinin yerini bu zle? nöronların ateşlenmesiyle başlabilinçdışı kavramı almıştır sadece. Her EA 5 5 5 anlam sorusunun bir karşılığı iki görüşte de rüyalara bireysel özne! 
yaşantılar olarak değil sembolik. m e ti nl e rg > eki, sizce rüyaların anlamı 


gibi yaklaşılır ee 
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Rüyalar bana göre, genel bir anlama sahip olmaktan ziyade rüyayı görenin kendi öznelliği içinde bir anlama sahiptirler. Konuşmanın başında da belirttiğim gibi bu, hayatın anlamı meselesiyle çok benzer bir mahiyettedir. Nasıl ki hayatın anlamı; “sizin için ne ise odur”, aynı durum rüya söz konusu olduğunda da geçerlidir. 


Öznellik diye vurguladığınız nedir tam olarak? Mesela 

aynı rüyayı ikimiz de gördük diyelim fakat gördüğümüz aynı rüyanın bizdeki çağrışımları farklı olabilir. Kastetmek istediğiniz böyle bir şey mi? 


Aynı rüyayı ikimizin de görmesinin hiçbir biçimde mümkün olmadığını belirtmem gerekiyor. 


Neden? 


Çünkü bizim sizinle aynı rüyayı görmemiz sadece biçimsel anlamda mümkün fakat yaşantı olarak mümkün değil. Bakın şimdi kahve içiyoruz mesela, görünüşte aynı kahveyi içiyoruz ama “kahve içme deneyimi” ikimiz için çok farklı. Kahvenin sizde ve bende yarattığı öznellik tamamıyla farklı çünkü. Tıpkı 

bu kahve örneğinde olduğu gibi benzer rüyalar görsek bile bu rüyaların hakikati kendi öznelliklerimiz içinde gizli. 


Rüyanın yaşantı olma meselesini biraz daha deşmek istiyorum açıkçası. Ne anlamalıyız biz buradan? 


Tabii, deşelim. Bakın şu anda sizinle bir sohbet halindeyiz, peki bu durum sizin için bir yaşantıdır desem bana itiraz edebilir MİSİNİZ? 

Hayır. 

Aslında bizim yaşantı olarak nitelediğimiz bu durum, pekâlâ 


bir rüya da olabilir. Biz rüyaları her zaman kapalı, metaforik, 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SİYLE ÇOK 
BENZER BİR 
MAHİYETTE 
OLDUĞUNU 
GÖZDEN 
KAÇIRMA- 
MAK GERE- 
KİYOR. 


sembolik ve anlaşılması zor 

bir metin olarak düşünüyoruz. 
Hâlbuki rüyanın da tıpkı uyanık olduğumuzda tanımlamakta hiç zorlanmadığımız bir yaşantı 

gibi olduğunu anlayabilirsek, meselenin bu zor kısmından da kurtarırız kendimizi. Size bir yaşantı içinde olduğunuzu nasıl fark ediyorsunuz diye sorsam ne dersiniz? Hissediyorum, anlıyorum, algılıyorum, muhakeme ediyorum gibi var olmaya dair temel nitelikleri sıralarsınız değil mi? Peki rüyadayken de bizzat bu halleri yaşamıyor muyuz? 
Sadece rüyadaki yaşamın biçimi, formu ve diğer bazı özellikleri farklıdır. Gördüğünüz rüyalarda yaşınız, formunuz ve hatta cinsiyetiniz bile farklı olabilir ama temelde sizin uyanık halinizden farklı şekilde tezahür eden bütün bu hallerin yine sizin kendiniz olduğunu bilirsiniz değil mi? Mesela uyanık bilincimizle uçmak, yer çekimine tabi olmamak imkânsız ve saçma gelir bize, bu rüya yaşantısında pekâlâ mümkündür ve biz rüyada yaşadığımız bu durumları, rüyadaki benliğimizde hiç ama hiç yadırgamayız. Hani şu Çinli bilge Chuang Tzu'nun rüyalarla ilgili meşhur sorusunu hatırlayalım isterseniz. 


Chuang Tzu bir gün rüyasında kelebek olduğunu görür ve kafası karışır, “Ben bir kelebeğim de kendimi Chuang Tzu mu zannediyorum yoksa rüyamda kelebek gören Chuang Tzu muyum?” diye sorar kendisine. Ben Chuang Tzu'nun bu sorunun cevabını çok kesin olarak bildiğine ve kafasının hiç de karışık olmadığına eminim aslında. Böyle bir soruyu sormasının sebebi insanlara 

bir şey öğretmek istemesiyle alakalı. Kelebek de olsam ben yine bendim. Benliğimin rüyada bir kelebek gibi tezahür etmiş olması benim ben olmadığım anlamına gelmez demek istiyor. 
Chuang Tzu rüya ile uyanıklığın birbirinden keskin bir şekilde 


ayrılmasının yanlışlığını anlatmak istiyor. 


Ama bu günlük yaşantımızı çok zorlaştıran bir durum yaratmaz mı bizim için? 


Evet, rüya ile uyanıklık arasında yaptığımız ayrım, günlük hayatımızı kolaylaştırmak açısından gerekli ama hakikat açısından baktığımızda bu keskin ayrımın yanlış bir varsayım olduğunu vurgulamak istiyor burada. İbn'ül Arabi de bunu başka bir biçimde dile getiriyor: “Tamam, rüyayı yorumlayıp duruyorsunuz fakat bu hayatın kendisi de bir rüya gibidir o zaman onu da yorumlayın.” Yani burada rüyanın hem bir yaşantı olduğu hem de uyku ile uyanıklık arasında keskin ayrımlar yapılmaması gerektiğine dair bir vurgulama söz konusu. Chuang Tzu da İbn'ül Arabi de kişinin uyanıklık ve rüyadaki benliğinin bir süreklilik içinde değerlendiri!- mesi gerektiğini söylüyor bize. 


Rüya benliğimiz diye bir tanımlama yapıyorsunuz. Benliğin olduğu yerde kaçınılmaz olarak bir bilincin de olması gerektiği muhakkak. Bizim rüya esnasında da bir bilincimiz olduğunu söyleyebilir miyiz? 


Elbette söyleyebiliriz, zaten bundan bahsetmeye çalışıyorum. 


Fakat bu, az evvel de bahsettiğiniz modern psikolojinin bilinçdışını merkeze alan rüya yaklaşımına ciddi bir reddiye olmuyor mu o zaman? 


Freudyen görüşün, rüyaları bilinçdışı kaynaklı olarak ele aldığını ve görülen rüyaların aslında daha derinde var olan bilinçdışı düşünceleri gizlemek için kullanılan bir örtü olarak değerlendirdiğini belirtmiştik. Freud rüyaları; “Bilinçdışına giden kral yolu” olarak tanımlar. Burada bir benlik, kendilik yahut yaşayan özne yoktur sadece bilinçdışı 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ve bilinç arasında sürekli devam eden bir mekanik süreçler ilişkisi vardır. Burada Freud'un sadece rüyayı değil günlük yaşantıyı da bilinçdışı merkezli tanımladığını söylememiz gerekiyor. Kendi ölçüleri içinde tutarlıdır fakat ben hem günlük yaşantının hem de rüya yaşantısının merkezinde bilinçli bir benliğin olduğunu söylüyorum. Bilincin ve benliğin olmadığı yerde insani yaşantıdan da bahsedilemez. 


“Uyanıklık halindeki benlik” ve “rüyadaki benlik” diye bir sınıflama yaptığımızda benliği parçalamış olmuyor muyuz ama? 


Burada aslında iki ayrı benliğimiz olduğunu söylemeye çalışmıyorum. “Rüyadaki benlik” diye bir 


vurgulamada bulunmamın sebebi aslında, en baştan beri anlatmaya çalıştığım gibi rüyanın da bir yaşantı olduğunu göstermek ve hissettirmekle alakalı. Burada bahsettiğim bu iki benliği, aynı benliğin farklı tezahürleri gibi düşünebilirsiniz. Mesela sizin burada bu röportajı gerçekleştirirken bir benliğiniz var ama ailenizle birlikteyken de farklı bir benliğiniz var keza arkadaş grubunuzda da farklı bir benliğiniz var. Aslında bu çokluk evrenin- de bütün bu benliklerin tek bir benlikten kaynakladığını biliriz. 
Burada bahsetmeye çalıştığım bu minvalde bir şey esasen. İşte rüyada da kendimizi kendimiz olarak bilmemiz aynı konuyla ilgilidir fakat tezahürü biraz daha farklıdır çünkü rüyanın bilinçlilik 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BİZ RÜYALARI HER 
ZAMAN KAPALI, 
METAFORİK, SEMBOLİK 
VE ANLAŞILMASI ZOR 

BİR METİN OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ. HÂLBUKİ RÜYANIN DA TIPKI 
UYANIK OLDUĞUMUZDA TANIMLAMAKTA HİÇ ZORLANMADIĞIMIZ BİR YAŞANTI GİBİ OLDUĞUNU ANLAYABİLİRSEK, 
MESELENİN BU 

ZOR KISMINDAN 
KURTULURUZ. 


düzeyi farklıdır ve buna bağlı olarak da rüyadaki benliğimiz, kendisini biraz daha farklı ve özgün bir şekilde dışa vurur. 


Rüyalar, kendimizi tanımamız ve tanımlamamızda ne gibi fonksiyonlar icra ediyor? 


İnsanın kendisini salt kendisi olarak tanıması çok zor bir durumdur ve pek de mümkün değildir. 
Alkibiades diyaloğunda Sokrates; “İnsanın kendisini ancak bir başka insanda tanıyabileceğini” çok güzel anlatır. Bizim kendimizi bir başka kendilikte tanıyabiliyor olmamız açısından rüyaların olağanüstü bir iş yapıyor olduğunu söyleyebiliriz aslında yahut kendimiz, kendi içimizde olağanüstü bir şey yapıyoruz. 
Rüyalar, kendimizi kendimize 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yansıtarak kendimizi kendimizin aynasında görmemizi sağlıyor. 
Yani rüya, insanın kendisini yine kendisinde tanımasında çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. 


İnsanın kendisini tanımasında çok etkili bir yol bu. 


Ben de öyle düşünüyorum. Dolayısıyla rüya olağanüstü bir alan açıyor insana aslında. İnsan, varlık yapısı gereği her zaman kendini ikileştirmek durumundadır. 
Mesela kendi iç konuşmalarınızı düşünün. Bu durum dilimizde de “Kendi kendine konuşmak” şeklinde bir kalıpla yani iki kendiliğe atıfla ifade bulur. Varoluşumuz gereği kendimizi ikileştirerek kendimize aynalar buluruz. Pek farkında olmasak da bu böyledir ama bu, bizi bilinçdışı kavramına götürmemeli. 


Bilinç bulanıklığı diyebilir miyiz bu duruma? 


Bilinç bulanıklığı değil de bilincin yeteri kadar genişletilememesi, açık ve berrak hale getirilememesi demek daha doğru olacaktır. Yani bizim bilinçdışı sorunumuz yok aslında bilinci berraklaştırıp genişletememe sorunumuz var. 


Terapilerinizde de danışanlarınızı buna doğru mu yönlendirmeye çalışıyorsunuz? 


Bizim terapilerde rüya çalışmalarımızın özünü bu oluşturuyor. 
Rüyadaki kendiliğin yaşantı alanını fenomonolojik olarak açığa çıkarmak ve bahsettiğimiz bu iki benlik arasında bir karşılıklılık oluşturarak insanın kendisini tanımasını kolaylaştırmak. Özetle rüya, insanın kendisini kendisinde tanıması noktasında fazlasıyla imkânlar sunan bir alan ve biz de terapilerde bu imkânları etkinleştirmeye çalışıyoruz. 


Aslında az evvel vurguladığınız; bilinci berraklaştırma 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ve genişletmeye yönelik bir çalışma söz konusu burada değil mi? 


Bizim rüya çalışmalarında kullandığımız “fenomenolojik yöntemin” önemli sacayağını oluşturuyor bu nokta. Bahsettiğim geleneksel yorumlayıcı ve modern psikolojik rüya yaklaşımlarında vurgu bilinçdışı süreçleredir. Bu bilinçdışı süreçler bir şekilde metafor ve sembollerle örtülmüştür ve örtünün altındakini araştırma gayesi egemendir bu anlayışlarda. Biz ise bir bilinç çalışması ve sık sık vurgulamaya çalıştığım gibi bilinci genişletme ve berraklaştırma çalışması olarak görüyoruz rüyayı. 


İnsanın biricikliğine ve aktörlüğüne çok değer veren bir yaklaşım söz konusu gibi burada. 


Elbette. Zira burada insanın öznelliğine ve yaşantısına saygı duymak da var. Bu metotla insanın yaşantısının aslında ne olduğunu anlama, keşfetme, tanımlama işini yaşantının sahibine bırakmış oluyoruz. Bizim işimiz aslında bildiği ama unuttuğu şeyi ona anımsatma. Bu konunun bir de insanın özgürlüğüyle ilgili bir yönü var. Eğer insanın yaşantılarının bilinçdışı tarafından güdülendiğine yahut salt biyolojik süreçlerce belirlendiğine inanıyorsanız insana bir özgürlük alanı tanımıyorsunuz demektir. 


Freud'un teorisinin aşırı indirgemeci olduğunu ve insanı neredeyse yok saydığını görmek çok zor değil aslında. 


Freud esasında aşırı deterministik bir yaklaşımla insanı nesneleştirmiştir, onun kuramının merkezinde yaşayan ve yaşantılarının sorumluluğunu üstlenmesi gereken bir birey yok mekanik bir aygıt vardır. Freud, içinde 


bulunduğu entelektüel ortamın hakim havasına bağlı olarak bu denli determinist bir yapı inşa etmiştir aslında. Bildiğiniz üzere 20'nci yüzyıl başları düşünce dünyası katı bir pozitivizmin egemenliği altındaydı. 


Nerede hata yapmıştı Freud? 


Freud rüya kuramını çok ciddi 

iki yanlış varsayım üzerinden geliştirmişti. Bu yanlış varsayımlardan bir tanesi, uyanıklıktaki zihinsel süreçlerle uykudaki zihinsel süreçlerin niteliksel olarak tümüyle farklı olduğuna inanması. İkincisi ise; uykunun bir uyaransızlık durumu olduğunu düşünmesi. Freud bu iki varsayımı, kuramının temeline oturtmuş ve asla inkâr edilemez bir gerçeklikmiş gibi sunmuştur. 
Bu yaklaşımlar, bugün yaşanan bilimsel gelişmeler sonucunda ciddi anlamda değillenmiştir. 
Bununla birlikte yanılgıları konusunda Freud'un şöyle bir mazereti olabilir. O rüya kuramını olgunlaştırdığı 1920'li yıllarda bugün bizim bildiğimiz uykunun ve rüyaların nörofizyolojisine dair hiçbir bilgiye sahip değildi. 
Uykunun döngüsel bir yapıya sahip olduğu bu döngüsel yapı içinde sıklıkla rüya görülen bir REM fazının olduğu ancak 1 950'lerde keşfedilmiştir. 


Freud'un rüyaya dair bu düşüncelerini tenkit eden biri oldu mu peki? 


Mesela Freud'un en gözde öğrencilerinden biri olan Adler, uykudaki ve rüyadaki zihinsel niteliklerin tamamen farklı olduğu ön kabulüne çok ciddi anlamda itiraz etmiştir. Freud'un bu düşüncesinin bilimsel olmadığını belirtmiştir. Pek bilinmese de Adler, rüyanın psikolojik hakikatine Freud'dan çok daha yakındır. 


Fenomenolojik metoda yeniden dönersek, anladığım 


kadarıyla siz rüyalarımızı kendi gerçekliği içinde ve olduğu halleriyle kavramamız gerektiğini vurguluyorsunuz. 
Bu sıradan bir insanın kendi başına yaparken çok zorlanacağı bir durum değil mi? 
Mesela gördüğüm bir rüyayı, uyandığım vakit ister istemez uyanık bilincimle anlamlandırıyorum ben. Siz ise bunun tam tersini söylüyorsunuz. 


Geleneksel ve modern rüya yaklaşımlarının bizde bu noktada köklü inanış ve yargılar oluşturduğu muhakkak. Bundan kurtulmak elbette ki çok kolay değil ama bu, insanın kendini eğiterek ilerleyebileceği bir alan aslında. 


Nasıl? 


Sembolizmle ilgili söylenenlere biraz kulak asmamayı öğrenerek başlayabilirsiniz işe. Örneğin Freud'da semboller hemen her zaman bastırılmış cinsel dürtülere indirgenir. Bunun aslında fazlasıyla karikatürize bir yaklaşım olduğu açık. Diğer taraftan geleneksel yorumlayıcı yaklaşımın da bazı sembollere genel anlamlar atfettiğini biliyoruz. Örneğin yılan düşman, at murattır gibi. 
Örnekleri çoğaltmamız mümkün. 
Aslında bizim kendi rüyalarımızdaki yaşantımızı kavrayamayışımızın temel sebebi bu şekilde maruz kaldığımız kodlanmalarla ve yanlış öğrenmelerle ilgili 

bir durum. Uyandığımız zaman bunlar üzerinden rüyamıza bakınca tabiatıyla hem rüyayı hem de vermiş olduğu mesajı doğru kavrayamamış oluyoruz. Bahsettiğimiz fenomenolojik yöntemi uygulamak hiç de zor değil aslında. Danışanlarım ufak yönlendirmeler sonrasında burada bizim anlatmak istediğimiz metodu çok rahat kavrayabiliyorlar. Ben danışanlarımla rüyalar üzerine çalışırken onlara, rüyalarını rüya 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esnasındaki algı, duygu, his durumlarıyla anlatmalarını, rüyayı uyanık haldeki bilinçten hiçbir şey katmadan değerlendirmelerini ve yorumlamamaları gerektiğini ısrarla söylüyorum. 


Sıkça yapılan hatalardan bir tanesi de rüyaları tek bir kategoriymiş gibi bir pakette değerlendirmek sanıyorum. Oysa rüyaların farklı kategorilere sahip olduğu işin uzmanlarınca hep söylenen bir durum. Siz bu konu hakkında söylemek istersiniz? 


Sizin de belirttiğiniz gibi bu, sıkça yapılan bir hata rüya meselesinde. Çok farklı rüya biçimleri var ve her rüya biçimini kendi özelliği ve öznelliği içinde ele almak gerekiyor. Mesela tekrarlayan rüyaların ayrı bir anlamı ve kategorisi vardır, kâbusların ayrı, ilişki biçimi sorunlarına dair rüyaların ayrı anlamları vardır. Kategorileri çoğaltmamız mümkün. 


Kâbusları sizin bahsettiğiniz metotla değerlendirdiğimizde nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya? 


Kâbuslar çoğu zaman anladığımız anlamda kâbus değillerdir aslında. Biz çoğu zaman ürkütücü ve korkutucu taraflarına takıldığımız için kâbusların içindeki yaşantısal anlamı da gözden kaçırıyoruz. Bunu paylaşma konusunda izin aldığım bir örnek üzerinden açıklamak daha iyi olacak. Çok sık kâbuslar gören genç bir danışanımla epey bir rüya çalışması yapmıştık. Bu rüyalardan birisinin bir bölümü aktardığı biçimiyle şöyleydi: “Denizdeyim. Benim biraz uzağımda denizin üstünde platform benzeri bir yapı var ve bu yapıdan denizin dibine doğru üzerinde delikler olan sütunumsu uzantılar iniyor. Platformun bulunduğu yerde çok fazla yılan 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var ve oradaki turistler eğlence olarak bu yılanları o deliklerin içine atıyorlar. Ben yılanlardan tedirginim. Bu arada diğer yönümde uzakta canavarımsı zehirli bir balık adeta pusuda gibi sessizce duruyor. Ondan çok korkuyorum, içim ürperiyor. 
Neyse ki uzakta diyorum. Bu arada platform bölgesinden bir sürü yılan üzerime gelmeye başlıyor. 
Yılanlardan kaçmak istiyorum ama beni dehşete düşüren canavarımsı korkunç balığın bölgesine de girmek istemiyorum. 
Yılanların benim onlardan korktuğumu anladıkları için üzerime doğru geldiklerini hissediyorum. 
Yılanlar turistlerin kendilerinden korkmadığını bildiği için onlara bir şey yapmıyorlar. Yılanlardan kaçarken döndüğümde birden bire o korkunç zehirli canavarımsı balık yüzüme yapışıyor gibi oldu ve dehşet içinde uyandım”. 
Genç danışanıma göre gördüğü bu rüya, bir anlamı olmayan 

salt bir kâbustu. Fenomenolojik yöntemle rüyasına tekrar beraber baktığımızda zaten rüyanın içinde de var olan gerçekleri fark etmesi hiç de zor olmadı. “Bir şeyin benim için korkutucu olması benim ona atfettiğim anlamla ilgili. Eğer ben onları korkutucu olarak algılamasaydım onlar beni korkutamayacaktı ama ben daha baş edilebilir korkulardan kaçtığım için daha büyük bir korkuyla yüzleşmek durumunda kaldım” demeye başladı. Bu farkındalıkla tekrar baktığında genç danışanım yaşadığının zannettiği gibi bir kâbus olmadığını anlamış oldu. Eğer bu rüyadaki yılanlara yahut zehirli canavarımsı balığa Freud gibi cinsel semboller 

diye bakarsak ya da Jung gibi arketiplerin görünümü gibi yaklaşırsak rüyanın fenomenolojik hakikatinden uzaklaşmış oluruz. 


Teşekkür ederiz. 


BİR RÜYA 
GÖRDÜM,  , 
DİNLER MİSİN 
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KİMİ UZMANLAR ÇOCUKLARIN RÜYALARINDA HERHANGİ BİR SEMBOLE GEREK DUYMADAN, İÇLERİNDEN GEÇEN NE VARSA OLDUĞU GİBİ GÖRDÜKLERİNDEN BAHSETSE DE, KİMİ UZMANLAR DA ÇOCUKLARIN RÜYALARININ BELLİ BİR SEMBOLLER BÜTÜNÜ OLDUĞUNU VE GÖRDÜKLERİ RÜYALARIN, İÇ DÜNYALARINA AİT BİR ANAHTAR GÖREVİ ÜSTLENDİĞİNİ SÖYLERLER. 


ÇOCUKLARIN GÖRDÜKLERİ RÜYALAR, GELİŞİMLERİYLE PARALELLİK GÖSTERİR 


ÇOCUK İÇİN RÜYASINDA ONU KORKUTAN NE VARSA, “İÇERDE” KALMAYA DEVAM ETTİKÇE ÇOCUĞU RAHATSIZ ETMEYE DE DEVAM EDECEKTİR. RESİM YAHUT HEYKEL YOLUYLA “DIŞARI” ÇIKAN VE BİR TASARIMA DÖNÜŞEN BU KORKUTUCU PARÇA, BÖYLECE DAHA GÖRÜNÜR HALE GELİR. GÖRÜNÜR OLANLA BAŞ EDEBİLMEK İSE ÇOCUK İÇİN ÇOK DAHA KOLAY OLUR. 


yku ve uyku düzeni, bir kişinin iç dünyası hakkında birçok bilgi verir. Kişinin uykuya nerede, nasıl geçtiği, uyku sırasında herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığı, rüyaları ve hatta nasıl uyandığı, bu bilgiye ulaşmayı sağlayan araçlardır. 
Uyku sürecini, bütün savunmaların ortadan kalktığı, gün içinde yaşanmış, huzursuzluk vermiş ama bir şekilde bastırılmış ne varsa, hepsinin ortaya çıktığı bir zaman dilimi olarak tanımlayabiliriz. Bunlar uykuya dalamama, uykuda huzursuzluk, uykuda diş gıcırdatma yahut kâbuslarla kendini gösterebilir. 


Bu nedenle birçok terapist yaptığı görüşmelerde, kişinin ruh halini daha iyi anlamak için uyku düzenini ve rüyalarını da sorar danışanına. Bazı araştırmacılara göre rüyalar, anlamsız, bağlantısız ve rastgele oluşan imajlar olsa da rüyaların son derece önemli olduğunu, bilinçdışındaki arzu ve dürtülerin çeşitli semboller aracılığıyla ortaya çıktığını ifade eden uzmanlar da var. Bu uzmanlar önemli olanın, rüyada görünen kişi yahut nesneden öte, bunların rüyayı gören kişi için anlamı ve ona hissettirdiği duygu olduğunu söylerler. Bu noktada rüya görmek yahut hiç görmemek bile anlamlıdır. 
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Çocuklar için de benzer durumdan bahsedebiliriz. Bir çocuğun uykuya nerede ve nasıl geçtiği, uyku sırasında herhangi bir zorluk yaşayıp yaşamadığı kadar, rüyalarının da önemli olduğunu söylemek mümkün... Kimi uzmanlar çocukların rüyalarında, herhangi bir sembole gerek duymadan, içlerinden geçen ne varsa olduğu gibi gördüklerinden bahsetse de, kimi uzmanlar da çocukların rüyalarının da belli bir semboller bütünü olduğunu ve gördükleri rüyaların, iç dünyalarına ait bir anahtar görevi üstlendiğini söylerler. Mesela çocuk çok beğendiği ama alamadığı mavi topu, rüyasında aldığını ve onunla oynadığını görebilir. 
Bunu, gün içinde yaşadığı olayın bir devamı, onu tamamlayan 

bir parça olarak yorumlamak mümkündür fakat aynı zamanda ruh dünyasına denk düşen arzuyasak ilişkisini, engellenmeyi ve/ veya engellenme karşısında hissettiklerinin bir temsili şeklinde de yorumlayabiliriz. 


Ben ikinci grubun görüşlerine daha çok katılıyorum. Gün içinde birçok insan aynı uyarana maruz kalabilir ama kişi o uyaranı yahut ona dair bir parçayı rüyasında görüyorsa bu parça, bilinçdışında bastırılan bir arzuyu, dürtüyü veya ifade bulmaya ihtiyaç du- 


yan bir duyguyu temsil ediyordur. Çocuğun rüyasında gördüğü, oyun oynadığı o mavi topun, kendi iç dünyasında mutlaka bir anlamı olduğunu unutmamak gerekiyor. 


Kâbus değil, uyku terörü 


Çocukların gördükleri rüyalar, gelişimleriyle birlikte de paralellik gösterir. İki yaştan önce çocukta ifade edici dil gelişimi yeterli olmadığı için rüya görüp görmediğine yahut ne gördüğü- ne dair çok net bir fikrimiz olmaz. 3-5 yaş aralığında canavarların olduğu, 5-7 yaş aralığında ise daha çok hırsızların olduğu rüyalar görebilirler. Yedi yaştan sonra ise çocukların rüyaları simgesel anlamda zenginleşir. 
Canavarların, kaçırılmaların, düşmelerin, kaybolmaların, anne-baba kaybının, zarar görmelerin olduğu rüyaların fazlalığı, çocuğun iç dünyasındaki zorluğa da işaret eder. 


Genellikle 5-7 yaş aralığında görülen ve kâbus görmekle karıştırılabilen bir başka zorluk da uyku terörüdür. Çocuk, gece uykusundan çığlıklarla uyanır. Yanına gelen ebeveynlerini tanımaz. Bu sırada etrafındakilere yahut kendine zarar verici davranışlarda bulunabilir. Korkmuş bir hali olur. 
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UYKU SÜRECİNİ, BÜTÜN SAVUNMALARIN 
ORTADAN KALKTIĞI, 
GÜN İÇİNDE YAŞANMIŞ, HUZURSUZLUK 
VERMİŞ AMA BİR 
ŞEKİLDE BASTIRILMIŞ 
NE VARSA, HEPSİNİN 
ORTAYA ÇIKTIĞI BİR 
ZAMAN DİLİMİ OLARAK TANIMLAYABİLİRİZ. 


Atak geçtiğinde tekrar uykuya dalar ve sabah uyandığında bunların hiçbirini hatırlamaz. Bu sırada çocuğu uyandırmak zordur fakat uyanırsa bilincini geri kazanması biraz zaman alabilir. 
Bu problem daha çok biyolojik kaynaklıdır. Dolayısıyla böyle 

bir durumda karşılaşıldığında çocuğu uyandırmamak, kendine ve etrafına zarar vermesine olabildiğince engel olmak, sarılıp sakinleştirici sözler söyleyerek atağın geçmesini beklemek en doğru yöntemdir. Aynı olayın birkaç kere yaşanması durumunda mutlaka bir çocuk psikiyatri ve nöroloji uzmanıyla görüşmek gerekir. 


Canavar bizim için hayali, çocuk için gerçektir 


Yıllar önce tanıştığım ve kâbuslar gören bir çocuğun bana anlattığı bir rüyasını hatırlıyorum. Rüyasında karanlık bir yolda giderken onu kaçırmak isteyen kişiler olduğunu görmüş, hemen bir dükkândan içeri girmiş ve orda saklanmıştı. Onu kaçırmaya çalışan kişiler dükkâna doğru geldiklerinde de uyanmıştı. 
Uyandığında çok korktuğunu hatırlıyordu. Daha sonra bu rüya vesilesiyle onunla ve anne-baba- 


sıyla bazı görüşmeler yaptık. Bu rüyanın, yakın zamanda annesi- nin ciddi bir hastalık sonucu bir süre hastanede yatmış olmasıyla beraber yaşadığı kaybetmekaybolma kaygılarını tetikleyip tetiklemediği üzerinde konuşma fırsatımız oldu. Böylece içinde taşıdığı ama baş etmekte zorlandığı o duygular; tehlikeli kişiler, karanlık yollar ve sığınmaya çalıştığı bir dükkân şeklinde simgeleşmişti. Sadece bu simgeleri fark etmek ve iç dünyadaki karşılığı üzerine düşünmek bile 

o çocuk için oldukça rahatlatıcı olmuştu. 


Aslında yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de oldukça anlamlıdır rüyalar fakat bu anlam üzerinde düşünebilmek için çocuğun belli bir zihinsel olgunluğa sahip olması gerekir. Bu nedenle çocukların rüyalarını, kendileri anlamlandıramasa bile, yetişkinlerin ciddiye alması gerekir. Bir çocuk “Bir rüya gördüm” veya “Dün gece rüyamda çok korktum” dediğinde onları mutlaka dinlemek gerekir. 


Çocuklar kâbus görebilir, uyanınca yahut sabah kalktıklarında bunu ifade edebilirler. Böyle 

bir durumda “Ne var bunda korkacak canım” demek, “Yok öyle canavar falan onlar gerçek değil” demek, pek de işe yarayan cümleler olmaz çünkü bizim için canavar ne kadar hayaliyse, bir çocuk için o kadar gerçektir! 
Bunun yerine ona sarılmak, sakinleştirmek “Of demek rüyanda canavar gördün, çok korkmuşsun” demek yeterli olacaktır. 


Eğer çocuk gördüğü rüyadan dolayı kendi yatağı yerine anne-babasının yanında yatmak istiyorsa, bu konuda onaylayıcı olmamakta fayda var. Çocuk için düzen, çerçevedir ve çok da gereklidir. Uykuya geçtiği ve uykudan uyandığı yerin kendi yatağı olması gerekir. Böyle bir 


durumda “Tamam korktun, haklısın ama kendi yatağında yatman gerekiyor. İstersen sen uykuya dalana kadar yanında kalabilirim” diyerek bir sandalyeyle yatağının yanında durulabilir. Elini tutmak, saçlarını okşamak yahut sırtını sıvazlamak da yapılabilecekler arasında sıralanabilir. 


Çocuk korkmaya devam ediyorsa, rüyasında gördüğü ve onu korkutan ne varsa onun resmini çizmesi yahut oyun hamuruyla ona benzeyen bir heykel yapması istenebilir. Çocuk için, 

onu korkutan ne varsa, “içerde” kalmaya devam ettikçe rahatsız etmeye de devam eder. Resim yahut heykel yoluyla “dışarı” çıkan ve bir tasarıma dönüşen bu korkutucu parça, böylece daha görünür olur. Görünür olanla 

baş edebilmek ise çok daha kolaylaşır. Bundan sonrasında ortaya çıkan ve onu korkutan bu “canavar” ile ne yapacağına dair çözümü çocuğun bulması gerekir. “Sence ne yaparsan bu canavar artık seni korkutmayacak bir hale gelir” yahut “Bu canavardan korunmak için ne yapabilirsin” gibi işi kolaylaştıracak sorularla yönlendirilebilir çocuk. Denediğinizde çocukların hayal güçlerine ve problem çözme becerilerine hayran kalabilirsiniz! 


Bazen çocuklar, rüyalarında gördükleri bir hayvanın onları ısırdığını, kollarına yahut bacaklarına zarar verdiğini düşünerek uyanabilirler. Böyle bir durumda sakin kalmaya çalışarak “Evet çok korktun ve canının acıdığını hissettin. Gel birlikte bakalım bacağın nasılmış. Bak bacağın iyi, artık geçti” diyerek onu şimdiye ve buradaya getirmekte fayda var fakat çocuk, yine de bu ve bunun gibi kâbusları sıklıkla görmeye devam ediyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğini de unutmamak gerekiyor. 
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Meger rüyalarımız ortakmış! 


H. SENA KARTAL 


En çok hangi rüyaları görürsünüz, gördüğünüz rüyalar hangi anlamlara gelir hiç merak 

eder misiniz? Yoksa her sabah uyandığınızda hangi rüya, hangi anlama geliyor diye üşenmeden tabirine bakanlardan mısınız? 


Bazen gördüğünüz rüyadan utandığınız yahut günlerce etkisinden çıkamadığınız olur mu? 
Kısa bir araştırma yaptıktan sonra çılgın bilinçaltımızda hepimizin gördüğü karmaşık rüyaların aslında aynı ve bu rüyalardan çıkan kaygıların da ortak olduğunu anlamış olduk. 


Kimi zaman hayırlı bir işe kimi zaman da hüzne işaret eden rüyaların en çok görülenlerini sizler için bir araya getirdik... 


Rüyada 

LI bir yerden düştügünü görmek 
Düşünsenize bir rüya içindesiniz, birden ayağınız yerden kesiliyor ve sonsuz bir boşluğa doğru düşüyor hissine kapılıyorsunuz. Sonrasında derin uykunuzdan çırpınırcasına uyanıyorsunuz. 
Nerden ve nasıl düştüğünüzü anlamaya çalışırken, kısa bir süre sonra bunun bir rüya olduğunu fark ediyorsunuz. 
Oldukça tanıdık bir hal değil mi? Birçoğumuzun sıklıkla gördüğü bu rüyanın da çoğu zaman şer ve zarara işaret ettiği söyleniyor. Ha yüzüstü ha sırtüstü ha zemine ha suya düşmüş olmanız pek fark etmiyor açıkçası. 


Rüyada yilan görmek 


Birçoğumuzun sık sık gördüğü en korkulu rüyalardan biri de bu olsa gerek. Rüyada yılan görmek pek hayra yorulmuyor açıkçası. İş hayatında zor ve karmaşık işler ile karşılaşacağınıza işaret ettiği hâkim rivayetler arasında. 
Halk arasında genel kabul gören yorumu ise, yılanın “düşman'a da delalet ettiği yönünde. Allah'ım sen koru! 


Rüyada LL LI öldüğünü görmek 


Rüyada öldüğünü görmek insanı genelde üzse de bu rüyanın çoğu zaman iyiye yorumlandığını belirtelim. 
Görülen ölümün ömrünüzün uzayacağına işaret ettiği kabul edilen yorumlar arasında. 
Aynı zamanda rüyada ölüm görmenin halk arasında şeref ve itibarının, saygı ve hürmetinin artacağına yahut bir saygınlığının olduğuna işaret ettiğine inanılıyor. 


Rüyada fare görmek 


Olumsuz gibi görünüp de olumlu olarak yorumlanan bir başka rüya da bu, zira rüyada görülen farenin rızık anlamına geldiği söyleniyor. Rüyada çok sayıda fare görmek ise bol kazanca ve geçim bolluguna işaret ediyormuş. Bu rüyayı çok sık görmeyi istesek mi, istemesek mi bilemedim açıkçası. 
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Rüyada deniz görmek 


Hepimizin bildiği gibi mavi, rüyalarda hep iyiye yorumlanır. Haliyle rüyada deniz görmek de hayra işarettir denir. Aynı zamanda uzun ömre, bolluk, rahatlık içinde yaşamaya ve muradınıza ereceğinize dair yorumlar da genel kabuller arasındadır. 


Rüyada dişinin düştügünü görmek 


Rüyanızda dişinizin düştügünü yahut kırıldığını gördüğünüz zamanlarda uyanıp da bir aynaya bakma ihtiyacı hisseder misiniz? Bu rüyanın yorumları ikiye ayrılıyor: Üst dişinizin düştüğünü görmek uzun bir ömre sahip olacağınıza, alt dişinizin düştüğünü görmek ise hüzün ve kedere işaret olarak yorumlanıyor. 
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Dem 


Rüyada altın görmek 


Altın mı? (kalpli göz) En iç açıcı rüya yorumu bu sanırım. 
Rüyada altın görmek murat ve emellerinizin yakın zamanda gerçekleşeceğine işaret ediyormuş. Aynı zamanda sağlığınızın iyi olacağı anlamını da içinde barındırıyormuş. E ne diyelim, bol altınlı rüyalar göresiniz. 


Rüyada uçtugunu görmek 


Uçabilmek, insanoğlunun en güzel hayallerinden biridir. 
Rüyada uçtuğunuzu görmek ise hayırlı bir rüya olarak yorumlanıyor herkes tarafından. Göğe doğru yükselerek uçtuğunuzu görmek, başarılı olacağınıza; kanatsız uçtugunuzu görmek ise yerinizi değiştireceğinize işaret ediyormuş. Bir de yerden göğe doğru uçmak var. Bu da hacca gideceğinize delaletmiş. 
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zellikle son 10 yılda Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yapılan çalışmaların, düzenlenen sempozyumların, çıkarılan kitapların sayısında bir artış görüyoruz. 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden Huzur'a kadar geniş bir halk kitlesi tarafından okunmaya başlandı Tanpınar. Peki, bütün bunların dışında Tanpınar, nasıl bir rüya adamıydı? Yahya Kemal'in rüyası ile Tanpınar'ın rüyası arasında ne fark vardı? Tanpınar'a dair birçok konuyu Prof. Dr. Handan İnci ile konuştuk. 


Tanpınar Antalyalı Gence Mektup'ta; “Sizin sahilleriniz- de, o denize bakarak o lodos dalgalarını seyrederek benim gençliğimde şimdikinden çok az verimli olan meyve bahçelerinde dolaşırken ilk şiirlerimi tasavvur ettim ve edebiyattan başka bir şey yapamayacağımı anladım. Yavaş yavaş bir hülya adamı oldum” diyor. Aslında buradaki hülya kelimesinin içine geniş manada rüyayı da dâhil edebiliriz sanki. Tanpınar nasıl bir hülya ve rüya insanı? 


Önce şunu belirteyim; yaygın olarak “Genç Kıza Mektup” diye bilinen o metnin adı “Antalyalı Gence Mektup” olmalı aslında. 
Liseli bir delikanlıya yazılmıştır 


çünkü. Arşivde bulup belgesini yayımlamıştım. Bu mektup Tanpınar Merkezi'nin sitesinde de var. Tanpınar'ın asistanı Turan Alptekin mektubu ortaya çıkarmama çok sevinmişti çünkü mektubu kendisi daktilo ettiği için erkek olduğunu biliyor ve “Genç Kıza Mektup” başlığıyla yayımlanmasının doğru olmadığı konusunda ilgilileri uyarıyordu. 
Buna rağmen mektup böyle basılmış ve ünlenmiş ama Tanpınar'ın muhatap aldığı kişinin mektubu da ortaya çıktığına göre artık bu yanlışlığın giderilmesi gerek. 


Sorunuza gelecek olursak; Tanpınar'ın lügatinde hülya ve rüya kelimeleri birbirinden çok farklı 


değil. Bugün biz hülyayı başka bir anlamda kullanıyoruz. Hülyalı insan dediğimizde dalgın, önünü göremeyen gerçeklerin farkında olmayan birini anlarız. Negatif bir anlamı vardır yani hülyalı olmanın. Tanpınar'ın estetiğinde böyle değil. Onun için görünenin, varlığın anlamını derinleştiren ve incelten bir karşılığı var bu kelimenin. “Çok defa manzara karşısındaki ruh halimiz de uyanık halde görünen rüyadır” diyor Tanpınar. Biz manzara karşısında kendinden geçme hali için “hülyaya dalmak” deriz ya, Tanpınar bunu “uyanık halde rüya görmek” olarak açıklıyor. Demek ki onun için hülya, rüyanın uyanıkken görülen şekli. Tanpınar'a 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DOSYA 


göre rüya geceye has bir durum da değildir. Rüya bizim içimizde gömülüdür zaten. Uyuduğumuz zaman orada bir gedik açılır ve 

o andaki ruh durumumuza göre 


yolculuğumuzu yaparız. Hülya ise gündüz rüya görebilme halidir. Rüyanın “bilinçle görüneni” de denebilir. Rüya yahut hülya, 

: Tanpınar için gerçekten uzaklaş- 


mak yerine ona daha çok yaklaşmaktır. Algı kapılarının açıldığı andır. Valery'den aktardığı gibi Tanpınar için; “Rüyalarını yazmak isteyen adam, azami şekilde uyanık olmak zorunda”dır. 


Peki, hikâyelerinde nasıl bir dünyayla karşılaşıyoruz Tanpınar'ın? 


Abdullah Efendi'nin Rüyaları ile Yaz Yağmuru kitaplarındaki hikâyelerde “rüya” hem tema hem anlatım tekniği açısından yoğun bir şekilde kullanılır. Hemen her hikâyesinde rüyayla ilgili bir kesit vardır ama bu açıdan asıl dikkate değer hikâyesi Yaz Yağmuru kitabında yer alan “Rüyalar”dır. 
Düz bir okumayla anlaşılmayacak bir metindir bu. Ancak Freud'un rüya yorumları kitabındaki anahtar kavramları kullanarak çözebilirsiniz. Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Yaz Gecesi de Freudyen kavramlar düşünülerek kurgulanmış hikâyelerdir. Rüya, bütün kitaplarında psikanalizde kullanılan şekliyle Tanpınar'ı çok ilgilendirmiştir çünkü benliğimi- 


zin, bilinç ötemizin kapısını açan ve insanın sırlarını ele veren 


i Rüya, bütün MERENNE bir alan gibi düşünmüştür onu. 


Bunun yanı sıra teknik olarak 


İpsikanalizde kullanılan şekliyle şiirlerinde ve bazı hikâyelerinde 


N5 


? (4 4 m Tanpınar'ı çok i lgilendirmiştir rüyaya has bir atmosfer, bir rüya 


estetiği yaratmaya çalışır. 
ünkü benliğimizin, bilin Rüya estetiği nedir? 


vi we ötemizin kapısını açan ve insanın e Selime ekyermielimel Eieele) Rüya sadece bilinç ötesini kur. 


calamaya imkân tanıyan yönüy- 


dü ünmü tür ONU. le değil, bir “yazma metodu” 


a 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olarak da Tanpınar'a cazip gelir. 
Özellikle şiirlerinde “rüya hali” yaratmak istemiştir. Kapalı, sisli ve hatırlayan bir şiir dili kurmaya çalışan Tanpınar buna “rüya nizamı” diyor. Rüya; sert, keskin hatlı ve yoruma kapalı varlık âlemini değiştiren ve muhayyileyi harekete geçiren bir kaynaktır onun için. Bu konudaki fikirlerini açıkladığı “Şiir ve Rüya” adlı makalesinin okunmasını öneririm. 


Şiirde olduğu gibi hikâye ve romanda da benzetmeleri, dolaylı anlatımları, imaları sever Tanpınar. Şiirde kapalı ve tam kavranamayan bir atmosfer kurmaya çalışırken, düz yazılarında hatırlama ve imajlarla varlığın görünen yüzünü değiştirmeye çalışır. Göze olduğu gibi görünen eşya, üzerine bir anlam yığması yapılmadan, sis perdesi çekilmeden, çağrışımlarla hareketlenen bir hatırlama dizgesi içinde anlamını çoğaltmadan bir şey ifade etmez Tanpınar'ın metinlerinde. 
Rüya gibi “sis” de bu konuda zihin için yaratıcı bir mekân düzenleyicidir. Tanpınar bu nedenle sisi de çok sever çünkü sisin içinde de varlığı, eşyayı tam olarak göremezsiniz ve muhayyileniz en ufak bir çağrışımla başka bir algıya geçebilir. Rüyalarda da bu kaçışlar, geçişler ani çağrışımlarla olur. 


Varoluşçuluk mu var biraz? 
Çünkü Sartre'ın Bulantı'sında da görüyoruz ya, elini örümceğe benzetiyor, varlığı başka bir şeylere aktarıyor. Biraz melankoli, biraz varoluşçuluk sanki. 


Varoluşçuluk Tanpınar için çok önemli bir düşünce ama rüya bağlamında değil. Roman yazmaya başladığı yıllarda Avrupa'yı saran bu düşünceden farklı biçimlerde de olsa etkilenmiştir Tanpınar. Daha çok “insanın kâinattaki yerini ve mesuliyetini” sorgularken devreye giriyor bu etki. 


TANPI- 
NAR'IN 
KUŞAĞI, 
1920'LERİN 
BAŞINDA 
ÜLKE BİR 
YIKILIŞ 
PSİKOLOJİSİ 
İÇİNDEY- 
KEN BERG- 
SON'UN 
ZAMAN VE 
SÜREKLİLİK 
ÜZERİNE 
SÖYLEDİK- 
LERİYLE İL- 
GİLENİYOR, 
ROMANTİK 
MİLLİYETÇİ- 
LİK ANLAYI- 
ŞIYLA BUNU 
BENİM- 
SİYOR VE 
ÜZERİNE YA- 
ZIP KONU- 
ŞUYORLAR. 


Tanpınar'ın Freudyen bakış açısı sonradan Bergson'cu bir felsefeye dönüyor mu? 


Hayır, böyle bir geçiş olmadı, yani Freudyen iken Bergson anlayışını benimsedi gibi bir sonuca varamayız. Tanpınar'ın kuşağı, 1 920'lerin başında ülke bir yıkılış psikolojisi içindeyken Bergson'un zaman ve süreklilik üzerine söyledikleriyle ilgileniyor, romantik milliyetçilik anlayışıyla bunu benimsiyor ve üzerine yazıp konuşuyorlar ama bu dönemsel bir ilgi oluyor o kuşak için. Tanpınar'ın Bergson ilgisi ise farklı bir düzlemde devam ediyor. Bergson'un “süreklilik” kavramını modern bireyin varoluş sıkıntısını aşabilmesi için bir çare gibi görüyor. Tanpınar'ın temel sorunu, insanoğlunun varoluş sıkıntısı, yeryüzünde 

ne yapacağı, nasıl yaşayacağı 

ve ölüm endişesiyle nasıl baş edeceğidir. Bireyin zihninde bir zincirin devamı olduğu duygusunu yarattığı için Bergson'un süreklilik kavramında teselli edici bir yan buluyor. Tanpınar'ın geçmişe duyduğu ilgi de gündelik hayatın dar ve boğucu sınırlarını aşmak istemesinden ileri gelir. 
İnsan ancak yaşanmış hayatların peşine düşerek yahut zamanı yenmiş sanat eserlerini alımlarken varoluşa katlanabilir. Tanpınar bu nedenle kültürünün geçmişine bakıyor ve bu geçmişin kültürel kodlarını çözerek, onları kendi hayatına katarak, hikâyelerle, sanat eserleriyle bir zincire bağlanarak bütünlük duygusuna (yani huzura) ulaşabileceğini düşünüyor. Öte yandan, modern çağın parçaladığı zincir karşısında insanın artık asla böyle bir bütünlüğe ulaşamayacağının da farkındadır. Tanpınar'ı trajik yapan da bu farkındalıktır. Huzur ile Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü bir aynanın parlak yüzeyi ile karanlık sırtı gibi birbirine bağlayan da aynı farkındalıktır. Freud'a gelince, bu daha farklı bir konu. 


Freud, Tanpınar'ın estetiğinde 1930'larda ilk hikâyelerini yazdığı andan itibaren katılır ve bu ilgi son romanı Aydaki Kadın'a kadar bırakmaz peşini. Bakmayın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde psikanalizle ve Freud'la dalga geçmesine, kitabın kendisi bile doğrudan doğruya psikanalizle çözümlenmek üzere kurgulanmıştır. Tanpınar, kişilerinin iç dünyalarına eğilirken Freud'un kuramından bolca yararlanır. 


Yani her ikisi de mevcut. 


Behçet Bey'e (Necatigil) yazdığı mektupta söylediği gibi: “Hepimiz Bergson ve Freud'un beraberce paylaştığı bir dünyanın çocuğuyuz. Onlar bize sırrı insan kafasında, insan hayatında aramayı öğretti.” 


“Ne içindeyim zamanın/ne büsbütün dışında” mısraları çok konuşulur Tanpınar'ın fakat benim ilk okuduğumda dikkatimi çeken şiir, Zaman Kırıntıları. Zaman Kırıntıları, Tanpınar'ın rüya ve hülya dünyasına dair daha çok şey söylüyor. “Dünya bize öyle kapattı kendisini/Neye yarar hatırlamak/Neye yarar bu cılız ışıklı bahçelerde/Hatırlamak geçmiş şeyleri.” 


İnandınız mı buna? İnanmayın bence. Hatırlamak onun şiirinin, sanatının özüdür. Tanpınar'ın “hatırlamadan” konuştuğu, yaşadığı bir zaman yok zaten. Beş Şehir'deki, İstanbul bahsinin son bölümünde, kendisi için hatırlamanın anlamını ne güzel anlatır, bilirsiniz. Zaman ve geçmiş konusundaki düşüncesinin çekirdeği oradadır. Şöyle diyor: “Niçin geçmiş zaman bizi bir kuyu gibi çekiyor? İyi biliyorum ki aradığım şey bu insanların kendileri değildir; ne de yaşadıkları devre hasret çekiyorum. Kanuni'nin, Sokullu'nun İstanbul'unda bile 
10 dakikadan fazla yaşayamam. 
Aradığım şey ne onlar ne de 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zamanlarıdır. Hayır muhakkak 

ki bu eski şeyleri kendileri için sevmiyoruz. Bizi onlara doğru çeken, bıraktıkları boşluğun kendisidir. Ortada izi bulunsun veya bulunmasın, içimizdeki didişme- de kayıp olduğunu sandığımız bir tarafımızı onlarda arıyoruz. 
Kaybolmuş bir dünyayı arıyorum. 
İstediğime onlarla erişemeyince şiire, yazıya dönüyorum.” 
Kısacası Tanpınar'ın yazabilmesi için “artık orada olmayanı, acı bir zevkle hatırlaması” gerekir. 


Fuzuli geldi aklıma, acı ile mutlu olma hali... 


Evet, Nietzsche'de de var ve Tanpınar'ı çok etkilemiştir bu düşünce. Yaratıcılığın üst noktası acının hazza dönüştüğü andır. 
Rüyaya dönersek, rüya da aslında bir hatırlama sürecidir. Ha- 


tırlama zinciri tamir eder ve bütünlüğe ulaştırır. Sözünü ettiğim makalesinde, “Rüyalarımızla bir küllün cüz'ü, büyük ve âlemşümul bir dünyanın parçası olduğumuzu hatırlarız” diyor. Yazıyla da yapmaya çalıştığı budur Tanpınar'ın. Uyuduğumuzda içimizde bir gedik açılır ve o andaki ruh halimize göre sevinç, neşe, öfke, korku ne varsa biz onlardan bir hikâye yaratırız, diyor Tanpınar. 
Rüya gören herkes bir sanatçıdır buna göre. Tanpınar, bütün öğrencilerine rüyalarınızı yazın dermiş. Her sabah uyandığınızda başınızda bir rüya defteri olsun ve rüyalarınızı hemen kaydedin. 


Yahya Kemal ile bu kadar yakın olmasına rağmen Yahya Kemal'in rüyası ile Tanpınar'ın rüyası arasında bir fark var. 
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BAKMAYIN SAATLERİ 
AYARLAMA 
ENSTİTÜSÜ'NDE 
PSİKANALİZLE VE 
FREUD'LA DALGA 
GEÇMESİNE, KİTABIN 
KENDİSİ BİLE 
DOĞRUDAN DOĞRUYA PSİKANALİZLE 
ÇÖZÜMLENMEK ÜZERE KURGULANMIŞTIR. 
TANPINAR KİŞİLERİNİN 
İÇ DÜNYALARINA 
EĞİLİRKEN FREUD'UN KURAMINDAN BOLCA YARARLANIR. 


Yahya Kemal milli romantik bir rüyada iken Tanpınar çok daha şahsi bir rüyada kendisini var ediyor. Bu kadar yakın olmalarına rağmen çok farklı alanlarda kalmalarının sebebini, Tanpınar'ın Yahya Kemal'e olan tepkisel tavrı yahut kıskançlığı olarak görebilir miyiz? 


Tanpınar, Yahya Kemal'i ve 

onun şiirini değerli buluyor ama onun şiir estetiğine yakın biri değil, daha çok Ahmet Haşim'in yazdığı tarzda şiiri beğendiğini biliyoruz. Dolayısıyla Tanpınar'ın hayran olacağı, keşke bu şiiri ben yazsaydım diyeceği şiiri yok Yahya Kemal'in. Yahya Kemal roman da yazmamış. Peki, Yahya Kemal'i nerede kıskanabilir Tanpınar? Bence, toplumun onu kabullenme biçimine, çevresinde 


lacivert dergi 


toplananlara, gördüğü ilgiye, kendinden eminliğine, rahatlığına tahammül edemiyor. Günlüğünde durmadan bu konularda sataşıyor hocasına. “Nasıl bu kadar rahat olabilir” diyor. “Etrafındaki şiirden anlamayan, basit insanların hayranlıklarıyla nasıl yetinebiliyor” diyor. Onları yeteneksiz ve cahil buluyor çünkü. Tanpınar hakikaten çok kültürlü bir insan. 
“Yahya Kemal bu insanlarda ne buluyor yahut bu insanlar Yahya Kemal'de ne buluyor, bende daha fazlası var” diye düşünüyor. 
Aslında Yahya Kemal'e hayranlıktan çok öfke duyuyor. Onun edebiyat ortamında temsil ettiği yeri arzuluyor. Günlüğü, Yahya Kemal hakkında çarpıcı cümlelerle doludur. Gidiş gelişleri de var. 
Mesela; “Benim yolumu kısaltabilirdi ama yapmadı” diyor Yahya Kemal için. Yani iyi yetiştirilmemiş bir çocuk öfkesi var. Kendi kendini yetiştirdikten sonra dönüp ondaki eksikleri saymaya başlıyor bu defa. Tanpınar'ın Yahya Kemal için ne düşündüğü, hakkında yazdığı biyografide değil günlüğündedir. Daha samimi ve dolaysızdır. Evet, bir tür baba oğul çekişmesi denebilir belki ama bu çekişmenin alanı şiir değildir. Yani Tanpınar, Yahya Kemal'in şiirinin altında kalmış değil. Bence Tanpınar, sanatında Yahya Kemal'den üstün olduğunu düşünüyor, buna inanıyor ama kimsenin bunu görmemesine büyük bir öfke duyuyordu. 


Ben yaptım ama halk beni görmedi tavrı mı yani? 


Tanpınar söz konusu ise bu cümle “Halk beni görmedi” değil, “Değer verdiğim insanlar beni görmedi” olmalı. Çok elitist biridir Tanpınar. Günlüğünde şöyle bir cümle var: “Hakkımda bir yazı çıkmış ama çok manasız bir imza ile.” Yazının niteliği önemli değil yani. O kişinin ona hayranlık duyması, beğenmesi falan önemli değil. Tanınmayan 


RÜYA SADE- 
CE BİLİNÇ 
ÖTESİNİ 
KURCA- 
LAMAYA 
İMKÂN TANI- 
YAN YÖNÜY- 
LE DEĞİL, 
BİR “YAZMA 
METODU” 
OLARAK DA 
TANPINAR'A 
CAZİP GELİR. 
ÖZELLİKLE 
ŞİİRLERİNDE 
“RÜYA HALİ” 
YARATMAK 
İSTEMİŞTİR. 
KAPALI, SİSLİ 
VE HATIRLA- 
YAN BİR ŞİİR 
DİL KURMA- 
YA ÇALIŞAN 
TANPI- 
NAR'DA 
RÜYA; SERT, 
KESKİN 
HATLI VE 
YORUMA 
KAPALI VAR- 
LIK ÂLEMİNİ 
DEĞİŞTİREN 
VE MU- 
HAYYİLEYİ 
HAREKETE 
GEÇİREN BİR 
KAYNAKTIR. 


bir imza tarafından yazılmış olması yazıyı anlamsız yapmış. 
Ama böyle bir yazı, mesela Sabahattin Eyüboğlu tarafından yazılmış olsaydı mest olurdu. 
Beni okumadılar dediği de zaten o kesimdir. Saysanız 10-15 kişiyi geçmez. Bu çevre ona “çok iyisin” dese Tanpınar rahatlayacaktır. Geniş halk kesimi onun umurunda değil, popülist değil çünkü Tanpınar. İstese çok rahat herkesin seveceği manzumeler yazabilirdi. Bugün sosyal medyada ona ait olmadığı halde Tanpınar'ın diye çok beğenilen şiirler gibi mesela. 


Konunun biraz dışına çıkıp sorarsak; neden sürekli Tanpınar konuşuyoruz? 


Yani neden çağdaşları içinde en çok onu konuşuyoruz, diyorsunuz. Mesela bence bu açıdan Tanpınar'la karşılaştırılacak figür Peyami Safa'dır. Neden durmadan Peyami Safa'yı konuşmuyoruz? Peyami Safa romancı olarak çok yeteneklidir. Dili kullanma biçimi, atmosfer yaratma gücü müthiş ama bu yeteneği ve malzemeyi iyi değerlendirememiş bence. Sanatsal açıdan yapılmaması gereken bir yola girmiş. 
Okuru elinden tutup yürütüyor “Şuradan gidin, şöyle bakın” diyor ve sonunda istediği evin içine sokuyor, “Bakın doğru adres budur” diyor. Hele romanları- nın son sayfalarında ortaya çıkan o tahammülfersa “bilirkişi”ler! 
Onların nutkunu dinlerken iyice öfkeleniyorum Safa'ya. Yazık olmuş bu büyük yeteneğe diyorum. 
Okur olarak bir şeyin bana dikte edilmesini sevmiyorum. Yahya Kemal dikte ediyor, Peyami Safa, Ahmet Midhat dikte ediyorlar, Yakup Kadri kafamıza kafamıza vuruyor, Halide Edip “Her şeyi ben bilirim” diyor. 


Tanpınar'da durum nasıl peki? 


Tanpınar öyle değil. O okurunu sonucu belli olmayan bir yolcu- 


luğa çıkarıyor, evet, belki yığın yığın referansla çok yoruyor ama hiçbir zaman “budur” demiyor çünkü aslında kendisi de “acaba o mu” diye sormaktadır aynı anda. Tabii hepsinden önemlisi, bunu çok yüksek bir sanat zevkiyle, etkileyici bir anlatımla yapıyor. Yüksek kalibreli bir romancı yani. Tanpınar'ı konuşuyoruz çünkü onu ya seviyor ya sevmiyoruz ama kayıtsız kalamıyoruz. Sanatın gücü budur. Yaşayan bir yazar Tanpınar. 
Benim de eleştirdiğim çok yönü var. Üniversite öğrencisiyken çok öfkelenirdim Tanpınar'a. “Bu kültür düşkünlüğünüz de nedir böyle” diye. Durmadan referanslar verir, hiç bilmediğimiz için de onun altından eziliriz. Bu yüzden öfkelenirdim. Sonra sonra kodlarını çözünce, bu referanslara az çok hâkim olmaya başlayınca rahatladım ama başka yönlerine kızmaya başladım bu defa. Bir kısmı hayatının son dönemlerindeki siyasi duruşuyla ilgili. Bu kadar gözü kara yazmasaydı keşke, dedim; daha serinkanlı olsaydı, gündelik politikanın dilini bu kadar rahat kullanmasaydı, çok gerekli görüyorsa nefret saçmak yerine nesnel analizler yapsaydı. 
Bir eleştirim de kadınlar üzerine yazıp söyledikleri hakkındadır elbette. Bu konuda Tanpınar'ın sanatı ve dünya görüşü birbirinden uzak değil. Romanlarındaki kadınları ve aşk temasını yazarla birlikte ele aldığım Orpheus'un Şarkısı adlı kitabımı okuyanların, “Bizi Tanpınar'dan soğuttun” diye kızdığını da bilirim. Yani yazarını çok kollayan bir eleştirmen değilim ama onun “kendini gerçekleştirme” dediği varoluş mücadelesi, eksikleriyle boğuşma biçimi, iniş çıkışları falan bana trajik bir roman karakteri gibi ilginç ve çekici geliyor. Tanpınar yaşadığıyla da yazdığıyla da benim için Türk edebiyatının en etkileyici ismidir. 


Teşekkür ederiz. 
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“anımsamıyorum.. 
Hatırladığım teki ri iki aydan beri: | 
“beni süründüren, ' 
Şu kahrolası baş. 
ür ağrısı, 


Soba yanında o saf rüyalar 


GÖKHAN ERGÜR 


ütün haftanın yorgunluğu, annemin başımdan aşağı döktüğü sıcak suyla akıp gidiyor sanki. 
İnatla ovaladığı başım ve gözlerimi yakan sabuna rağmen sesimi çıkartmıyorum. 
Zannediyorum ki gördüğüm, duyduğum ne varsa temizlenecek zihnimden ve yeni bir başlangıç yapacağım her şeye. Evet, şimdi sımsıkı yumduğum gözlerimi yavaşça açıyorum ve ta tamm! 
Karşımda annemin o dalgın ve yorgun bakışları. Sanırım bir yerlerde yanlışlık yaptım deyip tekrar açıp kapıyorum gözlerimi: Bir, iki, üç... Ama olmuyor, hâlâ duyduklarım ve gördüklerim ilk günkü canlılığıyla zihnimde. 


Hâlâ Sakızağacı Meydanı'nda kırmızı bir göl içinde uzanan ve bir daha doğrulamayan Kelkitli Süleyman'ı, Turan Caddesi'ndeki Gülbahçe Çayevi'nin önünden geçen İnce Vehdi'ye her seferinde neden güldüklerini, İnce Vehdi'nin bazen gizli gizli ceketinin koluyla yaşlı gözlerini sildiğini ve bir kış akşamı abileri tarafından yaka paça arabaya bindirilen, 

bir daha hiç haber alamadığımız güleç yüzlü Sevda Abla'nın o son çığlığını hatırlıyorum. Allah'ım en azından annemin gözlerindeki 

şu yorgunluğu alsaydın diye iç geçiriyorum ama olmuyor. Aradan yıllar geçse de annem hâlâ dünyaya öyle yorgun ve dalgın bakıyor. 


Çiçek gibi kokan taze eşofmanlarımı büyük bir hevesle üzerime çekip biraz dinlenmek, biraz da yaz tatilinde alacağım bisikleti düşünmek için oturma odasına geçiyorum. Ev ahalisi henüz ortada yok. Annem ise bütün hafta boyunca temiz tutmaya dikkat ettiğim ama yine üzerine bir şeyler döktüğüm mavi önlüğümü yıkamakla meşgul. 
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Dünyanın en güvenli ve huzurlu yerini sorarsanız, hiç düşünmeden “oturma odamızdaki sobanın yanı” cevabını verirdim. O sobanın yanındaki ceylan desenli minderimize uzanıp uyuduğum uykuları ve gördüğüm rüyaları asla unutamadım. O akşam da yine sessizce gidip minderin üzerine kıvrıldım. Sobanın gümbürtüsü ve tavana yansıyan alevi ile oturma odamız bu dünyaya ait olmaktan çıkıyor ve bambaşka bir düzleme geçiyordu sanki. 
Odaya yayılan sıcaklık, yorgunluk ve tavanda izlediğim alevlerin raksı göz kapaklarımı ağırlaştırıyor ve en sonunda da kendimi uykunun o reddedilemez teklifine bırakıyordum. 


Uyku 


Sırtımda kırma tüfek, eskimiş savaşlardan kalma. Bir dağ yamacına değil de kendi içime tırmanıyorum sanki ve biliyorum, attığım ilk yanlış adımda kendi boşluğuma yuvarlanacağım. 
Ama ayaklarımın altında ezilen temkinli toprağın acelesi yok, onun da bildiği şeyler var elbet, nasılsa bir gün üzerimdeki örtü olacağından son derece emin. 


Vakit gece ve ay ışığı aydınlatmıyor yolumu. Bazen bütün ışıklar yansa da ve aydınlığa inansa 

da karanlıkta kalır insan, önünü ardını göremez, kör olur bütün dilekleri. 


Bir ses 


Yakınlarda kurt uluması... Bir değil iki. Korkmuyorum. Kaybetmeyi bile kaybeden bir ruhu kim korkutabilir ki? 


Zaman geliyor, zamanın içinde kayboluyorum, neyi ne kadar süre yaptığımı yahut orada kaç 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zamandır bulunduğumu unutuyorum. Şimdi bir kayboluş daha. Geriye dönüp baktığımda ışıklardan ve kentli sakinliğimden çokça uzaklaştığımı görüyorum. Saatim yok, telefonumun bataryası boş. Çantamda yarım şişe su, bir parça peynir, birkaç alunça ve sac ekmeği. Bir ağacın karanlığına sırtımı dayayıp sofra- mı kuruyorum. Ahh, yaşamak! 


Rüzgârın türküsü acıklıdır bu dağlarda; vatan deyip toprağa düşen tazecik şerefli gençler, kendini Fırat'a bırakan Ermeni gelinler, Rus işgalinden kaçıp mağaralarda soğuktan ölen bebekler... Bayat ekmeği ağzımda gevelerken hepsinin çığlığı bir olup rüzgârla doluyor kulaklarıma. Acılar geçse bile çığlığı hep o dağlarda kalıyor. 


Yol bitti. Dizlerimdeki ve nefes alışverişlerimdeki yorgunluğu artık hissedebiliyorum. Ardımda bıraktığım ışıklar artık kayıp. Küçük bir tahta kulübenin önündeyim şimdi. Zihnimde onlarca soru ve belki de en önemlisi, beni gecenin bir vakti buraya getiren şey neydi? 


ALLAH'IM 
EN AZIN- 
DAN ANNE- 
MİN GÖZLE- 
RİNDEKİ ŞU 
YORGUNLU- 
ĞU ALSAY- 
DIN DİYE İÇ 
GEÇİRİYO- 
RUM AMA 
OLMUYOR. 
ARADAN 
YILLAR 
GEÇSE DE 
ANNEM 
HÂLÂ DÜN- 
YAYA ÖYLE 
YORGUN 
VE DALGIN 
BAKIYOR. 


Kapıyı üç kez yumrukluyorum, sonuncusunda ardına kadar açılıyor. Karşımda en az benim kadar iri yarı, kırklı yaşlarında, simsiyah sakalıyla bu geceye ait olduğu anlaşılan bir adam, elinde çevreye ışık saçan yeşil bir şamdan... 


“Selamun aleyküm” deyip camın kenarındaki sedire kuruluyorum. 
Çantamı yere indirirken, kırmayı dizimin dibine dayıyorum. Ev sahibi cılız ışıklı yeşil şamdanı kapının girişine asıp sırtını eski kuzineye yaslıyor. Ve böylece hemen karşı sedirde oturan iki kişinin yüzü de karanlığa dalmış oluyor. 


Sessizlik 


Beni işaret ederek: “Bu da Korkuluk” diyor. Vaktiyle isyancılar ve yağmacılar bütün şehre kan kustururken sadece bizim bulunduğumuz köye can korkusundan giremezlermiş ve yine il merkezinde bulunan hükümet konağı, askeriye gibi resmi yerleri Cevak Emmi komutasında bulunan köylülerimiz gönüllü olarak korur, soygunculara göz açtırmazlarmış. Bu sebeplerden dolayı da köyümüzün adı Korkuluk diye kalmış. 


Yine sessizlik 


Kaba elleriyle yeleğinin iç cebinden Arap çarşafı çıkartan ev sahibini izliyorum şimdi. Cigara içip içmediğimi soruyor; başımı iki yana sallıyorum. Karanlığı kendilerine yurt belleyen diğer iki misafirine de yöneltiyor aynı soruyu fakat sorusu havada asılı kalıyor, cevap yok. Sadece bir iki kuru öksürük, hepsi bu. Duman- dan rahatsız olup açık pencereden dışarı uzatıyorum başımı, hemen ileride 1 5-20 mezardan oluşan bakımsız bir mezarlık, “Burada yatanlar kimlerdir, neden bu dağ başına gömülmüşlerdir” diye sormaya takatim bile yok. 


Cigarasından esaslı bir duman çeken ev sahibi: “Biraz türkü dinleyelim” diyerek yanı başındaki Schaub Lorenz marka teybine uzanıyor, bu sefer elleri kibar. Play tuşuna basar basmaz 


UKLUYORUM, SONUNCUSUNDA OR. KARŞIMDA EN AZ BENİM 

I YAŞLARINDA, SİMSİYAH SAKALIYLA GU ANLAŞILAN BİR ADAM, ELİNDE YEŞİL BİR ŞAMDAN... 


kurşunlar yağıyor dört bir yana: “Çiğdem der ki ben âlâyım/Yiğit başına belayım/Hepsinden ben âlâyım/Benden âlâ çiçek ver mı//Al baharlı mavi dağlar/Ya- rim gurbet elde ağlar//Lale der ki be hey Tanrı/Benim boynum neden eğri/Yardan ayrı düştüm gayrı/Benden âlâ çiçek var mı.” 


“Bu müzik kabirdekileri rahatsız edebilir” diye atıyorum kendimi kurşunların önüne, kalıtımsal bir alışkanlık. Son dumanı avuçları- nın içine üfleyerek çocuksu bir edayla gülümsüyor ev sahibi ve ekliyor: “Belki içlerinde hâlâ âşık olanlar vardır?” 


Susuyoruz 


Ne kadar vakit geçirdim o sedirde hatırlamıyorum. Kim hangi peri masalını anlattı, hangi şeytani rüyalarla irkildik yahut hangi üç harflinin öfkesini küçümsedik anımsamıyorum. Hatırladığım tek şey iki aydan beri beni süründüren şu kahrolası baş ağrısı. 
Bir şey oluyor ve birden ok gibi bir ağrı saplanıyor sağ kulağımın arkasından, çaresizce gözlerimi kısıp ağrının geçmesi için dua ediyorum. 


O gece de başıma saplanan okla gözlerimi kısıp yerimden kalktım, karanlığa doğru elimi kaldırıp “Allah'a emanet olun ağalar” dedikten sonra ev sahibi herkesin bildiği ama sadece benim bilmediğim bir sırrı söyler gibi kulağıma fısıldadı. Önce biraz sendeledim, gözlerimi bütünüyle 


kapattım, sonra kendimi toparlayıp kafamı yerden kaldırdım. 
Zehir gibi baş ağrıma bir de kalp ağrısı eklenmişti şimdi. Kapıya doğru yürümeye devam ettim, sonra aklıma çok önemli bir şey gelmiş gibi birden geri döndüm: “Pişmanım, hem de çok pişmanım” deyip kendimi dışarı attım. 
Tren raylarını takip ettiğim yol boyunca gözyaşlarımı yuttum. 
Gürültülü bir yük treni gelince dayanamayıp kendimi toprağın üzerine yüzüstü bıraktım. Ahh, içim. 


İşte buydu, beni ıssız bir dağ başına sürükleyen şey bu pişmanlıktı. 


Pişmanlığı ne kadar büyükse, kendinden o kadar öteye savrulur insan. 


Kendimden öteye, kendimden çok öteye savruldum. 


Lütfen affeyle. 


Uyanıklık 


Annemin sesiyle yavaşça göz kapaklarımdaki ağırlığı kaldırıyorum. Kıyafetlerimi bana doğru sallayarak: “Bu ne oğlum leş gibi sigara kokuyor üstün başın, sigara içilen bir yerde mi oturdun sen?” diye soruyor. Tam “hayır” diyecekken aklıma o iri yarı, siyah sakallı adam geliyor acıyla tebessüm edip yutkunuyorum ve kendi kendime soruyorum: Gördüğümüz şeyleri gördük mü gerçekten? 


0. SINIF VE LİSE HAZIRLIK KABUL SINAVI 


OKULLARI 


SÖZLÜK 


Fenomenolojık yaklaşım: 


MELEK SENA SUBAŞI 


Tezahür eden, görünen gıbi anlamlara gelen fenomen kavramından öykünerek, fenomenolojik yaklaşım adıyla Alman filozof Edmund Husserl tarafından şekillendirilen bilimsel bir metottur. Husserl ortaya attığı bu teoride, ele alınan bir fenomenin; 


: herhangı bir yargıya, 
P sık otik- e İL bl psıkoz: kalmadan değerlendiril-Psikoz, gerçeklerle mesi gerektiğini belirthayal dünyasının ka- miştir. “Epoche (askıya rıştığı bütün hastalık- alma)” olarak kavramlara verilen ortak bir laştırılan bu yaklaşım, addır. Aynı zamanda fenomenolojik metodun genel bir tanıdır. Genç en önemli sacayağını erişkinlerde daha sık oluşturur. Yaklaşımın ortaya çıktığı bilinir. 


bir diğer önemli noktası ise, anlaşılmaya çalışılan fenomene karşı “içerden Her 100 gençten üçü- bir gözlem” De nün yaşamlarının bir gayret etmektir. Amaç, döneminde psikotik incelenen bir fenomeni belirtiler yaşayabildiği hakikatine en yakın habildirilmiştir. liyle anlamaya çalışmaktır bu yaklaşımda. 


Çoğu zaman psikotik bir deneyimden sonra tam iyileşme görülür. 


GILGAMIŞ DESTANI: 


Mezopotamya'da ortaya çıkan tarihteki ilk yazılı destandır ve ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsünü anlatır. Destana konu olan Kral Gılgamış gerçekten yaşamış, M.Ö. 28'inci yüzyılda Mezopotamya'daki Uruk kentinde hüküm sürmüştür. Ölümsüzlüğün ve bilginin peşindeki insanı yücelterek anlatan destan, Gılgamış'ın ölümünden yaklaşık 1000 sonra yazılmıştır. Yarı insan yarı tanrı olan Gılgamış karada ve denizde olan biten her şeyi bilen başarılı bir yapı ustası ve yenilmez bir savaşçıdır. Destan, Akat dilinde yazılmış tabletler- 


den oluşur. Bunlardan günümüze 12 tanesine ulaşılabilmiştir. 


ALFRED 
ADLER 
(1870-1937) 


Avusturya'da doğan Adler, Viyana Üniversitesi Tıp Okulu'nda doktorluk eğitimi aldı. Göz alanında uzmanlaştıktan sonra genel tıp üzerine çalıştı ve psikiyatriyle ilgilendi. 
Pratisyen hekim olarak çalıştığı ilk doktorluk yıllarından başlayarak hastayı çevresiyle ilişkileri içerisinde ele almak gerektiğini vurguladı ve bireyle ilgili sorunlara yönelik insancıl, bütünselci ve organik bir yaklaşım geliştirdi. Bireysel Psikoloji ekolünün kurucusu olarak kabul edilen Adler, 1912'de ana fikirlerini tanımladığı Über den Nervösen Charakter kitabını yazdı ve Bireysel Psikoloji Topluluğu 

adını alan Özgür Analitik Araştırmalar Toplulugu'nu kurdu. 1921'den itibaren birtakım çocuk rehberliği klinikleri kurdu fakat Avusturya Hükümeti, Yahudi olduğu için Adler'in kliniklerinin çoğunu kapattı. Adler sıklıkla, “Kişinin davranış şablonu analizi yaşadığı toplumla, işiyle ve cinsiyetiyle ilişkilidir” savını vurgulamıştı. 


SIGMUND 
FREUD 
(1856-1939) 


Psikanalizmin kurucusu Freud, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda, Yahudi kökenli bir ailede dünyaya geldi. 1783 yılında Viyana Üniversitesi Tip Fakültesi'ne girdi ve nöroloji üzerinde çalışmalar yaptı. Hipnoz ve histeri üzerine çalışmalar yapmak için dönemin ünlü nöroloğu Jean Martin Charcot ile birlikte Paris'e gitti. 1902'de Viyana Üniversitesi'nde profesör olan Freud, hastaların zihinsel süreçlerinin bilinçdışı unsurları arasındaki bağlantıları ortaya çıkaran psikoterapi tekniği olarak psikanalizimle ilgilenmeye başladı ve 1908'te Viyana Psikanaliz Derneği'ni kurdu. Bu olay, Freud için bir dönüm noktasıydı, Yaşamım ve Psikanaliz kitabında buna çok yer verdi. 1907'de C. G. Jung tarafından ziyaret edildi. 
Jung aynı yıl Zürih'te Freud Derneği'ni kurdu. 
Bu sayede psikanaliz kuramının dünya çapında bilinmesini sağladı. 


ği” 


HENRI-LOUIS 
BERGSON 
(1859-1941) 


20'nci yüzyılın önemli filozoflarından olan Bergson, gerçekliği kavramak için sezgi süreçlerinin rasyonalizm ve bilimden daha anlamlı olduğunu vurguladı, insani ve dinsel değerlere önem verdi. Lise yıllarından itibaren felsefeye ilgi duyan ve Ecole Normale Superieure'da eğitim alan Bergson, Almanya'da dogup gelişmiş olan idealist felsefenin Fransa'daki temsilcisi olarak tanındı. 
Bergson, pozitivizme ya da dar bir çerçeve içinde kalan bilimsel yorumlara karşı çıkarken insani ve dinsel değerler üzerinde durdu. Sezgicilik (entüisyonizm) akımının kurucusu olan Bergson, bilimin asıl bilgi kaynağı olduğunu reddetti ve sezginin daha önemli olduğunu savundu. Bilimin, yaşamın dinamik özüne ulaşamayacağını söyledi. 
Düşüncenin evrene benzediğini, bir yanda maddenin diğer bir yanda sezginin olduğunu öne 
sürdü. Bergson, 1927 
yılında ortaya attığı fikirleri sebebiyle Nobel Edebiyat Ödülü aldı. 
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Alemşümul: 
1. Dünya ölçüsünde, evrensel. 


2. Bütün dünyayı alakadar eden, dünyayı kaplayan ve her yerde tanınmış olan. 


Basiret: 


Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, anlayış, kavrayış, sağgörü, vizyon. 


Cenkname: 


Manzum veya düzyazı biçiminde yazılan, savaş ve kahramanlık öykülerini anlatan kitap. 


Feraset: 


Anlayış, seziş, sezgi. 


İfrit: 
1. Doğu masal ve efsanelerinde 


kötü, korkunç cin. 2. Öfkeli, ortalığı birbirine katan kimse. 


Mübeşşirat: 
1. Muştu veren, müjde getiren 


(kimse). 2. Müjdeci, muştucu. Hz. 
Peygamber (sav)'in isimlerinden. 


Mükafeşe: 


Gizli şeyleri birbirine açıp izhar etmek, açığa çıkarmak. 


Rüyet: 


Göz ile veya kalp gözü ile görmek. 


Rolatif: 


1. Bağıntılı. 2. Göreceli. 


Telakki: 


1. Görüş, anlayış. 
2. Kabul etme, öyle sayma. 


Tenevvü: 
Çeşitlenme, çeşitlilik. 
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BİROL BİÇER 


İ dünyadan 


Baria el-Bayati 
Bağdat'ın ilk kadın kitapçısı 


Irak'ta yeniden canlanan alanlardan biri de kitapçılık. Özellikle Bağdat'ta yeni kitapçılar açılıyor ve ülkede en ilgiyle okunan kitapların başında Sherlock Holmes ve Harry Potter, yazarların başında ise Dan Brown geliyor. Bağdat'ta birkaç ay önce Osmanlı döneminden kalan eski bir binada açılan , enson kitapçılardan biri olan el-Mütenebbi aynı zamanda ülkede bir ilk olma özelliğine sahip. Bu kitapçıyı işleten 28 yaşındaki Baria el-Bayati hem Bağdat'ın hem de Irak'ın ilk kadın kitapçısı. 
“Saddam Irak'ta okuma kültürünü yok etti çünkü okuyan gençlerin otoritesini yıkacağını düşünüyordu” diyor el-Bayati ve ekliyor: “2003'te Saddam'ın düşüşünden sonra edebiyat ve kitap satışı Irak'ta kazançlı işlerden biri haline geldi.” Irak'ın ilk kadın kitapçısına rahatsız edilmemesi için kitapevinde her gün babası eşlik ediyor. 


Irak 


Marla de Jesus Patricıo Martliez 


Meksika'nın Kızılderili başkan adayı 


Sömürgecilik dönemleri geride kalmış olabilir ancak birçok ülkede halen o ülkenin yerli halkına mensup yerli bir devlet başkanının seçilmesi hatta aday olabilmesi büyük bir olay olarak 
görülebiliyor. Bugüne kadar hep İspanyol asıllılar tarafından yönetilen Meksika'da 2018 
Temmuz ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için ilk defa bir yerli aday başvurdu. 
54 yaşındaki Maria de Jesüs Patricio Martinez ülke nüfusunun yüzde 1 O'unu teşkil eden 
Kızılderililerden devlet başkanlığına adaylığını koyan ilk kişi. 500 yıl önceki İspanyol istilasından sonra uygulanan baskı yöntemlerinin halen geçerli olduğu bir köyde doğan Marichuy şöyle diyor: “Ninelerim ve dedelerim başka bir köye gidecekleri zaman geleneksel giysilerini taşımalarına izin verilmezdi. Benim okulda olduğum yıllarda da yerli çocuklardan ana dillerini konuşanlar cezalandırılırdı. 


Simidele Adeagbo 


Rüya gibi bir kış olimpiyatı macerası 


Meksika 


Nijeryalı Simidele Adeagbo birkaç hafta öncesine kadar “Afrikalıyım, 36 yaşındayım, skeleton denilen kızak sporu ile sadece dört ay önce tanıştım, uluslararası müsabakalarda bronz madalya alıp olimpiyat seçmelerini kazandım ve bu ay bu spor dalında kış olimpiyatlarında ülkemi temsil edeceğim” deseydi kuvvetle muhtemeldir ki herkes ona “Rüya görüyor olmalısın!” 
diyecekti ancak bu rüya değildi. Kısa bir süre sonra kurduğu hayali gerçekleşecek. Bir noktadan aşağı doğru küçük bir kızakla yaklaşık 130 kilometre hızla yüzükoyun şekilde kayılan skeleton dalında 12 Şubat'ta Güney Kore'de başlayacak oyunlarda kış olimpiyatlarına katılan ilk Afrikalı sporcu olacak Adebagbo. 


Nilerya 


lacivert dergi 


Hunter Lee Soik 


Rüya avcısı uygulama yaptı 


ABD'li medya yapımcısı Hunter Lee Soik, çalışarak yorgun geçirdiği ve uyku düzensizliği yaşadığı uzun yılların ardından rüyalarını hatırlamak ve unutulmaktan kurtarmak için bir mobil uygulama geliştirmeye karar verdi. 35 yaşındaki Soik'in Shadow adını verdiği bu uygulama aslında bir tür “Rüyaların Sosyal Medyası” idi. Üç yıl önce oldukça nitelikli bir ekiple başlayan Shadow'un amacı insanları bir platformda bir araya getirmek ve bütün dünyadan insanların rüyalarını uyanır uyanmaz uygulama üzerinde kaydetmelerini sağlamak. Henüz sadece 10 binin üzerinde paylaşımcıyı barındıran ve umuma açılmayan bu uygulama sadece rüyaları paylaşmaya yaramıyor. “Shadow, rüyaları kullanabileceğimiz verilere dönüştürüyor. Onları görüntüleyebiliyoruz, karşılaştırabiliyor, konularını ve eğilimlerini tespit edebiliyor ve kişisel, toplumsal, yöresel yahut küresel açılardan analiz edebiliyoruz. Shadow rüya konusunda çalışan araştırmacılara çok büyük bir veri bankası sağlayacak.” 


Lajndhar Nayak 


Şirin için değil okul için dağları delen Hintli Ferhat 


Hindistan'ın en fakir bölgelerinden Odisha'da yaşayan 45 yaşındaki aile babası Jalandhar Nayak'ın en büyük arzusu üç oğlunu okula göndermekti ancak çocuklarının yaşadığı köyden hayli uzaktaki bir kasabada bulunan okula gitmesi çok zor görünüyordu zira köyün o bölgeye yolu bulunmuyordu. Bu soruna ne yapıp edip bir çözüm bulması gerektiğini düşündü. Her şeyi devletten beklemek sonsuza dek beklemekti. Çözümü kendi üretti ve bu çözüm, Şirin'e kavuşmak için dağları delen Ferhat'ın bulduğu çözümün aynısıydı. Sebze satarak hayatını kazanan Nayak, eline aldığı bir balyoz ve ip ile işe koyuldu. Tek başına günde sekiz saat çalışarak, kayaları ve taşları parçalayıp okulun bulunduğu Phulbani kasabasına giden anayola bağlanan, tam sekiz kilometre çapında bir yol açtı. Nayak bundan sonra yedi kilometre daha yol açmayı planlıyor. 


Hindistan 


Herman ve Calendarla Zapp 


Sınır Tanımayan Hayatlar 


Herman ve Calendaria Zapp çifti 2000 yılında değişik ve maceralı bir seyahat amacıyla Arjantin'den Alaska'ya iki Amerika kıtasının bir ucundan diğerine 1 6 ay sürecek bir yolculuğa çıktılar. Bu yolculuk onlara o kadar iyi geldi ki çift, sonunda Buenos Aires'teki konforlu hayatlarını tamamen bırakarak bütün dünyayı dolaşmaya başladı. Üstelik bu süresiz dünya seyahati için seçtikleri araç 1928 model bir Graham-Page 610 otomobildi. En fazla 65 kilometre sürat yapan bu antika otomobille doğaya duyarlı ama başına buyruk bir şekilde gezegeni dolaşmaya başlayan çiftin bu macerası tam 15 yıl sürdü. Bu süre içerisinde iki erkek iki kız çocukları oldu. Çocukları doğunca yolculuğa ara vermediler. Bu sürede dört 
çocukla beş kıta, 50 ülke ve 500 bin kilometreye yakın yol kat eden Herman ve Calendaria Zapp 15 

yıl boyunca geçimlerini katıldıkları festivallerdeki konferanslarla ve Spark Your Dream (Hayalini Ateşle) adlı kitaptan kazandıklarıyla sağladılar. 


Jerome Brochot 


Michelin Yıldızı'nı iade eden şef 


Gastronomi meraklıları arasında ve Fransız mutfak kültüründe bir Michelin Yıldızı'na sahip olmak büyük bir itibar meselesi, bir tür sınıf atlamak sayılabilir. Rafine mutfak sanatında tanınmış bir şef aşçı olan Brochot, işçi kenti olarak bilinen Montceau-Les-Mines'de Micheline yıldızlı bir üst düzey restoran açmıştı. Bir madenci şehri için bu oldukça iddialı bir girişimdi aslında ancak geçtiğimiz günlerde Brochot, bütün Fransız aşçıların rüyası olan, 2005 yılında kazandığı Michelin Yıldızı'nı geri vermeye karar verdi. Sebebi ise bu yıldızı muhafaza etmenin maliyetini taşıyamaması... Beş yıldır büyük bir ekonomik kriz yaşayan madenci şehrinde ekonomik kriz nedeniyle müşterisinin yüzde 80'ini kaybettiğini söyleyen Brochot şaşırtıcı kararının gerekçesini şöyle açıklıyor: “Yarı yarıya düşürmek zorunda kaldığım fiyatlarla üst düzey gastronomi ürünleri sunmak mümkün değil. Bu da Michelin Yıldızlı bir restoranın statüsüne uygun değil.” 
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BİROL BİÇER 


ORDUDA KADINLARA 
UST DÜZEY RÜTBE 


0D kısa süre önce kızların okula gidebilmesi için mücadele edenlerin Nobel Barış Ödülü aldığı Pakistan'da ordunun başına bir kadının geçmesi pek inandırıcı görünmüyor olabilir. Hayır, şimdilik bu gerçekleşmedi ancak bunun yolu açıldı. 
Bu yolu açansa başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Mardan şehrinde açılan ve yalnızca kızlara mahsus Kadın Subay Okulu. İlk kadın subay okulunun kısa süre öncesine kadar kızların tek rüyasının neredeyse ancak evin dışına çıkabilmek olduğu muhafazakâr bir bölgede açılmış 


yedi 


SOSYOLOJİSİNE DOĞRU 


RÜYALARIN 


üyalar aslında binlerce yıldır dinlerin, mistik ve tasavvufi öğretilerin Rina işlevsel bir yere sahip. Modern bilimin ilgi alanına ise Sigmund Freud'un 1 900'de yayımladığı Die Traumdeutung (Düşlerin Yorumu) adlı eserinden ve psikoloji disiplinlerinin gelişmeye başlamasından sonra ancak kıyısından köşesinden yanaşabilmiş durumda. Bilimin anlamlandıramadığı rüya olgusunu dışlayan tutumunun değişmesi gerektiğini düşünen Fransız sosyolog Bernard Lahire son yayınladığı “Rüyaların Sosyolojik Yorumu” başlıklı denemesinde rüyalarla ilgili yeni 


ERKEKLERİN AĞLAYABİLDİĞİ BİR ORDU 


olması da hayli manidar. Ülkenin en elit eğitim kurumlarını teşkil eden subay okullarına eklenen bu yeni devrimci halka kızlara orduda üst düzey görevlerde yer alma yolu ile birlikte mühendislik, hekimlik, kamu hizmetleri gibi mesleklerin de önünü açıyor. Devlet başkanı Pervez Müşerref döneminde 2003'te ülkede kadınların silahlı kuvvetlerde görev alması sağlanmıştı ancak bu okulda elit eğitim almaya başlayan 70 kızdan bazısı muhtemelen Pakistan'ın ordu içindeki ilk üst düzey kadın komutanlarını oluşturacak. 


1 


bir bilim dalının kurulmasını öneriyor. Lahire'in önerisi bilim alanında büyük ölçüde psikanalizin tahakkümü altında bulunan rüya yorum ve incelemelerinin bu durumdan kurtarılması ve rüya görenlerin sosyolojik tanımlaması üzerinden hareket eden böylelikle rüyaların bireylerin ve toplulukların hayatı hakkında söylediklerini ortaya çıkarabilecek sosyoloji temelli yeni bir disiplin oluşturulması. Lahire kitabında sosyal bilimlerin rüya gibi konulardaki yetersizliğinden sıyrılabileceğini ve rüyaların bilimsel olarak da yorumlanabileceğini savunuyor. 


rduya asker ve subay toplamaya yönelik propagandaların tabiatında daima 

hamaset, vatan sevgisi, erkeklik, cesaret gibi temalar olur ancak Birleşik Krallık Ordusu'nun asker açığını kapatmak için yayınladığı son reklam filmi kampanyası bu klişenin dışına çıkan hatta bir miti yıkmaya çalışan ilk adım. 
Birleşik Krallık Ordusu'nun 4 bin kişilik asker açığını kapatmak için yayınladığı video filmler daha insani duygular, inançlıların ordu içinde dinlerini özgürce uygulamaları, cinsiyet eşitliği, cinsel tercihlerde hürriyet, asker de olsalar erkeklerin de ağlayabileceği gibi temaları öne çıkarıyor. Bunlardan birinin açılışında bir asker aynen şu mesajı veriyor: “Erkek olarak duygusal durumlarımızı asla dışa vurmamak gerektiğini düşünürüz. Bu durumun orduda bin kat daha zor olduğuna inanırdım ama orduya katıldıktan sonra asker de olsa insanın bir makine olmadığını anladım. Ordu aslında bir ailedir.” Bu kampanyadansa herkesin memnun olduğunu söylemek mümkün değil. Çoğu muhafazakâr olan memnuniyetsizlerin başlıca eleştirisi ise şöyle: “Bu tür mesajlar savaşa katılabilecek kişileri değil ancak siyaseten doğrucuları cezbedebilir.” 


lacivert dergi 


MODERN TOPLUMUN YENİ HİZMETLERİ i 


Gi özellikle teknolojide fazla gelişmiş ülkelerde insani ilişkiler ya ciddi erozyona uğruyor yahut dönüşümler geçiriyor. Bu durum akla hayale gelmeyecek yeni ihtiyaçlar ve bu doğrultuda yeni hizmet ve meslekler doğurabiliyor. Japonya'da Yuichi Ishii adlı girişimcinin kurduğu şirketin verdiği hizmet aslında bu tür toplumların nereye gittiğinin de bir göstergesi kabul edilebilir. Ishii'nin toplumda gördüğü ihtiyaç dolayısıyla kurduğu Family Romance şirketi, çeşitli nedenlerle kiralık anne, baba, eş, sevgili yahut arkadaş hizmeti veriyor. Daha doğrusu bunların rolünü oynayacak elemanlar sağlıyor. 
Yanlış anlaşılmasın bütün bu hizmetler görüntüyü kurtarmak amacıyla veriliyor. Herhangi bir toplantı, görüşme ya da faaliyet için dışarıya karşı zevahiri kurtarmak adına bir yakını rolünü oynayacak kişilere ihtiyaç duyanlar şirketin 800 oyuncudan oluşan uygun bulduklarını seçiyor ve kiralıyorlar. Bu hizmeti sekiz yıldır veren ve işlerin gidişinden çok memnun olan Ishii'ye göre şirketinin verdiği bu hizmet insanların hayatlarındaki katlanılmaz boşlukları ve fay hatlarını dolduruyor. 


mu 
KU R E$ ; I iŞ 
KARANIK 
ÇAĞLARA DOĞRU 


66 Vinci yüzyıla dair bilgilerimiz 20'nci yüzyılınkilerden daha az olacak.” Google'ın verilerini 
yöneten Rick West gelecekte dijital âlemi bekleyen vahim akıbete bu şekilde dikkat çekiyor. 
Bunun nedeni şu: Geçmişte kaydedilen her tür veri kâğıt gibi fiziki yahut analog kayıtlara dayanıyor ve bunların çoğu günümüzde de ulaşılabilir durumda. Oysa günümüzde bütün veriler dijital olarak doğuyor ve eninde sonunda ölümü de dijital oluyor yani kayıtlar bir gün siliniyor ve silinecek. Zira bugün üretilen verilerin ve kayıtlarının gelecekte yeni sistemler, yazılımlar ve makineler tarafından okunmama riski oldukça büyük. Dolayısıyla bugün büyük bir miktarda üretilen dijital verilere bir başka deyişle çağımızın dijital tarihine yarın ulaşılamama tehlikesi söz konusu. Bilişim uzmanları eninde sonunda verilerin kaybolacağı bu döneme “Digitalin Karanlık Çağları” adını veriyorlar. Bazıları ise bu muhtemel dönemi 


“Bilgi Karadeliği” olarak nitelendiriyor. Bu karanlık çağlara karşı şimdilik en büyük umut, bütün dijital 


PUTIN'İN 


verilerin milyarlarca yıllık ömrü olan ve canlı hayatının özünü taşıyan DNA üzerine kaydedilmesi. 


RUSYA, 


Re Devlet başkanı Vladimir Putin'in medya ve kamuoyuna yansıtılan imajı şöyle: Ekstrem sporlara meraklı, ne denizin derinliklerinden ne de dağların zirvelerine tırmanmaktan korkan, kar altında denize giren, Sibirya steplerinde at koşturan, dövüş sanatlarında usta, kara kuşaklı ve madalyalı bir judocu. Her türlü silahı maharetle kullanan bir kahraman, adeta bir aksiyon filmi yıldızı yahut film dublörü... İmaj bir yana ilginç olan bütün bunların gerçek olması... Dublörlük de dâhil. Rusya'da internet üzerinden yayın yapan bağımsız televizyon kanalı Dojd'un Putin'i çok eskiden tanıyan insanlarla yaptığı görüşmeler Putin'in hayatının bilinmeyen yönlerini ortaya çıkardı. Bu bilinmeyenlerden biri de Putin'in 7O'lerde, daha KGB için çalışmaya başlamadığı gençlik yıllarında özellikle Il. Dünya Savaşı 

ve vatanseverlik temalı birçok filmde dublör olarak yahut yan rollerde birkaç ruble karşılığı rol alarak sportif yeteneklerini maharetle sergilemiş oluşu. 


WWW.LACIVERTDERGİ.COM 


ŞERİFLER TRUMP'LA 
PERVASIZ GÜNLERİNE 
GERİ DÖNÜYOR 


ashigton Post gazetesine göre 

Donald Trump'un başkanlığı ABD'de en fazla kasabalarda güvenliği sağlayan şerifleri sevindirmiş görünüyor. 
Demokratların önde gelen kalelerinden Massachusettes ve New York gibi eyaletlerden muhafazakâr güney ve orta batı eyaletlerinin kasabalarına kadar şeriflerin çoğunluğunun Trump'ı açıkça desteklediğini kaydeden gazeteye göre kanunu uygulamakla ve düzeni sağlamakla görevli yerel şerifler ve ekseriyetle muhafazakâr eğilimliler Trump dönemiyle giderek radikalleşiyorlar. Şerifler arasında Trump'ın göçmenler konusu başta olmak üzere her konudaki söylemlerini, hatta sosyal medya mesajlarındaki agresif tavrının giderek daha bariz benimsendiğini belirten Washington Post, Trump'tan aldıkları ilhamla kovboy filmlerinde görülen pervasız ve şaşaalı günlerine geri dönme eğilimindeki şeriflerin onu destekleme gerekçelerini de onların ağzından şöyle ifade ediyor: “Trump boyun eğmiyor, açıkça tavır almaktan korkmuyor. İşte bize şu dönemde gerekende tam bu.” 


Mi d 
Fahrettin Paşa, her türlü imkânsızlığa ragmen kutsal şehir Medine'yi sonuna kadar savunmak için >. 
her şeyi yaptı. Şehre «> —— gelir gelmez surları tamir ettirip topları n mevzilere yerleştirmede erlerle birlikte çalıştı ve ea ilerleyen dönemlerde « 

kendini gösteren kıtlık karşısında, askerini 44... 
* çekirge yemeye ikna etmek için fetva dahi çıkarttırdı. 
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KÜÇÜ 


FAHRET 
GELİŞ 
DOLA 


9'uncu yüzyıl, Osmanlı modernleşmesinin Tanzimat'la yeni bir boyut kazandığı dönem olarak tarihteki yerini almıştı. 
Modernleşmenin sosyal ve kültürel yanlarının yerli dokuya uygunluğu ve ne derece başarıya ulaşmış olduğu tartışmaya değer bir konu olarak hâlâ karşımız- da duruyor. Bu modernleşme hareketlerinde, en çok askeri anlamda yapılan reformların dişe dokunur bir neticeye ulaştığını söylemek sanıyorum abartı olmayacaktır. Bu yüzyılın ilk yarısı itibariyle açılan kurmay okulları ve Batı disiplinindeki yeni sistem etkilerini, zaten köklü bir askeri geleneği bulunan imparatorlukta kısa sürede gösterdi ve Il. 
Abdülhamid döneminde daha da profesyonelleşti. Özellikle Balkan ve Kafkaslardan gelen muhacir çocuklarının Harbiye'ye ilgisi oldukça fazlaydı. Elbette ki bunda zorunlu göçlerin ve vatandan ayrılmış olmanın verdiği yoğun duygu durumunun da etkisi vardı. Kurulan askeri okullarda eğitim görüp başarı sağlayanlar arasında yakın tarihimize damga vurmuş pek çok önemli ismin olduğunu belirtelim. Söz konusu isimlerden bir tanesi de Medine 


Müdafii olarak nam salmış Ömer Fahrettin Türkkan. 


Kaynaklarda “Çöl Kaplanı” namıyla karşımıza çıkacak olan Fahrettin Paşa, 1868 yılında Balkanlarda bir Osmanlı şehri olan Rusçuk'ta doğdu. 187 7- 
1878 yıllarında gerçekleşen ve 
tarihe “93 Harbi” olarak geçen savaşta Osmanlı'nın Ruslar karşısında mağlup olmasıyla bölgeden göç etmek zorunda kalan bir ailenin çocuğuydu. Küçük yaşlardan itibaren gördüğü ve şahit olduğu şeyler, küçük Fahrettin'in vatan ve millet şuurunun gelişmesinde çok etkili oldu. Bundan dolayıdır ki ilköğreniminin ardından Harp Okulu'na girdi ve okulu birincilikle bitirdi. Başarısıyla göz dolduran pırıl pırıl bir subay olarak kurmay yüzbaşı rütbesiyle askerlik görevine başladı. 


Fahrettin Paşa Medine'de 


Görevine başladığı yıllardan itibaren cephelerde gösterdiği başarılarla göz dolduran Fahrettin Paşa, 1. Balkan Savaşı esnasında Edirne ve Selanik'i ele geçirerek İstanbul üzerine yürüyen Bulgar güçlerini püskürtmeyi başarır evvela. Bu olaydan kısa bir süre sonra cereyan eden Il. Balkan 


Savaşı esnasında ise, bölge ülkelerinin birbirleri arasındaki anlaşmazlık ve mücadeleden faydalanarak Edirne'nin geri alındığı harekâtta başarıyla yer alır. 1. Dünya Savaşı yıllarında ilk olarak Çanakkale Savaşı'nda görev almış ve burada oldukça yararlılık göstererek kendisi için şans ve ikbal yollarını açmıştır. 


Çanakkale Cephesi'nde Osmanlı kuvvetlerinin gösterdiği üstün başarı hepimizin malumu fakat aynı yıllarda Almanların zorlamasıyla imparatorluk topraklarının güneyinde açılan Kanal Cephesi'nde yaşananlar ise başlı başına bir faciaya sebep olur deyim yerindeyse. Tabii bu bölgede gerçekleştirilen Kut'ül Amare zaferi ve Medine Müdafaası'nı ise ayrı bir yere koymak gerektiğini vurgulamadan geçmeyelim. Bu cephede yaşanan genel başarısızlıkta Cemal Paşa'nın, Şam merkezli olarak kurduğu despotik yönetimin yanlışlarının etkisini yadsımamız zor görünüyor zira Paşa'nın bölgede uyguladığı politikalar, devlete bağlı Arapların bile zamanla düşman saflarına yanaşmasında oldukça etkili olmuştur. Cemal Paşa, Şerif Hüseyin'in İngilizlerle birlikte Osmanlı'ya karşı bir isyan hazır- 


lığı içinde olduğuna dair sunulan istihbarat bilgilerini ciddiye almamış ve bunları kulak ardı etmiştir. Sonunda beklenen olur ve Şerif Hüseyin isyan bayrağını açar. Bunun üzerine Cemal Paşa, IV. Ordu Karargâhı'nda alelacele bir toplantı tertip eder. Burada Mekke ve Medine'yi kurtarmak, Hicaz Demiryolu'nun yolunun güvenliğinin tesis edilmesi için bir birlik hazırlanması fikri gündeme gelir. Bu kuvveti ise Kaymakam (Yarbay) İsmet Bey'in (İnönü) komuta etmesi teklif edilir ancak Harbiye Nazırı Enver Paşa, Yarbay İsmet Bey'in henüz çok genç olduğunu belirterek komutanlığa Mustafa Kemal'i getirir. 
Mustafa Kemal ise değil Hicaz'a asker sevk etmeyi, oradaki dağınık askerleri bile geri almak ve kuvvetleri verimsiz yönlere dağıtmamak gerektiğini ısrarla savunur. Bu fikre göre Medine dâhil boşaltılacak, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra güneye harekâtta bulunularak yeniden geri alınacaktır. Bir rivayete göre tam bu noktada bir karara varıldığı sırada oluşan arıza sebebiyle elektrikler sönünce, Cemal Paşa birden sarsılır. Bu durumun Medine'yi terk etmek için aldıkları karara karşı, ilahi bir işaret olduğunu düşünür ve hâlihazırda IV. Ordu Kumandan Vekili 


olan Fahrettin Paşa'yı Medine'ye göndermeye karar verir. 


Medine'yi çekirge yiyerek savunmuştuk 


Oldukça dindar bir zat olan Fahrettin Paşa, Medine'ye geldikten kısa bir süre sonra şehir asiler tarafından kuşatılır. Paşa, şehri her türlü imkânsızlığa rağmen savunmaya kararlıdır. Surları tamir ettirip topları mevzilere yerleştirmede erlerle birlikte çalışır. İlerleyen dönemlerde kendini gösteren kıtlık karşısında, askerini çekirge yemeye ikna etmek için fetva çıkartmış ve bu konuda nutuklar atmıştır. Fahrettin Paşa'nın çekirge konusunda yapmış olduğu şu konuşma ise hayli dikkat çekici: “Çekirgenin serçe kuşundan ne farkı var? Yalnız tüyü yok. O da serçe gibi kanatlı ve uçuyor. Bitki ile besleniyor. Serçe gibi huysuz, serçe gibi asabi. Yediği şeyleri özenle seçiyor ve temiz şeyler yiyor. Hicaz, Yemen ve Afrika Araplarının başlıca besini çekirgedir. Bedeviler sağlamlık ve zindeliklerini, çevikliklerini hep yedikleri çekirgelere borçludurlar. Çekirgeleri deve ve hecinler de büyük bir zevkle yiyorlar. 
Dizlerinin bağı çözülenlere, zayıflara, bedensel hastalara etkin ve kesin olan sağaltıcı özellikleri 


İ YAPILAN BİR 


RIZA SONUCU 
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KLARI KARARA 
U DÜŞÜNÜR 
INDAN 

I MEDİNE'YE 


var. Çekirgeyi doktorlarımıza da incelettirdim. Bunlar inceleme sonucunda çekirgeden övgüyle söz etmekte, sağaltıcı ve besin özelliklerini saymakla bitirememektedirler. Dün karargâh sofrasında çekirge tavası vardı. 
Arkadaşlarımla birlikte yedim ve bunu dil tavasından daha 

iyi buldum. Hele zeytinyağı ve limon suyu ile salatası pek nefis oluyor.” 


Fahrettin Paşa'nın, şehrin savunulmasında yaşanılan kıtlık karşısında başka çözümler de ürettiğini belirtelim. Kıtlıktan ötürü hayvanlar için gerekli olan yemi temin etmek de oldukça zordu. Paşa, askerin yediği hurmaların çekirdeklerini atmamasını, bu çekirdeklerin hayvanlara yem olarak verileceğine dair bir beyanname yayımlamıştı. Hatta askeri buna teşvik etmek için getirilen keseler içinde teslim edilen hurma çekirdeğine karşılık belli oranda istihkak verdiriyordu askere. 


Kutsal şehrin savunulmasına, Fahrettin Paşa başta olmak üzere Osmanlı subay ve askerleri de büyük önem veriyordu. Müdafaa hakkında bestelenen marşlar ise okullarda devamlı söyleniyordu bu yıllarda. Söz konusu bu marşlardan birinin sözlerinde 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yer alan şu ifadeler ise aslında Medine'nin millet nezdinde nasıl bir yeri olduğunu gözler önüne serer türden: 


“Bırakmayız Medine'de yatanı Can veririz kurtarırız vatanı.” 


Kutsal emanetleri yağmadan kurtaran Paşa 


Toplamda iki yıl yedi ay süren Medine Müdafaası sırasında Fahrettin Paşa, Osmanlı'nın her yıl Hac ibadeti için gelen Sürre Alayları'yla bölgeye gönderdiği emanetleri, olası bir yağmaya maruz kalmaması adına İstanbul'a geri göndermeyi de başarmıştı. Devlet-i Âliye, bu alayı her yıl düzenler, bölgedeki fakir ve fukaraya ise sadaka dağıtırdı. 
Bunların yanında Hz. Fatıma'nın mezarına konulmak üzere pırlantalı tuğ gibi özel ve değerli hediyeler gönderdiği de olurdu bu alaylarla. Kutsal emanetleri taşıyan ve Medine'den yola çıkan tren Şam'a gelmiş, bölgede biraz oyalanmıştır zira bazı yolların Şerif Hüseyin birlikleri ve İngilizler tarafından sabote edilmesinden dolayı tren yolunda tamiratlar yapılmak gerekmiştir. Trenin içerisine yerleştirilen 1000'e yakın asker, gerekirse “ölüm kalım pahasına savaşmak” emriyle emanetlerle başkente gitmek üzere görevlendirilir. 
Emanetler başarıyla nakledilir ancak İstanbul'a varmak üzereyken şehrin İngilizlerce işgal edilmiş olduğu öğrenilir. Bundan dolayı emanetler, bir süre Niğde şehrinde muhafaza edilecektir. 


Bu günler, müttefikleriyle birlikte yenilgiye uğrayan Osmanlı'nın hayatiyetinin risk altına girdiği 
zelil günlerdi. 30 Ekim 1918 
tarihinde imzalanan Mondros Anlaşması'nın bir maddesi de Arabistan, Filistin ve Suriye cephelerindeki askerlerin Halep'in kuzeyine çekilmesi yönündedir. 
Yeni Osmanlı Sadrazamı Damat Ferit Paşa, Fahrettin Paşa'ya şehri boşaltması yönünde gerekli emri vermiş olmasına rağmen Paşa, emirlere kulak asmayarak Medine'yi sonuna kadar savunmakta kararlıdır. Teslim olmaya karşı yaklaşık üç ay kadar direnen Fahrettin Paşa, bazı kurmaylarının bu süreçteki bütün dayatmalarına karşı da kuvvetle direnir. İlerleyen günlerde teslim olunması gerektiğini düşünen bazı kurmayları tarafından derdest edilerek şehri teslim etmeye mecbur bırakılmıştır Fahrettin Paşa. Devamında yaşanan olaylar ise Alpay Kabacalı'nın Arap Çöllerinde Türkler kitabında şöyle anlatılacaktır: “Elbiselerini getirdiler, giydirdiler, koltuğuna girdiler, merdivenlerden indirdiler. Babür Rahma önüne kadar götürdüler. Burada kale kumandanı başını çevirdi. Acılı ve hüzünlü, her şeyden umudunu kesmiş bir bakışla Peygamber'in mezarına baktı. Paşanın boynu bükülmüş, gözleri yaşarmıştı. O anki ifadesiyle; “Görüyorsun ya Muhammed, ben gitmiyorum, götürüyorlar” demek istemişti. Aniden kılıç ve tabancasını hatırladı. Bunları getirdiler. 
Yavrusundan ayrılanların ancak hissettikleri bir duyguyla kalbi sızladı. Götürünüz, Hz. Peygamber'in kızı Hayrünnisa 

Hz. Fatıma'ya emanet ediniz! 
Medine savunucusunun kılıcını, tabancasını ancak o koruyabilir dedi. Götürdüler. Emanet yerine konduktan sonra Paşa, Babür Rahma'dan çıkarıldı, otomobile bindirildi. Soluna bir kaymakam (yarbay) , karşısına bir jandarma yüzbaşısı yerleştirildi ve tutuklu olarak götürüldü. Götürenlerse Osmanlı subaylarıydı. Şerif Hüseyin'den Paşa'yı Medine'den çıkarmak üzere görevlendiri!- 


TOPLAMDA 
İKİ YIL YEDİ 
AY SÜREN 
MEDİNE 
MÜDAFAASI 
SIRASINDA 
FAHRETTİN 
PAŞA, OS- 
MANLI'NIN 
HER YIL HAC 


İBADETİ 
İÇİN GE- 
LEN SÜRRE 


ALAYLARIY- 
LA BÖLGEYE 
GÖNDERDİ- 
Ğİ EMANET- 
LERİ, OLASI 
BİR YAĞMA- 
YA MARUZ 
KALMAMA- 
SI ADINA 
İSTANBULA 
GERİ GÖN- 
DERMEYİ 
DE BAŞAR- 
MIŞTIR. 
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mişlerdi.” İhtiyat mülazımı İdris Sabih Bey tarafından bu dönemlerde kaleme alınan şiir, tam da Fahrettin Paşa'nın yüreğinden geçenlere ayna tutar gibidir: 


“Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz Can verir canânı veremez Türkler Ebedi hadimü”l-Harameyn'iniz Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.” 


Medine sonrası yılları 


İngilizler tarafından önce Mısır'a sonra da Malta Adası'na sürgün edilen Fahrettin Paşa'nın bu tutsaklığı, 8 Nisan 1921 yılında sona erer. Malta'dan Ankara'ya gelerek Milli Mücadele'ye katılır. 
Çöl Kaplanı, Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'na kadar Güney Cephesi'nde görev alır. 
Anlaşma imzalanınca Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk Müslüman devlet olan Afganistan'ın başkenti Kabil'e büyükelçi olarak atanacaktır. Mustafa Kemal'in; “Daha sağlığında adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan” dediği Fahrettin Paşa, kısa süren elçilik görevinden sonra yeniden yurda döner ve 1936 yılında tümgeneralken emekli olur. 
1948'de İstanbul'da vefat eden Fahrettin Paşa, Rumelihisarı Mezarlığı'na defnedilir. 


Yaptığı hizmet, gösterdiği duyarılık ve mukaddes olanı müdafaa hali, şahsının yüceliğinin yanında aslında bölgede dört asır boyunca adaletle hükmeden bir ruhun yansıması gibidir. Kutsal Emanetler bugün Batı'da özel galeri ve koleksiyonlarda sergilenmiyorsa onun üstün cesareti ve gayretleri sayesindedir. Azmi, kararlılığı, Hz. Peygamber'e 

olan bağlılığı ile adı her asırda yaşayacak bir kahraman olarak tarihteki yerini almıştır. 


— 
Müzeyyen'ın 
Hıkâyesi 
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KAÇIŞ HİKÂYESİNİ OKUYANLAR, 
MÜZEYYEN'İ ÇOK 
“CESUR” BULABİLİR 
HATTA ONUN BÜTÜN 
HAYATI BOYUNCA 
SERGİLEDİĞİ AÇIK 
SÖZLÜLÜK, GÖZÜ 
PEKLİK, MERTLİK 
GİBİ HALLERİNİ 

HEP CESARETİNE 
HATTA ERKEK GİBİ 
KADIN OLUŞUNA 
YORABİLİRLER AMA 
BENCE CESARETTEN 
DEĞİL ZARURETTEN 
ÖYLE YAŞAMIŞTIR 
MÜZEYYEN. 
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üzeyyen Senar, 8 Şubat 

2015'te aramızdan ayrıldı. 

“Aramızdan” 

derken lafın gelişi değil bilerek söylüyorum çünkü o uzun hayatı sayesinde seyircisine önce kardeş, sonra abla ve nihayet anne olmuş, radyonun tılsımı ve kendisinin kabiliyeti ile önce dinleyici sonra seyirci onu aileden biri gibi samimi bulmuştu. Ayrıca “aramızdan” dememin bir diğer nedeni de kendisine olan muhabbetim dolayısıyla aramızda olmasından bir emniyet hissi, bir hoşnutluk duymamdır. Zaten bu yazının yazılması sebebi de ona olan muhabbetim sebebiyledir. Yazımı kaleme almadan evvel hürmete layık bir musikişinasın, merhum Cemil Bey için söylediği; “Ben Cemil'i herkesin sevmesine tahammül edemem” deyişi çok etkili olmuştur. Bu sözü duyunca düşündüm; ben sevdiğim bir kimseyi, bir sanatçıyı “herkesin” sevmesine tahammül eder miyim? Bırak tahammül etmeyi mutlu bile olurum “herkesle beraber” birini sevmekten... İnsan sevdiğini kıskanır tamam ama bu öylesi bir sevgi değil. Ben şeker yedim, siz de buyurun demek gibi bir şey... 


Haydi buyurun... 


Ben musikiden anlamam ama... 


Meşrebim hikâyeci olduğu için bu yazı da bir musiki yazısı olmayıp Müzeyyen Senar'ın hikâyesi ile ilgilidir. Yoksa ben musikiden ne anlarım? Ama 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endişeye mahal yokmuş, musikiden tek anlamayan sadece ben değilmişim. Tanpınar diyor ki; “Ben hiç de musikişinas değilim. Hatta eskilerin tabiriyle bu sanatın sırrına aşina bir amatör bile olamadım. Bu bilgisizliğim evvelleri beni çok üzerdi. Şimdi o kadar değil. Hatta bundan biraz da memnunum. Yarım bilmekten ise hiç bilmemenin daima daha iyi olduğunu öğrendim. Ayrıca bu bilgisizlik sayesinde kendimi sanatların sanatına rahatça teslim ettiğimi fark ettim.” Alıntı uzun oldu belki fakat lüzumlu idi. 
Sadece musikişinas olanlar bu sahada eser versin diyenler var fakat onlar bu sanatın sayısız odası olduğunu ve her bir odada başka başka fasıllar bulunduğunu unutmasınlar demek isterim. İşte Müzeyyen Senar'ın anıldığı bu yazı da o fasıllardan biri... 


Allah vergisi bir ses 


Müzeyyen Senar'ın sesi Allah vergisi tamam ama bir de annesinden bahsetmek lazım. 
Annesi ses ve sanat konusunda onun ilk rehberidir. Sesi güzel bir anneye sahip olmanın bütün nimetlerinden istifade etmiştir. 
Kendisine ninni niyetine söylenenleri ezberine alan bir çocuk olan Müzeyyen, rahat durmaz ve fasıl geçilen dost meclislerinde bıcır bıcır bir şeyler söyler. Sesi ve tavrı takdire şayan bulunur ama üzerine çektiği bu dikkatler, ona nazar olarak isabet eder de Müzeyyen kekeme olur. Hem de öyle bir kekeme ki; “Konuşurken zorlanmam geçsin diye dizime vura vura yara olmuştu dizlerim” diyecek kadar... 
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Aile dramı dediğin... 


Söz ailesinden açılmışken; insanların şöhrete kavuşmuşları arasında aile dramı herhalde hep var. Belki o büyük dramlar içinde çürükler barındıran toprakların petrol sızdırması gibi sanata malzeme olacak sızıntılar yapıyor. Müzeyyen'in de anne babası ayrılıyor ve anne İstanbul'a yerleşiyor. Derler ki Müzeyyen geceleri kendine şarkı söyler, o şarkılar da hep anneden bellediği şarkılardır. Ve böylece annesi ona ninni söyler gibidir. Belki hikâyeleştirmek için söylenmiş ayrıntılardır bunlar ama anneden ayrı kalmış bir yavrucağın bildiği tek şey ile yani şarkı söylemek ile avunmaya çalışması uzak bir ihtimal değil. 


Evden kaçıyor! 


Ve evden kaçış... Ben de nasihat olsun diye değil samimi kanaatim olduğu için söyleyeyim: Kimse kaçıp göçmesin! Taş yerinde ağırdır. Müzeyyen'in kaçışı da zaten şöhret olmak için değil. 
Anneyi bulmak içindi ama Allah korumuş, yoksa heba olması an meselesi olacak kadar cahilce bir cesaretle Müzeyyen çocuk yaşta Bursa'dan kaçar. Menzil İstanbul! Elinde sadece annesi- nin adresi vardır. Ve Allah'ın bir lütfu ile helal süt emmiş bir kadın 


onu görür. Evinde misafir eder ve Müzeyyen'i annesine götürür. 
O kadın kimdi, adı neydi bilen yok çünkü kadın adını Müzeyyen'e söylememiştir. Müzeyyen Senar olduğunda bile o kadını konserlerde seyirciler arasında arar gözleri. Sanki kadın bir gün çıkıp gelecek ve o muhteşem kurtarışı yâd edecekler gibi gelir hep. Şimdi bu kaçışla ilgili söylemek istediğim bir şey var: Bu kaçış hikâyesini okuyanlar Müzeyyen'i çok “cesur” bulabilir hatta onun bütün hayatı boyunca sergilediği açık sözlülük, gözü peklik, mertlik gibi hallerini hep cesaretine hatta erkek gibi kadın oluşuna yorabilirler ama ben aklım yettiği kadar söyleyeyim; bence cesaretten değil zaruretten öyle yapmıştır Müzeyyen. 
Çünkü elinde, sesinden ve kişiliğinden başka hiçbir şeyi yoktur. 
Ona arka çıkacak bir aile yapısı yok, ona çok düzenli bir musiki eğitimi aldıracak bir ortamı yok. 
Sadece onu 14 yaşında İstanbul Radyosu'nda her hafta canlı yayına çıkaracak kadar sihirli bir sesi var. Ve o sesle ayakta kalabilmek için gerektiğinde kaya kadar sağlam bir mizacı dışında bir gücü yok. 


Erken gelen şöhret 


Küçük yaşta keşfedilen sese ilk yatırımlar Üsküdar Musiki 


AZ MÜŞTERİ GELDİĞİ GÜN; “BU GECE MÜŞTERİ KIRIK” DİYEREK PARASININ YARISINI ALIP GERİSİNİ İADE ETMELER, HERKESTEN EVVEL GAZİNOYA GELMELER, KENDİNDEN SONRAKİLERİ SAHNELERE ALIŞTIRMALAR... HEPSİ BİR ESNAF AHLAKI ÖRNEĞİDİR SANKİ MÜZEYYEN SENAR'DA... 


Cemiyeti'nde yapılır. Meşk usulü henüz can çekişmekteyse de Müzeyyen iki tekrardan sonra şarkıyı geçebilecek hafızaya sahiptir. Eski musiki terbiyesin- de hafıza, gücüne güç katarmış sanatçının. Müzeyyen radyoyla tanıştığında ayağının altına sandık koyarak programa çıkacak kadar gençtir. Sesi ve ismi yavaş yavaş duyulduğunda Safiye Ayla ona altın kıymetinde bir nasihat verecek ve “Kendin gibi söyle” diyecektir. Bu nasihati yıllar sonra hem Zeki Müren'e hem Bülent Ersoy'a verir Müzeyyen çünkü ablalık sadece bir hürmet ifadesi olarak değil kendinden sonra gelen genç sanatçıların elinden tutmasıyla da hak ettiği bir rütbedir. Yani sözde değil özde abladır... 


İki tokat bir düet 


Türlü sıkıntılara muhatap olduğu sanat hayatında iki kere tokat yemiştir Müzeyyen. İki tokadı da bir düete bağlamıştır derim ben. Hikâye şöyle: Müzeyyen bir programda şarkının güftesini uçurur aklından ve unutur. O zaman durumu kurtardıysa da hocası Mesut Cemil Bey bir tokat atar kendisine. “O tokadı hak etmiştim” der Müzeyyen yıllar sonra. İkinci tokat yine Mesut Cemil'den gelir. Şarkının sözleri yine unutulmuştur ama bu sefer 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Müzeyyen, arkadaşı Semahat Özdenses'e işaret etmiş, kaldığı yerden devam etmiştir arkadaşı. Yani unutmayı düet yaparak kapatmışlardır ama Mesut Cemil Bey'den ikinci tokadı yemekten kurtulamaz. İşin ilginç yanı o gün bir hata ile başlayan düet, bir gelenek olmuş ve radyo programlarında dinleyicinin beğenerek takip ettiği bir usul haline gelmiştir. Zaten sadece düet için değil solist olarak sahne almak konusunda da Müzeyyen kendine has bir tarz getirmiştir. Gazino programlarına başladığı günlerde âdet şöyledir: Önce bir fasıl geçilir, sonra sırayla ikişer parça solo okur sanatçılar. Müzeyyen bu geleneği de değiştirerek 

tek başına sahne almak istemiş ve solistlik müessesesinin oluşumuna anlamlı bir katkı yapmıştır. Zaten sanatçıdan beklenen “kendine has olmak” hali sahnede hep gözlenir. Daha evvel kararlaştırılan parçaları okumayıp o anki hissiyatına göre parçalar okumak, geçişleri kendi istediği şekilde yapmak, program süresini seyircinin enerjisine göre ayarlamak gibi hallere alışıktır onun sazendeleri... 


Gazi'nin huzurunda 


Müzeyyen soyadını aldığı ilk eşi Ali Senar ile beraber Gazi'nin huzuruna da çıkar. Ama Gazi, Müzeyyen'in saçının bir kuaför marifetiyle toplanmasını ister. 
İlginçtir o günden sonra da hep o şekil bırakır saçlarını. Ve ilk kez Gazi'ye söylediği gece bir başka olay yaşanır. Müzeyyen'in saçını yaparlar ve bir de kocasının bıyıklarını alıverirler hemencecik. Kocası Ali Bey somurtarak oturur gece boyu. Eh benim 

de bıyıklarımı kesseler ben de somurturdum... 
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Muganniye 


Artık herkes Müzeyyen sevgisine bir isim bulmuştur: Dinleyicilerin ve seyircilerin kraliçesi, musikinin divası, yakın dostlarının vefakâr Müzeyyen ablası ve Arap seyircilerin mugamniyesi... Çünkü Müzeyyen, Mısır mahreçli filmlerde Ümmü Gülsüm'ün söylediği şarkıları da söylemiştir. Artık sadece Türkçe konuşup söyleyenler arasında değil, Arapça mukaleme edenler arasında da şöhretlidir. 
Yurtdışında sayısız konser verir... 


Kaprisli değil ama titiz 


Şöhretli olanlar genelde kaprisli olurken Müzeyyen abla bir sanatçı gibi değil de iş yapan bir zanaatkâr gibidir. Az müşteri geldiği gün; “Bu gece müşteri kırık” diyerek parasının yarısını alıp gerisini iade etmeler, herkesten evvel gazinoya gelmeler, kendinden sonrakileri sahnelere alıştırmalar... Hepsi bir esnaf ahlakı örneğidir sanki... Sahnede az bir enstrüman ile söylemek, böylece seyircinin kulağını kendi sesiyle doldurmak gayreti, programın bir uygun anında eliyle elmayı ikiye bölme şovu, seyirciyle beraber ağlamalar, Göksu deresindeki teknesinde uzun yıllar tek başına yaşamalar da Müzeyyen Senar'dan kalan hatıra parçalarıdır... 


Müzeyyen, Feraye parçasına gelmişse anla ki program bitmiştir. 
Benim yazının bitiminde söyleyeceğim bir parçam yok ama şu kadarını söylemekle yetineyim ki; sayısız plak, devlet sanatçılığı, ödüller, rekor seviyede sahnede kalışlar, musiki tarihinde haklı bir isim ve daha nice nakışlı işlerle geçmiş bir ömrü bir yazıya sığdırmak zor, kusurları bize, güzellikleri Müzeyyen'in sanatına ve aziz hatırasına sayınız vesselam... 


SESİ VE İSMİ YAVAŞ 
YAVAŞ DUYULDUĞUNDA 
SAFİYE AYLA ONA 

ALTIN KIYMETİNDE 

BİR NASİHAT VERECEK 
VE “KENDİN GİBİ 
SÖYLE” DİYECEKTİR. BU NASİHATİ YILLAR SONRA 
HEM ZEKİ MÜREN'E 
HEM BÜLENT ERSOY'A 
VERİR MÜZEYYEN 
ÇÜNKÜ ABLALIK 
SADECE BİR HÜRMET 
İFADESİ OLARAK 

DEĞİL KENDİNDEN 
SONRA GELEN GENÇ SANATÇILARIN ELİNDEN TUTMASIYLA DA HAK 
ETTİĞİ BİR RÜTBEDİR. 
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Kitap satış sitelerinde 


bulamaacağınız itap 


Golbarg Bashi'nin alfabe kitabı ve sebep olduğu kasırga hakkında çeşitli haberler bizde de çıkmıştı. P is for Palestine (Filistin'in F'si) güzel kitaptı, ayrıca çocukların Filistin tarihi ve kültürü açısından çok önemli bazı kavram 

ve kelimeleri öğrenmesini sağlıyordu. 
Üstelik İsrail'in itirazlarına ve yazarının ölüm tehditleri almasına rağmen kitap ikinci baskıyı yapabilmişti. 
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Bunları öğrenince, hadiseye ben de dâhil olmaya karar verdim ve dünyanın en büyük satış sitesi Amazon'a baktım. 
Kitap orada yoktu. Aradım taradım, başka kitap satış sitelerinde de durum aynıydı. Anlaşılan, işi kitapları okuyuculara ulaştırmak, yani onlara kitap satmak olan insanlar ismiyle Filistin'i bir devlet olarak kabul ettiğini, hikâyesiyle de Filistin direnişini desteklediğini açıkça söyleyen, yani tarafını belli eden bir çocuk kitabını raflarında bulundurmak istemiyordu. 


İyi ama bu durumda nasıl okuyacağız biz bu kitabı? Meğer Golbarg Bashi birçok yayınevi tarafından reddedilen kitabını bizzat kendi bastırmak zorunda kalmış, sonra da şahsi ürünlerin alınıp satıldığı dev internet dükkânı Etsy üzerinden sunmuş. Merak edenler oradan temin edebilir. 
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Her güne bir 
Tolstoy 


Trmi Bilgelik Takvimi'ni duydunuz mu? Devrim öncesi Rusya'da çok popüler olan ama komünizmle beraber yasaklanan ve yüz yıl boyunca bir köşede unutulan bu takvim yeniden keşfedildikten sonra bizde de yayımlandı. 
1 Ocak tarihinde alıyorsunuz elinize, 3 1 
Aralık'a kadar her gün bir sayfa okuyarak tamamlıyorsunuz. Tolstoy usulü Saatli Maarif Takvimi denebilir. İşe bakın ki ben sabırsız bir tipim. Küçükken Saatli Maarif Takvimi'nin yapraklarını hızlı hızlı çevirip baştan sona bir çırpıda okuyuverirdim. 
Buna da aynısını yaptım ve 365 yaprağı bir gecede okudum. Tolstoy'un onaylayacağı bir şey değil bu, farkındayım. Zaten önsözünden anladığım, büyük edebiyatçının takvimi hazırlaması koca bir ömür 
sürmüş. En büyük yardımcısı da henüz 18 
yaşındayken belirlediği ve hayatı boyunca sıkı sıkıya riayet ettiği “10 altın kural” olmuş. Hatırlayalım: 


Erken kalk, mesela sabah saat 5'te. 
Erken yat, mesela akşam 9'da. 

Az ye, tatlı ve şekerlemelerden uzak dur. 

Evinin işlerini elinden geldiğince kendin yap, başkalarına yaptırma. 

Amaçlarını parçala ve böl. Mesela bir genel hayat amacın olsun ama bunun yetmeyeceğini bil ve hayatta başarmak istediklerine dair ayrı ayrı küçük hedefler de edin. Bir sonraki yılın, bir sonraki ayın, bir sonraki haftanın ve bir sonraki günün hedeflerini ayrı ayrı ama net bir şekilde belirle. Abart, bir sonraki saatin, bir sonraki dakikanın hedeflerini de düşün. Unutmadan; büyük hedefe ulaşmak için küçük hedeflerden feragat edebilirsin. 


Kadınlardan uzak dur. 

Arzunu çok çalışarak öldür. 

İyi bir insan ol, fakat başkalarının bunu bilmesine izin verme. 

Daima gücünün yettiğinden daha az harca. 

Şimdikinin on katı zengin olsan bile, hayat tarzını değiştirme. 


Bilgelik Takvimi 
LEV TOLSTOY 
Kaknüs Yayınları 


amal il 
LU 
—- 
LU 
5 
GE m 


O büyük soru ve türevleri 


NASIL 
YAŞANIR 
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Olanca 


karmaşıklığıyla hayat 


nvai çeşit insanla nasıl geçinilir, çok sevilen birinin 


kaybı nasıl atlatılır, kederli bir komşu nasıl teselli edilir, insan kusurlarıyla nasıl barışır? 


Rönesans asilzadesi Michel Eyguem de Montaigne'e göre bunların hepsi, cevap arayan o büyük sorunun türevleriydi: Nasıl yaşanır? 


Montaigne, başkalarının deneyimlerinden mesul değildi, dolayısıyla bu sorunun cevabını yaşadıklarını ve hissettiklerini günlük formunda yazarak bulmaya çalıştı. Dürüstlükten taviz vermeyerek ahkâm kesmeye uğraşmayarak... Bunları yaparken çok ama çok önemli bir şey başardı; ister çağdaşı olsun, ister günümüzde yaşasın insanlar Montaigne'in yazdıklarını okurken, kendilerini daha iyi anladıklarını fark ettiler. 


Haliyle Denemeler, çıktığı günden itibaren bir çoksatan daha doğrusu “hep satan” oldu. Blaise Pascal'dan Virginia Woolf'a, Frederich Nietzsche'den Stefan Zweig'a pek çok mühim şahsiyet bu yüzden onu bir kitaptan çok bir hayat arkadaşı olarak gördü. 


Nasıl Yaşanır 
SARAH BAKEWELL 
Domingo Yayınları 


egoist O KU 1g lacivert dergi 


eorges Perec'in Paris'in merkezinde bir binanın bütün katlarını, daireleri- 


ni, odalarını kurgunun bir parçası haline getirerek yazdığı bir kitap; Yaşam Kullanma Kılavuzu. 


Perec, bütün o öyküleri, anektotları, gezi notlarını, fragmantal parçaları, listeleri, kusursuz cinayet planlarını, hayali kara büyü muhtevalarını, mini tarihçeleri ve sayısız kitap içinde kitabı toplayıp bir wunderkammere yerleştirmiş sanki. Ardından bu malzemeyi bilmeceler, kelime oyunları ve yapbozlarla köpürterek şahane bir roman yaratmış. 
Tabii okuması zor bir yandan da çünkü boşluklar bir türlü dolmuyor, problemler çözülemiyor, hikâye bitmiyor. Eksik bir şey hep var, tıpkı hayatın kendisi gibi. 


Kim demişti hatırlamıyorum, büyük bir romancının inşa ettiği bu binaya adım atmak, baş döndüren bir dünya seyahatine çıkmaya benziyor. Unutmadan; wunderkammer, 18'inci yüzyılda evlerin en güzel köşesinde duran çekmeceli dolaplara verilen ad. 
Avrupalılar bu çekmecelere hayatları boyunca topladıkları irili ufaklı nesneleri, başkaları için değilse bile kendileri için kıymetli şeyleri yerleştiriyorlardı. 
Wunderkammerlerden esinlenen bir tek Perec değildi. “Müzelerin geleceği evlerimizin içindedir” diyen Orhan Pamuk da Masumiyet Müzesi'ni buradan ilhamla yarattı. 


Yaşam Kullanma Kılavuzu PEORGES PEREC 
İmge Kitabevi 
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Kim en mutlu, kim en sağlıklı? 


Tari Cederytr öm 
Amiri ber 


Sağlık Hastalığı 


CARL i 
CEDERSTROM 
ANDRE 


er şeyi bilen ama hiçbir 

derde deva olmayan 

sağlık kitaplarından bıkıp usandınız mı? O halde size Carl Cederström ve Andre Spicer'ın yazdığı Sağlık Hastalığı'nı önereceğim. Sağlıklı ve kusursuz olma arzusunun artık bir ideolojiye dönüştüğünü dile getiren ve bu durumun günümüz insanında yarattığı patolojileri ele alan yazarlar, diyet yapmanın suçluluk hissettiren hazzından, o kötücül ve sınırsızca bencil mutluluk biliminden söz ediyor, sağlık ve mutluluk üzerine bu kadar yoğun kafa yormanın bizi eskisinden çok daha narsisistik ve kaygılı yaptığını söylüyor. Kitabın “Hasta olma özgürlüğü” adını taşıyan bölümündeki temel referansları, altı ciltlik otobiyografik roman Kavgam'ın yazarı Karl Ove Knaussgaard'ın köprücük kemiğini kırmasıyla başlayan bir olaylar zinciri... Sonlarda yer alan “Şişmanlığa Övgü” bölümününse beni bir parça irkilttiğini söyleyebilirim ama yapacak bir şey yok, demek bu konuda hassasım. Bana esas enteresan gelen şeyse, Cederström ve Spicer'ın teoriyle yetinmeyip pratiğe yönelmeleri ve kitapta anlattıkları her şeyi sonradan bizzat tecrübe etmeleri oldu. Yani biri İsveç'te, diğeri Londra'da yaşarken, bir yıl süren bir sağlık ve kişisel gelişim deneyi yapmış, sabırla ve sebatla her ay hayatlarının belirli bir alanını ileri sağlık teknolojileri, popüler kişisel gelişim kitapları ve spiritüel öğretilere uygun olarak iyileştirmeyi denemişler. Gerçi 
365 günün sonunda en başa 
dönme konusundaki acelelerine bakılırsa, sonuç tam anlamıyla felaket olmuş. 


Sağlık Hastalığı 
CARL CEDERSTRÖM 
ANDRE SPİCER 

Yapı Kredi Yayınları 


100 
yıllık bir hikâye 


e WAN Bah 


Ck ünyanın başlangıcından bu yana harika şeyler keşfedildi. Bu 


yüzyılda öncekilerden de hayret verici keşifler yapıldı. Gelecekte daha da hayret edeceğimiz yüzlerce keşif yapılacak. (...) 
Keşfedilen yeni şeylerden biri, düşüncenin, saf düşüncenin elektrik bataryaları kadar güçlü olduğu, insana gün ışığı kadar iyi gelebileceği ya da tam tersi, zarar verebileceğidir. Üzücü ve olumsuz bir düşüncenin zihninize girmesine izin vermek, kızamık mikrobunun bedeninize girmesine izin vermek kadar tehlikelidir. 
Bir kez size nüfuz ettikten sonra orada kalmasına izin verirseniz, yaşadığınız sürece bir daha asla ondan kurtulamayabilirsiniz.” 


İngiliz yazar Frances Hodgson Burnett'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim için tavsiye ettiği 100 Temel Eser arasına da giren nefis kitabı Gizli Bahçe'de ileri sürdüğü bu fikirler size bir yerlerden tanıdık geliyor olabilir. 
Neden? Çünkü yazıldıktan 100 
küsur yıl sonra Avustralyalı üçkâğıtçı Rhonda Byrne tarafından bir güzel aparıldı ve The Secret adıyla bir nevi para makinesi haline getirildi. 


Gizli Bahçe 
F.H. BUÜRNETT 
Beyaz Balina Yayınları 


AYŞE EYYÜPKOCA ATİLA 


Dışsal 
Günlük 


Michel Tournier 


M ichel Tournier'in, çevirisini Simlâ Ongan'ın yaptığı Dışsal Günlük kitabı YKY'den çıktı. Kitap boyunca Tournier'in kendi dışsalının psikopatolojisini okuyoruz. 
Zamandan söz ediyor mesela: “Zaman her şeyi yok ediyor. 
Sevdiğimiz her şeyi. Ama hakkını teslim edelim, nefret ettiğimiz ve bizden nefret eden herkesi, acıyı, hatta ölümü de yok ediyor. Sonuçta bizi de yok ederek, bütün yas ve acılarımıza son veriyor zaman.” 
Yaşar Kemal hakkında konuşuyor: “Sabit fikri Nobel Ödülü. 
Bu amaçla uzun soluklu bir Stockholm seyahati yapmış. 
Kraliyet Akademisi üyelerine iletilmek üzere kitaplarından birini İsveççeye çevirtmiş kendi cebinden. Fakat özenle paketlenen o 18 nüshanın karşısında bir eksiklik hissetmiş. Bir şey eklemek gerektiği kesinmiş ama ne? Uzun uzun düşündükten sonra 18 paket lokum eklemiş. Ben o lokumlar için verirdim Nobel'i ona!” 


Tournier kitapta, her bir kavramı anlamını yansıtacak ve derinleştirecek başka bir kavramla yan yana getirmeye günlüğünde de devam ediyor. 
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öşesi 


OkumaK 


Melankolinin i 
Anatomisi rasra 
Robert Burton 


Ro Burton'ın 1 7'nci yüzyılda yazdığı Melankolinin Anatomisi'nin ikinci fasikülü Kasım 2017 itibariyle ikinci fasikülü Merve Tokmakçıoğlu çevirisiyle Aylak Adam Yayınları'ndan çıktı. 1651'de yayımlanan bu kitabın Türkçeye çok geç kazandırıldığını söylesek yanlış olmaz. Modern Avrupa uygarlığının en önemli metinlerinden sayılan ve birçok yazara ilham veren bu başyapıt aynı zamanda tıp camiasının da ilgisini çekiyor. 
Melankoli, edebiyatçılar kadar tıbbi bir çerçevenin konusudur çünkü “Her ne kadar akıllı, mutlu, sabırlı, gamsız, cömert, dindar veya kendine güveni olursa olsun hiçbir insan melankoliden kurtulamaz.” 


Burton melankoliyi aylaklık, hayal gücü, nefret ve intikam arzusu, utanç, yoksulluk, ölüm, evlilik, yanlış beslenme ve daha pek çok yerden bakarak ele alıyor. İnsan olma halinin etraflıca bir çözümlemesini yapmaya çalışırken yüzleşmekten korktuğumuz karanlık taraflarımızı da su yüzüne çıkarmaya cesaret etmesi, kitabı kıymetli kılan unsurlar- dan biri. 


Palto/Gogol 


uuejdeny 1110 


ON 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ogol'ün Palto'su kuşkusuz Rus Edebiyatı'nın mihenk taşı. Ayrıntı Yayınları'ndaki 


yedinci basımı geçtiğimiz ağustos ayında Aslı Takanay çevirisiyle çıktı. Rusya'da yaşanılan sosyal sınıf baskısının alt sınıf insanların üzerinde bıraktığı etki anlatılıyor Palto'da. Hikâyesi anlatılan Akakiy Akakiyeviç, edebiyatın o dönemlerde çok da üzerinde durmadığı, başlarından geçenlerle yahut iç dünyalarında neler olup bittiğiyle ilgilenmediği “sıradan” memurlar- dan biridir. Çalıştığı dairede herkes tarafından aşağılanır ve onunla alay edilir. Eskimiş ve artık tamir edilemeyecek olan paltosu yerine, bin bir güçlükle biriktirdiği parasıyla kendine bir palto diktirir. Büyük zorluklarla aldığı yeni paltosu çalınınca ne yapacağını şaşırır ve ünlü bir bakandan yardım ister. Bakan, Akakiyeviç'i aşağılar ve kovar. Bunun üzerine Akakiyeviç hastalanır ve ölür. Özetle basit yaşar ve basit ölür. Tam olarak bu “küçük insan”a yaptığı vurgular nedeniyle Gogol'ün Palto'su edebiyatta insancıl ve gerçekçi bir damarın başlangıcı olarak kabul edilir. 


Palto'nun dönemindeki konumu ile bugünkü konumu arasında bir fark olmadığını görmek mümkün. Hâlâ ilk günkü kadar çarpıcı ve etkileyici bu eseri henüz okumayanlar varsa okumakta acele etsinler derim. Küçük insanların yeryüzünde nasıl bir yer kapladıklarını görebilmek, toplumsal hayat içerisinde önemsenmeyen, gözden kaçan, görmediğimiz ve duymadığımız insanların yaşantılarında yahut iç dünyalarında görmeye, anlatmaya değer ne çok şey olduğuna işaret etmesi sebebiyle oldukça etkileyici. Çok evvelden okuyanlar içinse ikinci bir okumayı hak ediyor Palto. 


lacivert dergi 


ce 


Bizim hareketimiz mesuliyet hareketidir; davamız hayata uymak değil hayatımızı Hakk'a 
uydurmaktır. 99 


Nurettin 


V a 5 j > 
& BURASI DİN OKULU, BEN BURAYA ÜCRET ALMAK İÇİN DEĞİL İBADET İÇİN GELİYORUM ye Â ç #4 


DÜŞÜNCE ATLASI 


SÖYLEŞİ x BEYTULLAH ÇAKIR :: EMİN IŞIK 


NURETTİN TOPÇU YAŞAYAN BİR HZ. ÖMER'Dİ 


Fikirleri, duruşu, birikimi, eserleri, etkilediği ve yetişmesinde katkısı olduğu nice insanla cumhuriyet dönemi aydın profilimizin en seçkin örneklerinden biridir Nurettin Topçu. Anadolu insanının derdiyle dertlenen ve bu topraklarda yaşayan insanların bilim, felsefe, sanat, din ve eğitim alanlarında kendi öz değerlerini kaybetmeden bir sıçrama yapabilmesi davasına ömrünü vakfetmiş bir isim. 
Lacıvert Dergi'de bu sayıdan itibaren sabit bir köşe olarak sizlerle buluşturmayı düşündüğümüz “Düşünce Atlası” adlı bölümün girizgâhını, fikir dünyamızın bu önemli ismiyle yapmak istedik. 
Bunun içinse Nurettin Topçu'nun kim olduğunu anlamak, bizlere ne söylemek istediğine biraz daha vâkıf olabilmek için Topçu'yu onun başucu talebelerinden biri olan Prof. Dr. Emin Işık ile konuştuk. 
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Sizinle Nurettin Topçu'yu konuşmak istiyoruz. O'nun fikriyatına baktığımızda hem milliyetçi hem sosyalist hem de mistik görüşlerin bir arada olduğunu görüyoruz. Topçu'da böylesine çoklu bir düşünce evreninin oluşmasını nasıl açıklayabiliriz? 


Mistik olmasıyla açıklayabiliriz. 
Yani Allah'a bağlı, Allah'ı seven bir insandı Nurettin Topçu. Din, ruh, maneviyat ve ahlak gibi konular onun temel hassasiyetlerini oluşturuyordu. Yunus da hem mistiktir hem de sosyalisttir baktığımızda. Evliyaullahın ekseriyeti de böyledir aslında. 
Topçu Hoca fakirden yanadır, haktan hukuktan yanadır, doğrudan dürüstten yanadır. Hakkı yenmiş olduğuna inandığı için 


Anadolu halkını acıyarak severdi. 


İstanbulluları ise beğenmezdi çünkü Anadolu'yu sömüren, bir tüccar, esnaf yahut komisyoncu gözüyle bakardı onlara. Bunların üretmedikleri halde üretenlerin hakkını gasp ettiklerini düşünürdü. Anadolu halkının sefaletin-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FOTOĞRAF :: KORAY IŞIK 


den, perişanlığından ve hakkının yenmişliğinden dolayı o insanların dertleriyle dertlenirdi. Zaten kaleme aldığı Taşralı hikâyesinde de bunun izlerini gösterir bize Topçu. Bu kitabında Anadolu insanına zulmeden muhtarı, jandarma komutanını, karakol komutanını, kaymakamı anlatırdı. Kaymakam çok iyi bir insan olabilir fakat hakkı yenenleri himaye etmediği, onları kollayıp gözetmediği için, kaymakamın iyi olması kendi başına yetmez. 
Oradaki hakkı yenen insanlara sahip çıkması lazımdır. Topçu'nun sosyalist görüşleri bu temellere dayanıyordu. Yani bildiğimiz anlamda bir sosyalizm değil. Hocanın aynı zamanda komünizm düşmanı olduğunu ve hatta Komünizmle Mücadele Derneği'nde aktif olarak görev aldığını da belirtelim. 


Bunun dışında hem milliyetçi hem de fazlasıyla dindardı. Onun milliyetçiliği, umumun menfaatini şahsi menfaatinin önünde tutmak şeklinde vücut bulmuştu. 


Aynı zamanda dindar kardeşlerini sevmek, onlarla beraber olmak şeklinde de görüyordu milliyetçiliği. Kuran-ı Kerim de; “Müminler ancak kardeştir” diye buyurmuyor mu zaten? Hoca buradan yola çıkarak din kardeşliğini öz kardeşlikten daha önemli görüyor, bunu bir dava kardeşliği olarak değerlendiriyor ve dindarlığıyla milliyetçiliğini 

de birleştirmiş oluyordu bir noktada. Bu duruma çok çarpıcı bir örnek vermek isterim: Sorbonne'da felsefe doktorasını birincilikle bitirdiğinde, okulun teamülleri gereği kendisine ödül verilmek isteniyor. Yetkililer; “Bir altın saat mi yoksa Amerika ve Kuzey Avrupa'ya mavi yolculuk mu” diye soruyorlar kendisine. 
Fakat Hoca, şahsı adına bir ödül istemediğini, eğer mümkünse Sorbonne Üniversitesi'nin giriş çıkışlarında 24 saat süreyle Türk bayrağının dalgalanmasını istediğini söylüyor ve bu isteği kabul ediliyor üniversite tarafından. 
Topçu, böyle bir milliyetçiydi anlayacağınız. 
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Topçu'nun oluşturduğu ekol, “Hareket” ekolü olarak biliniyor. Bu ekolün ismi, temelleri nelere dayanıyor? 


Aksiyon, aksiyon. Aksiyon felsefesinin kurucusu Fransız Maurice Blondel'in Action kitabından dolayı kendi geliştirdiği akıma da “Hareket” adını veriyor Hoca. 
Topçu'nun çokça etkilendiği 

bir isim bu Blondel. Fransa'da sohbetlerine katılıyor, ziyaretine gidiyor sık sık hatta mektuplaşıyorlar. Kendisini etkileyen bir diğer isim de Sorbonne Üniveristesi'nde eğitim gördüğü yıllarda tanıdığı ve akıl yerine sezgiye önem veren görüşleriyle nam yapmış ünlü filozof Henri Bergson. Buradaki aksiyondan kasıt, amel-i salih dediğimiz şey aslında. Yoksa herhangi bir eşyanın yer değiştirmek için bir noktadan başka bir noktaya hareket etmesi değil! Topçu'nun vurguladığı aksiyon, iyiliği ve iyi olanı yaymak üzere yapılması gereken bir hareketi kapsıyor. Kötü huyların- dan arınıp iyi huylara yönelmeye doğru bir muhtevası var. Yani insanın hareketle birlikte kendi kendini değiştirmesi, olgunlaştırmasını salık veriyor. 


Topçu'nun Sorbonne'da yaptığı doktora tezi İsyan Ahlakı diye çevrildi dilimize. Aslında burada bahsettiği isyan da, az evvel bahsettiğiniz hareket felsefesiyle iç içe olan ve onu destekleyen bir kavram değil mi? 


Bakın, eğer bir yerde hürriyet kavramının önü boş bırakılırsa, orada kötülüklerin öne çıkması kaçınılmaz oluyor çünkü kötülük mahiyeti itibariyle daha atılgandır, şirrettir. Hoca'nın “isyan ahlakı” dediği şey, kötülüğe karşı tavır koymak, isyan etmek yani bir yerde harekete geçmektir. 
Eğer insanda yanlış olan şeylere karşı direnme gücü olmazsa 


kötülük alır başını yürür. İçinde yaşadığımız bu zamanda iyiliğin nasıl yaşatılacağını, kötülüğe karşı nasıl tavır alınacağını pek hesaba katmıyor insanlar ne yazık ki. Herkes iyilik yapsın diye söyleniyor ama iş eyleme gelince kimseden çıt çıkmıyor. Televizyonlarda görüyoruz mesela adam yolda duran savunmasız bir kediye sırf zevk olsun diye tekme atabiliyor. İşte Hoca'nın isyan ile ahlakı birleştirdiği nokta burası. Kötüye, yanlışa karşı isyan yani... 


İrade ve özgürlük meselelerine nasıl bakardı peki? 


Hoca hürriyet meselesinin çok üzerinde dururdu. Bir gün kendisine; “Hocam hür olduğumuz için sorumluyuz, değil mi” diye sorduğumda; “Hayır sorumlu olduğumuz için hürüz” cevabını vermişti bana. Yani yüklendiğimiz sorumluluk kadar hür olduğumuzu vurgulamaya çalışıyordu. Üzerimize hiçbir sorumluluk almadan toplumda yahut ailede, hür olduğunu iddia etmenin ormandaki vahşi hayvanların hürriyetinden ne farkı var ki? 
Hocanın sorumluluk aldığımız müddetçe hürüz vurgusu aslında onun düşüncesinde iradenin de ne denli merkezi bir yer tuttuğunu gösteriyor zira sorumluluk almanın yolu evvela güçlü bir iradeye sahip olmaktan geçer. 


Nurettin Topçu Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe doktorası yapan ilk Türk olmasına rağmen Türkiye'deki üniversitelerde ders vermesine neden izin verilmiyor? 


Mason olmadığı için. Özellikle o dönemlerde Türkiye'de bu işlerin yolu biraz buradan geçiyordu. Bu benim görüşüm ama Hoca'nın bizzat söylediği bir şey değil! 
Zaten Hoca, kendisine yapılan kötülüklerden, haksızlıklar- 

dan bahsetmeyi hiç sevmezdi 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ama millete yapılan kötülükler, haksızlıklar için haykırmaktan da hiç sakınmazdı. Kendisine birçok haksızlık yapılmıştır ama bunlardan şikâyetçi olduğunu hiç duymadım ben. İsmail Kara, Hoca'ya üniversitede kürsü verilmemesi konusunda çok isabetli bir şey söyler: “Böyle bir ilim ve fikir adamını üniversiteden uzak tutmakla, gençliğe büyük bir haksızlık yapılmıştır.” Evet, Topçu'nun üniversite hocalığından mahrum bırakılması o dönem gençliğine de yapılan büyük bir haksızlıktır. 


Sizin Topçu ile olan tanışıklığınız nereden geliyor? 


Hoca, Fatih Çarşamba'da yapılan ve bizim ilk öğrencileri olduğumuz İstanbul İmam Hatip Okulu'nda, din psikolojisi ve dinler tarihi derslerimize giriyordu ama ben Hoca'yı çok önceden de gıyaben tanıyordum, adını duymuştum. Beş sene Adana'da okuduktan sonra İstanbul'daki okulun yeni binasının yapıldığını duyar duymaz geldim. “Kontenjanımız doldu, yer yok bu yüzden size kayıt yapamayız” dediler. Allah razı olsun, Celal Ökten Hoca araya girdi de okula kaydolduk. İmam Hatip'i bitirdikten sonra Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdim ben. 
Nurettin Topçu'nun burada da ahlak dersimize gelmesini istedik, bunun için girişimimiz oldu fakat onun yerine Osman Pazarlı Hoca'yı gönderdiler. Zaten Nurettin Bey; “Sizin kafanızı bozarım diye beni oraya almazlar” diyordu. 
Çevrede basında, devlette, milli eğitimde zaten mimli bir adamdı. 
Kendisine yapılan her şeyin de farkındaydı. Ortada hiçbir suç olmamasına rağmen bir şikâyet uydurup Denizli'ye, İzmir'e sürdürüyorlardı Hoca'yı. 


Mimli olmasının sebebi neydi, bu durum basında nasıl yer alıyordu? 


DÜŞÜNCE ATLASI 


Basın diye bir şey yoktu ki o zaman. Hemen hepsi hükümet (CHP) ne derse onu dile getiriyordu. Talimat Ankara'dan gelirdi isteyen manşet yapardı isteyen yayınlamazdı. En büyük gazete dört sayfaydı. O devirde dinden bahsedersen şeriatçı, fakirlikten bahsedersen komünist, tarihten bahsedersen hilafetçi olarak mimleniyordun. Hoca da maşallah hepsinden bahsederdi. 
Sabahattin Ali'yi, Nazım Hikmet'i bile zorla komünist yaptılar. Boğaziçi'nde yalıda büyümüş, paşa torunu olan Nazım Hikmet'ten komünist olur mu hiç? Bizim komünistler genelde sosyeteden çıkmıyor mu zaten? 


Topçu'nun sizin de hocalığınızı yaptığı imam hatip okullarında verdiği derslerden ücret almadığı söyleniyor, bu doğru mu? 


Doğru tabii. Hoca'nın kadrosu esasen İstanbul Lisesi'ndeydi, maaşını oradan alırdı. Cuma günleri öğleden önce dört saat dersimiz olurdu Topçu'yla. Okul açıldıktan üç ay sonra, yılbaşına doğru okulun muhasebecisi Saime Hanım, Müdür Mahir Bey'e diyor ki; “Herkes ücretini aldı, bir tek Nurettin Bey gelmedi. 
Yalnızca bir gün dersi olduğundan ona ulaşamıyorum.” Cuma günü birinci saatin sonunda okulun hademesi Nurettin Bey'i çağırıyor müdürün odasına. 
Müdür; “Saime Hanım'a uğramamışsın birikmiş ücretin varmış, onu al” diyor. Hoca; “Burası din okulu, ben buraya ücret için değil ibadet için geliyorum” cevabını verince Mahir Bey; “Yahu Nurettin Bey, sen imzanı at, istersen parayı alma biz onunla hayır hasenat yaparız. Saime Hanım'ın zimmetinde kaldı, kaybolursa sorumlu olurum diye korkuyor.” Bunun üzerine Hoca; “Sen benden akıllısın Mahir Bey ama ibadet parayla olmaz. Ben onu kendi zimmetime kabul 


WWW.LACIVERTDERGİ.COM 


ettikten sonra ister yemişim, ister sadaka vermişim ne fark eder” diyor ve çıkıp gidiyor. Ben yıllar sonra Hoca'ya neden böyle yaptığını sorduğumda; “Evladım, burası din adamı yetiştiren bir okul. Siz fakir fukaraya ilim götüreceksiniz, dua edeceksiniz oralarda bir şey beklemeyesiniz. 
Benim örnek olmam lazım gelir. 
Örneği olmayan şey yok sayılır. 
Kitapta yazılan hakikat değildir, hakikat yaşanan şeydir” cevabını vermişti bana. 


Gerçekten çok etkileyici... 


Nurettin Hoca, hayatını inandığını tatbik etme üzerine kuran bir adamdı. İnandığını taviz vermeden yaşayan, kimseden çekinmeden doğru bildiklerini yazan, kaypaklık yapmayan, hiçbir siyasi endişesi olmayan, toplumdan dışlanma korkusu olmayan bir adamdı. Mesela Necip Fazıl bile ona, sosyalizme olan yakınlığından dolayı çok yüklendi zamanında. Hoca aldırmadı hiç. 
“Hayat başka bir şeydir, inandığın gibi yaşayacaksın” derdi. Hz. 
Ömer'in iki tane mumu varmış, birini kendi işleri için, diğerini devlet işleri için yakarmış. Hz. 
Ömer'i görmedim, kitaplarda okudum ama benim gördüğüm Nurettin Topçu yaşayan bir Hz. 
Ömer'di deyim yerindeyse. 


Topçu'nun sizi en çok etkileyen yönü neydi peki? 


Hakka, hukuka olan aşırı hassasiyeti beni çok etkilerdi. Nurettin Bey çok dakikti mesela. Zil çalar, hiç oyalanmadan derse başlar, çıkış zilinde cümlesini bitirir bitirmez çıkardı dersten. “Teneffüs çocukların hakkıdır, titizlikle riayet etmek lazım” derdi. Ne kendi hakkını ne bizim hakkımızı yedirirdi. Bazı hocalar ayaklarını sürükleyerek sınıfa girer, teneffüs biteceği zaman sınıftan giderdi. Öyle örnekler de gördük, 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yaşadık. Hakka hukuka öyle riayet ederdi ki; bize bir kere gelse ve biz ona iki kere iade-i ziyaret yapsak “Hakkınız geçiyor çocuklar. Ben de size gelmeliyim; ne zaman geleyim” diye sorardı. 
İstediğiniz zaman buyurun gelin dediğimizde, “Olmaz öyle şey” deyip illa gün, saat belirtmemizi isterdi. Akşam 8 dersiniz mesela, 8'e 2 dakika kala gelse bile beklerdi ve zile tam dediği saatte basardı. Hani derler ya Konigsberg ahalisi saatlerini Kant'ın sokaktan geçişine göre ayarlarlarmış diye, o işin fasaryası, biz saatlerimizi Nurettin Bey'e göre ayarlardık vesselam. 


Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 


Bakın size birincil ağızdan dinlediğim bir anı daha anlatayım Topçu ile alakalı. Eski ahşap bir ev vardı, onu yaptırıyordu Hoca. Arkadaşlarından Yurdakul Dağoğlu var, işçilerin maaşları için sıkışmış, ondan bir haftalığına 800 lira kadar borç almış. 
Dağoğlu fazlasını teklif etse de; “Benim maaşım o kadar” diyerek reddetmiş. Aybaşında geri ödeyeceğini söyleyerek almış parayı. 
Eskiden öğretmenlerin maaşını Ziraat Bankası'ndan alıp okullara getiren mutemetler olurdu. Tam maaşların yatacağı gün, mutemet nedense gecikmiş ve akşam 
5 buçuk gibi gelmiş. Hoca parayı 
aldığı gibi koşarak Yurdakul'un bürosuna gitmiş. Saat 19'a doğru varabilmiş ofise. Kan ter içindeyken; “Kusura bakma, mutemet geç geldi o yüzden geç kaldım” diyerek borcunu teslim etmiş. “Hocam neden zahmet ettiniz, yarın verirdiniz” diyen Yurdakul'a; “Yarın aybaşı değil ama sözüm bu şekildeydi” diye cevap vermiş Topçu Hoca. Allah rahmet eylesin. 


Teşekkür ederiz. 
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Rüya diye bir şey yok, 


Freud'un ajanları var 


abii şimdi siz, “Rüya 

diye bir şey yok; 

bilinçaltı diye bir 

şey yok; Sigmund 

Freud'un aramıza 

yerleştirdiği ajanlar var!” sözüme inanmıyorsunuz. 
Oysa bu doğru. Yani size sunduğum Montesguieu mektupları kadar doğru çünkü bu Freud ajanı teorisi de o mektupların varlığına beni ikna eden ve bu konuda araştırmaya sevk eden kaynaktan geliyor. Yani editörümden. Editörümden deyince siz şimdi hemen bir yığın komplo teorisi hatırlayacaksınız. Oysa hiç alakası yok. Kendisinin bana gönderdiği son kriptoda ifade edildiği üzere, bizim bilinçaltı sandığımız, hakkında türlü çeşitli söylemler geliştirdiğimiz yutturmacanın gerçek boyutlarını da ortaya koyuyor. 


Özetlersek, Freud rüya ile bilinçaltı denen şey arasındaki ilişkiyi ilk ortaya koyan kişiydi. Bilinçaltı konusunda da kâğıt üzerinde teoriyi ortaya atan ilk kişiydi. Kâğıt üzerinde! Buradaki anahtar kelimeler bunlar! Diyor ki kitapta: “Bizim gerçekten düşündüğümüzü bilmeden beynimizin oluşturduğu bütün süreçler, inançlar, beklentiler, kanılar, kanaatler bilinçaltı varlıklarımızdır.” 


Oysa gerçek tamamen farklıymış! 


FREUD'A GÖRE İNSANLAR BİREY VE TOPLUM HALİNE GELMEDEN ÖNCE “İLKEL SÜRÜ” HALİNDE YAŞARLAR 


> 


MONTESOUIEU'NUN KAYIP MEKTUPLARI 


Freud'un komploları 


Hadise şu imiş: Bu Freud ajanları size rüya imiş gibi görünerek, bilinçaltında gizlediğinizi sandığınız şeyler sanki ortaya çıkıyormuş gibi size bazı şeyleri yaptırıyorlar. Mesela ben bir tarihte kendimin, o zamanın en çok tirajlı gazetesi olan Hürriyet'in yazı işleri müdürlüğünden, yine o zamanın en etkili muhafazakâr gazetesi olan Tercüman'a geçmek istediğimi sanıyordum. 
Bilinçaltında bir şeyler beni buna adeta zorluyordu. Oysa şimdi editörümün mesajından sonra yaptığım incelemeler gösteriyor ki meğer benim ve çoğumuzun yüksek yerlere geçmek, daha başka ve belki de çok daha fazla tirajlı yayın organlarını yönetmek, koordine etmek, “edit etmek” gibi arzularımız, dürtülerimiz, gayelerimiz olduğunu sanmaya başlamamız tamamen bir Freud komplosu. Bu kadar yıldır sürdürebilen bir oluşumu Freud nasıl kurdu diye soruyorsunuz. 


Fatih zamanında havaya bir losyon sıkarak günümüzde Müslüman gençleri, sarışın kızların arkasından koşturan düzen nasıl kurulmuştu sanıyorsun? Aynen öyle, aynen. Yani sıkıntı yok; stres yapma! 


İşte bu ekip bize Namık Kemal'in şu “Beyitler” şiirini kendi bilinçaltı gibi göstermişler: 


Yüksel ki yerin bu yer değildir; Dünyaya gelmek hüner değildir. 


Bunu bir-iki kere söylemekle olmuyor tabii. Önünde kanlıcanlı biri, üstelik güvendiğin, 

çok sevdiğin, kendine dost ve kardeş bildiğin biri, yani muhayyileni zapt edebilecek biri olmalı ki, zamanla bu düşünceleri kendi düşüncelerin sanmalı ve adeta rüyasını görmelisin. İşte 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Freud'un hepimizin hayatına yerleştirdiği böyle bir kişi var. Bu kişinin marifetlerini biz bilinçaltı zorlaması sanıyoruz. Bu kişi kim? Şöyle bir bakın etrafınıza. 
Eminim göreceksiniz bu kişiyi. 
Ben şu anda bile en az beş kişi sayarım hayatımdaki Freud casusu olarak. 


Bu hani birtakım üç boyutlu baskılı desenler var; gözünüzü dikip dikkatle bakarsanız bir süre sonra deseni üç boyutlu, sanki derinliği varmış gibi görüyorsunuz ya! Öyle işte. Dik dik bakın çevrenize. 


Casuslar da iyi dost olabilir 


Bir uyarı: Bu Freud casuslarını hemen kötü kişiler olarak bellemeyin. Bu kişiler gerçekte sizin en iyi dostunuz da olabilir. Sizi sigaradan vazgeçirebilirler. Sizi çoktan hakkınız olan terfie doğru itebilirler. Hatta sizi hayatınız boyunca eşiniz olacak kişiye açılmak üzere teşvik edebilirler. 
Casus var, casus var nitekim. 


Şimdiiii... Freud'un en büyük balonunu patlattık; gelelim diğer bazı başka balonlarına. 


Bu büyük üstadın aslında bir kokainman olduğunu biliyor musunuz? Diyebilirsiniz ki; bilim için kendini feda etmiş olmalı... 
Başkasının üzerinde deneyemediği uyuşturucu maddeyi kendi üzerinde deneyerek bilime katkı sunmuş olmalı... 


Ama bence demeyin böyle çünkü evet, kendisi bu maddenin tesirleri üzerine bir iki makale yazmış ise de asıl kokain ve eroin kullanımı, tamamen zevk içindi. Nasıl 

bir zevk ise artık! Gerçi o zaman bu maddelerin kullanımı bugünkü gibi yasayla ve toplumsal algı 

ile yasaklanmış değildi ama zararları biliniyordu. Yani Freud'un ortaya öbek öbek kokain koyup burnuna çekmesi, orasına burasına sokması gerekmiyordu. 
Pekâlâ diğer başka insanlar gibi o da bu pisliği reddedebilirdi. 


Sadece bu mu? Belki de günümüzdeki bütün kadın cinayetleri- nin azmettiricisi Freud hazretleri idi. Kadınlar için; “Zayıftır çünkü kıskançtır, cinsel açıdan erkeklere özenir daima” ve hatta “kadınların adalet duygusu yoktur” gibi açık ve seçik yalan, yanlış, bilime aykırı lafları bize bilim gibi sokuşturması kendisinin kadınlarla sorunu olmasından kaynaklanıyor. Yani kadınların sorunu yok; Freud'un kadınlarla sorunu var. 
Bunu rüya ve kokain meselesin- de olduğu gibi öyle bir “bilim” kisvesi altında yapıyor ki bugün bile hâlâ kadınların psikanalitik sorunları başlıklı makaleler yazılabiliyor üniversitelerde. 


Sadece kadınlar değil, Freud'un erkeklerle de sorunu vardı ve onları akılları daima filanca işte diye niteleyen yazılar yazdı, teoriler geliştirdi. Mesela psikoseksüel gelişim teorisi... 
İnsan büyürken şu şu aşamalar- dan geçermiş de eğer sağlıklı büyüyemezse, aklı fikri orasında, burasında kalırmış! Ne bu ya? 
Ona kalsa herkes seks manyağı! 
Gerçi herkes değilse bile epey bir miktar insan kardeşimiz bu açıdan aklı orasında maymunlar- dan, tavşanlardan ve kedi köpek milletinden farklı değilse de bunu bütün insanlığa yaymanın da anlamı yok. 


Bir diğer artık çürütülmüş teorisi ise küçük erkek çocuklarının analarına, kız çocuklarının da babalarına âşık olduğu meselesi. 
Ya, “düşkün olurlar” de, “aşırı bağlanırlar” de ama bu “âşık olurlar” lafı nereden çıkıyor? 


so) lacivert dergi 


Bir de “Psikoloji biliyorum; psikanalizi ben icat ettim!” havaları! 
O kadar psikoloji biliyorsan, sonunda kendini ağız kanseri dâhil, tonla kanserle mücadele etmek ve onlar yüzünden hayata veda etmek zorunda bırakan puro tiryakiliğine bir çare bulsaydın ya! Günde 40, yazıyla kırk adet, kolum gibi puroyu lüpleten Sigmund Bey, bu zararlı adetten sadece ama sadece 10 ay uzak durabilmiş! 


Psikanaliz dedik ya! Onu icat eden de o değil. Evet bu tekniği psikiyatrların en etkili nasıl kullanacağını kayda geçiren o. Çok iyi psikanalistler yetiştiren de 

o. Meşhur eden de o. Lakin icat eden o değil. Hatta laf aramızda daha sonraki yıllarda Freud'un psikanaliz metoduna acayip eleştiriler de yöneltilmiş vaziyette. 


Eleştirilen başka bir teorisi yine rüya ile ilgili. Freud'un rüyaların hatırladığımız bölümlerinin, hatırlayamadığımız kısımdaki gerçek düşüncelerimizi örtmek için uydurduğumuz düşünceler olduğuna ilişkin teorisi bugün artık sadece Psikolojinin Tarihi dersinde okutuluyor. 


Çok ayıp ama Sigmund Bey'in en çok bilinen kuramlarından bir diğeri insanların yeteri kadar anne sütü emmedikleri için bu işlemin mekaniğine takıntı hâsıl ettikleri ve ömür boyu bir “düşkünlük” (fixation) oluşturdukları teorisi idi. Daha fazla ayrıntıya girip de editörümle papaz olmanın alemi yok! Zaten olduk yukarıda yeteri kadar! 


“Bazen bir puro sadece bir purodur” 


Şimdi bu Freud neredeyse bütün zamanlarını ağzında salam sucuk gibi bir puroyla geçirdiği ve derslere ve hastalarıyla seanslarına purosuz girmediğini gören bir öğrencisi diyor ki: 


“- Hocam yaa! Sen de ağzında bu koca şeyle dolaştığına göre senin de ağız takıntın var galiba!” 


Haklı çocuk. 


Sigmund da tarihe geçen şu savunmasını dile getiriyor: 


“- Bazen bir puro sadece bir purodur.” 


Sana gelince puro sadece bir puro, başkasına gelince... Neyse terbiyemizi bozmayalım. Anladınız SİZ onu! 


Freud dünyanın en garip insanıydı ve belki de o yüzden kendisi kadar bilgili ve kendisi kadar becerikli olmayan, kendisi kadar dil bilmeyen biz zavallı ölümlüler için bu kadar zor bir hayat reçetesi vermişti. Kendisi Almanca, İtalyanca, Yunanca, İngilizce, İspanyolca, İbranice ve Latince biliyordu. Ölüsüyle, dirisiyle 

yedi dil! Sekiz yaşına geldiğinde Shakespeare'in bütün eserlerini aslından okumuştu. İlkokula, ortaokula gitmemiş, doğruca liseye kabul edilmiş ve okul birincisi olarak mezun olmuştu. Üniversiteyi sormayın bile! 


Hangi birini sayayım? Eşimin kitaplığında elimi attığım Freud hakkındaki her kitabın önsözü de sonsözü de “Freud'un çürütülmüş teorileri” hakkında. Peki, o zaman bu kitapların ortasındaki bölümde hâlâ neden onun teorileri anlatılıyor? 


Bir örnek vereyim: Freud'a göre, kadınlar psikiyatr yahut psikolog olmamalı çünkü kadınlar aşırı duygusal yaratıklardır ve bu mesleklerin gerektirdiği “hastasına âşık olmama” şartını yerine getiremezler. Kadınlar örgü örmeli. Sadece bu değil beyefendinin yediği naneler: Kadınlar narsisttir; kadınlar vicdanlarını ya dinleyemezler yahut tamamen vicdanlarının esiri olurlar. 


FREUD 
CASUSLARI- 
NI HEMEN 
KÖTÜ KİŞİ- 
LER OLA- 
RAK BEL- 
LEMEYİN. 
BU KİŞİLER 
GERÇEKTE 
SİZİN EN İYİ 
DOSTUNUZ 
DA OLA- 
BİLİR. SİZİ 


SİGARADAN 
VAZGEÇİ- 
REBİLİRLER. 
SİZİ ÇOK- 
TAN HAK- 


KINIZ OLAN 
TERFİE 
DOĞRU İTE- 
BİLİRLER. 
HATTA SİZİ 
HAYATINIZ 
BOYUNCA 
EŞİNİZ OLA- 
CAK KİŞİYE 
AÇILMAK 
ÜZERE TEŞ- 
VİK EDE- 
BİLİRLER. 
CASUS VAR, 
CASUS VAR 
NİTEKİM. 


Kadınlar kendilerini daima cinsel eksiklik halinde hissederler. 
(Nedenini açıklamamı beklemiyorsunuz, umarım?) Günümüzde bilim insanları bu saçmalıkları çürütmek için uğraşmıyorlar bile! 


Kendisinin yaratılışla ve yaratıcı ile ilgili fikirleri Darwin'e bile “töööbeeee” çektirecek düzeyde. 
Freud'a göre insanlar birey ve toplum haline gelmeden önce “ilkel sürü” halinde yaşarlar; içlerinde “alfa” konumundaki erkek, sürüdeki bütün kadınların sahibi olurdu. Bu sürüde daima bir “hepimizin büyük babası” fikri vardı ve zamanla bu fikirden “Tanrı” fikrine sıçradılar. Uygarlık arttıkça, totem, put ve zamanla soyut yaratıcı aşamalarından geçtiler. 
Freud Musevi idi ve bu fikirleri onun bulunduğu her toplulukta Musevi cemaatleri tarafından dışlanmasına sebep olmuştu. 
Ahir ömründe, son kitabını Musa ve Tek Tanrıcılık başlığıyla yazdı. 
Hani derler ya; “Ölüm döşeğinde ve sınav salonunda ateist yoktur.” Muhtemelen aynı dürtüyle, iki Musa bulunduğunu birinin Mısırlı bir inşaat işçisi diğerinin Medyanlı bir rahip olduğunu öne sürdü. Nazi işgalinden kaçıp 1938'de Amerika'nın yardımı ile sığındığı İngiltere'de kitabı bitiren Freud, bir türlü yayıncı bulamadı. 


Derler ki kitabın üçüncü ve son bölümü, tek Tanrı fikrinin insan beyninin soyutlama yeteneğinin en yüksek düzeydeki bir faaliyeti olduğu fikrini işlediği kısmı, Londra'daki Musevi bilim adamı Abraham Yahuda ile görüşmelerinin sonunda, kendine göre ulaşabildiği bir inancın ürünü oldu! 


Amerika için, “Eveeeet, çok çok büyük” derdi ve eklerdi: “Büyük bir hatadır.” Belki her şeyi yanlıştı Sigmund Freud'un! Kim bilir, belki de en doğru teşhisi buydu. 


Ne var ne yok? 


Dert çok, hem dert yok. Ne öyle ne böyle, hem öyle hem böyle... Söylesem tesiri olur belki ama sussam da gönül razı. 


Halk otobüsüne en son ne zaman bindiniz? 

“Bir müsait zamanda/Mesela saat 10'da...” Şaka bir yana, halk otobüsüne sık sık binerim. Zaten bir binen bir daha inmek istemiyor. 


Telefonunuzu ne zaman değiştirirsiniz? 


Genellikle o beni değiştirdiğinde. İcat edildiğinden beri kullandığım telefon sayısı beşi geçmez. Ömrü vefa ettiği müddetçe kullanırım. Eskisi bırakıp gittiğinde mecburen yenisini alırım. 


Dilinize pelesenk olan bir şarkı? 


20 yıldır bazı sabahlar uyandığımda 
kendimi Erol Evgin'in “İşte Öyle Bir Şey” şarkısını mırıldanırken bulurum. 
“Hani ıssız bir yoldan geçerken/Hani bir korku duyar ya insan/İşte öyle bir şey.” 


En sevdiğiniz marş? 


Buna marş denebilir mi bilmiyorum ama “Yaslı gittim şen geldim/Aç koynunu ben geldim/Bana bir yudum su ver/Çok uzak yoldan geldim” mısraları tempolu yürüyüşler yaparken iyi gider. 


Bitiremediğiniz bir kitap, yarıda kalmış bir film? 
O kadar çok var ki... 


Atasözü mü aforizma mı? 

“Kim demiş”ten ziyade “ne demiş” diye bakanlardanım. Bazen biri, bazen diğeri olabilir. 


Ne toplarsınız, ne biriktirirsiniz? 


İmzalı kitaplardan oluşan bir kütüphanem var. Yazarını tanıdığım imzalı kitaplar beni çok mutlu eder. Daha mutlu eden bir şey varsa o da basılmadan okuduğum kitapların imzalı kopyalarıdır. 


Gazeteci olmasaydınız ne olmak isterdiniz? 

Forest Gump'ın dediği gibi: “Anne! Ben zaten kendim olmayacak mıyım?” Ne olursak, kim olursak olalım, hayattaki gayemiz kendimizi aramak, kendimizi bulmak, kendimiz olmaktır. 
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Canımdan geçerim ondan vazgeçmem dediğiniz şey? 

Hissederek, kalpten gelerek “canım” dediğim her şey canımdan ötedir. 


Mıh gibi aklınızda olan bir an, bir görüntü? 

15 Temmuz gecesi köprünün girişindeki 
otobüs durağında yaralı bir adam vardı. 
Basamaklara oturmuş oradaki insanlara moral veriyordu. Kendisini hastaneye götürmek isteyenlere itiraz ediyordu. O görüntü aklımdan hiç çıkmıyor. 


Keşke olmasaydı dediğiniz bir şey var mı? 

Eskiden olurdu fakat zamanla değiştiremeyeceğim şeyler hakkındaki düşüncelerimi değiştirmenin daha kolay olduğunu fark ettim. Buna biri “baca temizleme” demişti galiba. 


Seçme şansınız olsaydı kendinize hangi ismi verirsiniz? 

O durumda bir kahramanlık gösterene kadar adsız dolaşmam gerekebilirdi. 
Tahminlerime göre bu da çok uzun sürerdi. Hatta belki de adsız kalırdım. İşin latifesi bir yana babamın bana verdiği isimden memnunum. Tek üzüntüm ismimle müsemma olamamak... 


“Hayatta olsalardı da muhabbetin belini kırsaydık” dediğiniz üç kişi? 
Nasreddin Hoca, Evliya Çelebi, Teyyo Pehlivan. 


Kalem mi klavye mi? 


Bazı bakımlardan çok tembelim. Aynı yazıyı yahut kitabı Victor Hugo gibi yedi kez, Gogol gibi dokuz kez kalemle yeniden yazmayı hayal bile edemiyorum. Üstelik yanlış duymadıysam Hugo bu işi ayakta, bir kürsüye dayanarak yaparmış. 


Hayatınızı kolaylaştıran yahut zorlaştıran takıntılarınız neler? 


İki takıntım ve yeteneğim var; ikisi de hayatımı hem kolaylaştırıyor hem de zorlaştırıyor. Birincisi: Jest ve mimikleri okumak... Bu sayede bana yalan söylendiğini genellikle anlıyorum. İkincisi: Zaman. Dakik olmaya ve sözleştiğim insanların dakik olmasına çok önem veriyorum. 


En son ne zaman yalan söylediniz? 


Hiç yalan söylemedim. Yani, bir önceki cümlem son yalanım oldu. 


Söylesem tesiri olur belki ama sussam da gönül razı 


lacivert dergi 


NECİP TOSUN 


KAHRAMAN 
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EN BÜYÜK RÜYAM İ TUTUNAMAYANLARI FİLME ÇEKMEKTİ 


OĞUZ ATAY'IN TUTUNAMAYANLAR'DAKİ OTOBİYOGRAFİK 
İZDÜŞÜMÜ OLAN SELİM 
IŞIK BENİM ROMAN KAHRAMANLARIMDAN 
BİRİDİR: “GERÇEKTEN ÖLDÜN MÜ SELİM? BU YALNIZLIK DOLU KOCA DÜNYADA 
BÜTÜN TUTUNAMAYANLARI ÖKSÜZ BIRAKIP GİTTİN Mİ? 
BAT DÜNYA BAT” 


ster kurmaca bir kişilik, ister 

hayattan seçilmiş biri olsun, 

karakter yaratmak; sözcükler aracılığıyla bir figüre 

beden ve ruh vermek, ona 

bir yaşam kazandırmaktır. 
Yazar, bir karakter yaratırken onu bedenleştirerek ona ruh kazandırarak okurla “birlikte deneyimleme” peşindedir. Yazar bu süreçte, zihnindeki bildik, tamamlanmış bir kişiliğin özetini, imgesini metne yansıtır. Yaratılmış kahramanı temsil edecek özelliklerin, onun özsel önemi- nin altını çizmeye çalışır, onu seslendirir. 


Pek çok yazar için karakter yaratımı, sadece bir hayatın aktarımı değil aynı zamanda yeni bir hayat teklifi, hayatın atlanan bir yanına dikkat çekme girişimidir. 
Zira nitelikli bir yazarın yazma gerekçesi her durumda bir duyuş hissediş olarak hayata dair 

bir tavır almak, ona müdahale etmek olmuştur. Değilse Gregor Samsa bir sabah korkulu bir rüyadan uyanınca kendini niçin bir hamam böceği olarak bulsun ki? Bizde iz bırakan eserlere baktığımızda bu gerçekliği net 


bir şekilde görebiliriz. Edebiyatın en büyük karakterlerinden olan Werther'in aşk acısı karşısındaki çıkışsızlığı, Raskolnikov'un başkaldırısı, bir duruş olarak hayatın yeniden sorgulanmasına imkân verdiği için okur onunla özdeşleşir. Tüm iz bırakıcı karakterler, benzer bir işlev görürler. Suç ve Ceza'yı yazmayı tasarlayan Dostoyevski, bir mektubunda Raskolnikov'un doğuşunu şöyle duyurur: “Kitabın konusu gerçekten çok güzel. Kahramanına gelince bugüne kadar hiç denenmemiş bir kişi.” Dostoyevski mektubunda bu kahramanın “yeni fikir ve görüşlere” sahip olduğunu 

da ekler, çünkü o, romanda bir yazarın sırf kendisi tarafından yaratılan ve daha önce başkaları tarafından yaratılmamış kişileri önemser; eski nakaratlara yeni hava uydurmayı reddeder. Dostoyevski mektubunda Raskolnikov'un doğuşunu, yeni bir hayat teklifine dayandıracağını açıkça belirtir. Bu anlamda söylenegelen klişenin aksine, hayatta her ân karşımıza çıkabilecek karakterler değil hiçbir zaman karşılaşamayacağımız karakterler bizde iz bırakır, ama okurun 


BENİM ROMAN KAHRAMANLARIM 


bilincinde, yüreğinde bir kişilik olarak var olabilmesi koşuluyla. 


Roman türünde karakter ve kahraman her zaman önemli olmuştur. Hatta ona kişilik yaratma sanatı bile diyebiliriz. 
Zaten çoğunlukla okuduğumuz bir romandan geriye karakterler kaldığını biliyoruz: Don Kişot, Don Juan, Robinson Crusoe, Madam Bovary, Werther, Raskolnikov... Her ne kadar Kafka, Joyce, Faulkner gibi yazarlarca kahraman yüceltimi terk edilip anti-kahramanlar öne çıksa da modern yaşamın parçalanmış kişilikleri olarak yine de bu eserler bir persona takdimidir. Felsefi ve psikolojik bir derinlik kazanmışlardır, o kadar. 


Benim roman kahramanlarıma gelince... 18 yaşımda Kırıkkale'de “taşra sıkıntısı” yaşarken, Suç ve Ceza'yı okumuş, herkes gibi ben de sokak aralarında bir Raskolnikov olarak dolaşmıştım. Elias Cannetti'nin Körleşme'sinde Prof. Kien'in fildişi kulesinde körleşme serüveni karşısında sarsılmıştım. Bana göre, Körleşme, kitap üzerine yazılmış başyapıtlardan biriydi. 
Nikos Kazancakis'in E! Greko'ya Mektuplar'daki şiirsel dile çok özenmiş, bir çeşit otobiyografi olan romanın kahramanı karşısında büyülenmiştim. Herman Melville'nin Moby Dick'ini sevgiyle anmalıyım. Kaptan Ahab'ın Moby Dick adlı balinanın peşine düşmesi ve onu hayatının tek gayesi, giderek saplantılı bir hâle getirmesi beni cezbetmişti. Rainer Maria Rilke'nin Malte Laurids Brigge'nin Notları'nın kahramanı Malte adlı genç şair bütün bir dünya kültürü ve edebiyatında gezinti yaparken, bu eşsiz metin de Malte de tüm yazarları etkilemiş olmalı. Boris Pasternak'ın Doktor Jivago'daki savaş ve en acımasız durumlarda bile aşkın, insanlığın, vefanın peşinde koşabilme erdemi Jivago'yu zihnimde ölümsüzleştirmişti. 


Yerli romanlardan ise Mehmet Rauf'un Eylül'ünün incelikli kahramanı Necip'i sevmemin adaşı olmam ile ilgisi yoktu. İmkânsız aşkının peşinden yangına, ölüme koşan Necip benim kahramanlarımdan biriydi. Hastalığın, acının, bekleyişin ve ortak duyarlık olarak hastaların anlatıldığı Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanındaki başkahramanı hâlâ unutamam. Tarık Buğra Küçük Ağa'da Kurtuluş Savaşı'nı ilk kez sağlıklı bir şekilde romana aktaran bir yazar olmuştur. 
Romandaki Çolak Salih sevdiğim kahramanlardan biridir. 


Beni istedikleri biçime sokamayacaklar 


Bütün bunların yanında benim asıl kahramanım, Selim Işık'tı. 
Askerde okuduğum Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı beni çarpmıştı. 
Roman henüz bu denli kült olmamıştı. Yıllar sonra arkadaşlarım anlatıyor, en büyük rüyam bu romanı filme çekmekmiş. Umutsuzluktan olacak hayalini bile unutmuşum. Kitaplar yüzünden acı çeken, bütün kitapların kendisi için yazıldığını düşünen Selim Işık ile bakışlarımız aynileşmişti. 
Adaletten, vicdan azabından beni yakalamış olmalı. “Beni istedikleri biçime sokamayacaklar, vicdan azabından kahrolacaklar” diyerek topluma, iktidara başkaldırması güzeldi. Odasına mağara diyen Selim'in yalnızlığı genç kuşağın yalnızlığıydı: “Hayatım, hayatımın romanıdır.” Muzdarip 


TUTUNAMAYANLAR 


ROMANI BOYUNCA 
SELİM IŞIK; ENGELS, 
FREUD, FICHTE, JUNG 
GİBİ DÜŞÜNÜRLERİN, DOSTOYEVSKİ, ÇEHOV, 
GORKİ, KAFKA GİBİ EDEBİYATÇILARIN 
İZLERİNİ SÜRER. 

ZATEN KİTABIN EN 
BÜYÜK ÖZELLİĞİ 
SAYISIZ DÜŞÜNCE 
ADAMINI, EDEBİYATÇIYI 
VE SANATÇIYI 

ANARAK ONLARI YORUMLANMASIDIR. 
ANCAK ANLATICI 
BUNLARI YORUMLAYIP 
KENDİNE BİR DOĞRU EDİNEMEZ. BU YÜZDEN 
DE TUTUNAMAZ. 


bir ruhtu, düşünce acısı çeken, bir tutunamamış. İnsanlar için ne yapmalı diye çırpınan, daha sonra kıyıya vuran Selim Işık anlayışsızlığın kurbanı olacaktır. 


Tutunamayanlar, belli bir bilince ulaşmış, toplumsal projesi olan Selim Işık'ın, bunu paylaşacak, anlatacak ve uygulayacak ortam bulamaması üzerine intihar etmesini anlatır. Romanın kahramanı Selim Işık, sadece bilinçli bir birey değil, aynı zamanda toplumsal olarak da ülkeyi değiştirmeyi amaçlayan biridir ancak ne kendini değiştirebilir ne de toplumu. Bu da onda derin bir hayal kırıklığı doğurur. 


Kitap bu tema merkezinde, pek çok sorunu gündeme getirir. 
Öncelikle ülkemizdeki aydınların konumunu tartışır. Romana göre ülkemizdeki aydınlar toplumdan kopuk onları değiştirmeyi düşünen, seçkinci bir tutum içerisindedir. Oysa bırakın toplumu değiştirmeyi, kendilerine bile dürüst değildirler ve kendi kendileriyle çatışırlar. 


Aydın tartışmasının odağında Doğu-Batı çatışması yatar. 
Cumhuriyet henüz kurulmuş ama tarihsel derinlikte, toplum hafızasında Osmanlı'nın izleri sürmektedir. Devrimler yapılırken, yerleşik değerlerle nasıl uzlaşılacağı, modernleşirken gelenekten nasıl kopulacağı aydınların temel çatışma alanları olur. Batı'yı 

çok iyi tanıyan anlatıcı, çağdaş, modernist bütün büyük düşünce adamlarının, sanat adamlarının 


düşüncelerinin izlerini sürer, onların görüşlerini anlamaya, yorumlamaya bir senteze ulaşmaya çalışır. İnsanları etkileyen bu çığır açıcıların düşüncelerine bakar. Roman boyunca Engels, Freud, Fichte, Jung gibi düşünürlerin; Dostoyevski, Çehov, Gorki, Kafka gibi edebiyatçıların izlerini sürer. Zaten kitabın en büyük özelliği sayısız düşünce adamı ve edebiyatçıyı, sanatçıyı anarak onları yorumlamasıdır. Ancak anlatıcı bunları yorumlayıp kendine bir doğru edinemez. Bu yüzden de tutunamaz. 


Hayata tutunamamış kahramanlar 


Evet, Tutunamayanlar bir anlamda bir kültür romanıdır. Romanın anlaşılabilmesi, göndermelerini yerli yerinde değerlendirebilmek, çözümleyebilmek için bu yazarları, eserleri iyi bilmek gerekir. 
Roman çok bilindik bir olaya, entrikaya yaslanmadığı için belli bir kültür birikimine ulaşmamış okur için sıkıcı gelebilir ancak belli bir okuma alışkanlığı olan, birikimi olan okur için ise adeta bir kültür şölenidir. Roman ülkemizde tartışılmakta olan çok temel meseleleri tartışır. Doğu-Batı çatışması, yenilik gelenek, kadınerkek ilişkileri gibi kavramları gündeme getirir. Kitap boyunca edebiyat ve bilimi karşılaştırarak edebiyatın bilimin temellerine göre var edilip edilemeyeceğini gündeme getirir. Kitap tümüyle, toplumsal yapı, bürokratik işleyiş ve zihniyet eleştirisine dayanır. 


PEK ÇOK YAZAR İÇİN KARAKTER YARATIMI, SADECE BİR HAYATIN AKTARIMI DEĞİL AYNI ZAMANDA YENİ BİR HAYAT TEKLİFİ, HAYATIN ATLANAN BİR YANINA DİKKAT ÇEKME GİRİŞİMİDİR. ZİRA NİTELİKLİ BİR YAZARIN YAZMA GEREKÇESİ HER DURUMDA BİR DUYUŞ HİSSEDİŞ OLARAK HAYATA DAİR BİR TAVIR ALMAK, ONA MÜDAHALE ETMEK OLMUŞTUR. 


Bir yandan bürokrasinin hantallığını gülünç bir şekilde anlatırken, bir yandan halkı sömüren müteahhitleri anlatır. 


Kahramanları ezilmiş, hayata tutunamamış, dışarıda kalmışlardır. 
Bu yüzden sürekli Dostoyevski anılır çünkü bu kahramanlar Dostoyevski'nin romanlarından fırlamış gibidir. Selim'in tutunamamışlığının arkasında, sürüden biri olmamak, herkes gibi olmamak, olamamak yatar. Selim, toplumun onu kendisine benzetmesine, onu biçimlendirmesine izin vermez, karşı çıkar. Aksine Selim toplumu biçimlendirmek istemektedir. Roman boyunca sürü hâline gelmiş insanları eleştirir. Bir yandan da toplumun edebiyat anlayışını sorgular. Çok satan romanları, ucuz duyguları kullanan kitapları yazanları, okuyanları eleştirir. 


Tutunamayanlar aslında 20'nci yüzyıl düşünce dünyası ile edebiyat dünyasının bir arada okunması serüvenidir. Kitapların, yazarların izini sürerek, anlayışları, düşünceleri, zihniyetleri irdeler. Bir başka deyişle Tutunamayanlar kişiler üzerine değil, kitaplar ve düşünceler üzerine bir kitaptır. 


Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'daki otobiyografik izdüşümü olan Selim Işık benim roman kahramanlarımdan biridir: “Gerçekten öldün mü Selim? Bu yalnızlık dolu koca dünyada bütün tutunamayanları öksüz bırakıp gittin mi? Bat dünya bat!” 
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Dedemden dinlediğim 


masallar 


Şehzade ve Tepegöz 


Masallar, hikâyeler, cenknameler, battalnameler... Bir neslin kahramanlarını oluşturan türlerdi. 
Sezai Karakoç'un o güzel şiirinde söylediği gibi; “Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde/ Binmiş gelirdi Ali bir kır ata.” 
Televizyonun ve elektriğin olmadığı kış gecelerinde çocuklar bu hikâyeleri dinleyerek büyüdüler. Hz. Ali vardı, Battal Gazi vardı, Dedem Korkut vardı, Kerem ile Aslı vardı... Hepsi birer kahramandı çocuklar için. En güzel yanı da masalların sonunda daima iyiler kazanır, kötüler kaybederdi. Bugünün çocukları, kahramanlarını televizyon dizilerinden yahut Hollywood yapımı filmlerden seçiyor. Biz de bundan sonra bu bölümde, dergiyi elinize aldığınızda çocuklarınıza, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza okuyabileceğiniz masalları, küçükken yine birinci ağızdan dinlemiş olan kişilere anlattırarak o kış gecelerine selam vermek istedik. Kendi kahramanlarımız unutulmasın ve iyiler kazanmaya devam etsin diye... 


üyük bir oda düşünün; se-Bi dirler, duvarlarda aslanlı, 

geyikli duvar kilimleri, yer yatakları, ahşap bir zemin ve bir ailenin bütün fertleri orada. 
Mümkün olduğu kadar çok çocuk, kadınlar ve yengeler... Bir yenge masal için hazırlanırken diğeri sobanın başında muhtemelen ya ertesi günün yemeğini yapıyor yahut kökboyalarını kaynatıyor. 
Evin kızları ya uykuya geçmek üzere yahut halı dokuma tezgâhının başındalar. Gaz lambası yanıyor, lüküs lambası değil çünkü adı üstünde lüküs, her zaman yanmaz. Tavana asılır iki tane, bir ön bir arka tarafa... O zaman ev Paris gibi olur. Büyük odada da iki tane gaz lambası yanıyor, biri sobaya yakın bir yerde yahut yün eğirme makinesinin yanında biri de odanın ortasında... Sinematografik bir ortam yani. Bir tane yatak vardır, yenge sırtını duvara vererek bağdaş kurmuştur fakat o bağdaş çok enteresan bir bağdaştır çünkü bacaklar eteğin içindedir ve yenge o haliyle tek 


HER AKŞAM MASAL ANLATILMAZ 


HAKAN 
ARSLANBENZER 


başına bir heykel gibi görünür. 
Evin içinde çocuklarla beraber olmasına rağmen başı bağlıdır. 
Çocuklar şu masalı anlat, bu masalı anlat diye istekte bulunurlar. 
Her akşam masal anlatılmaz. 
Çocukların talebiyle bazı akşamlar organize edilir. Yenge orada seyircinin talebiyle oturuyor. 
Babaanneden değil ama yengeden isteyebilirsin masal anlatmasını. Benim küçük yengem müthiş masal anlatıcısıydı. Masal anlatırken anlatıcının bilgisine ve kullandığı klişelere göre birçok geçmiş anlatılar da masalın içine katılarak bir karışım yapılabilir. 
Eğer çocuklar seyahate gitmek istiyorsa kuş kanadında seyahat edilirdi mesela. Bunun tadı başkaydı. İşte yengemin anlattığı bu masal karışımlarından birinin Dede Korkut hikâyelerinden biri olan Tepegöz olduğunu yıllar sonra Dede Korkut'u okuyunca anladım fakat yengemin anlattığı masallarda isimler bire bir geçmiyordu. 


DEDEMDEN DİNLEDİĞİM MASALLAR 


Canlandırarak anlatırdı, bizim de eğilimlerimizi ölçerek anlatırdı. Mesela korku sahneleri bizi çok ürkütürdü. En küçüğümüz korkudan yorganın altına girerdi ama kulağını da yorganın dışına çıkarmadan edemezdi. Yengem de bilerek o sahneyi uzattıkça uzatırdı. Biz aralarda masala; “Hadi şehzadeyi kurtar” falan diyerek müdahale etmek isterdik çünkü vezir yahut keşiş hile yapmıştır. Şehzade tutsaktır. 
Keşiş kim bilmiyoruz ama o hep kötüdür. Keşiş genelde büyücüdür. İşin temeli de şöyledir: Bu keşiş saltanatı ele geçirmek için kızını şehzadeye vermek ister ama padişah buna razı gelmez o da şehzadeyi kaçırır, kızını şehzadeyle gerdeğe sokacak 

ve çocukları olunca şehzade ile evlenmeye mecbur olacak. Padişahımız efendimizin adı yoktur, o hep padişahımız efendimizdir. 
Şehzade de aynı şekilde... 


Masal başlamadan önce çocuklar kümelenmiştir, bir tiyatro halkası gibi. Önde iki üç çocuk, arkada üç beş, daha arkalarda yedi sekiz... 
“Amfiteatr” dedikleri şey gibi. 
Yorulması istenmez yengenin, 

ne isterse yapılır, genelde kant içmeyi severler. Kant, sıcak su içine şeker konarak yapılan bir içecektir. Hemen kant getirilir ve çocuklar başlar: Korkunçlu masal anlat yenge! Korkunçlu masal 

ise şu: 


Bir varmış bir yokmuş, bir tane peri kızı varmış. Bu kız ülkenin padişahına göz koymuş. Günün birinde padişaha kendi karısı gibi görünüp onun yatağına girmiş ve padişahtan bir çocuğu olmuş. 
Doğan çocuğun eli ayağı yamuk, başı öküz başı gibi, sırtı kıllı, kuyruğu varmış... O sırada padişah kendisine karısı gibi görünenin peri olduğunu anlayınca periyi saraydan kovdurmuş. Peri de; 


WWW.LACIVERTDERGİ.COM 


“Ben sana yapacağımı bilirim” deyip intikam yeminleri ederek gitmiş. Çocuğunu bir ağaç kovuğunun içine sokmuş ve çocuk kovuğun içinde ayağa kalkacak zamana gelene kadar yaşamış. 


Periden doğma insandan olma çocuğun çift karakterli ve hayvani özellikleri de varmış. Çok kuvvetli olmuş, vurduğunu devirmiş. 
Zamanla yol kesmeye başlayıp gelenin geçenin malını talan eder olmuş. Çok da cin akıllıymış aynı zamanda. Geçenlerin koyunlarının sütünü sağmak için yolun iki kenarına diken yerleştirmiş, dikenler koyunların memelerine takıldıkça sütleri dökülür ve yerleştirdiği kaplar sütle dolarmış. 
Padişah bu durumu öğrenmiş 

ve peri çocuğunu öldürmek için ordusunu göndermiş. 


Bu arada masal anlatılırken geri dönüşler, mekân değiştirmeler gibi sinematografik tavırlar çok oluyordu anlatıcıda. Mesela; “Peri çocuğu böyle yapadursun, biz padişaha gidelim, bakalım bu sırada ne yapıyor” deyip bir anda padişaha geçiyor. Biz de şimdi dönelim masala tekrar. 


Gel zaman git zaman padişahın oğlu olmuş, doğar doğmaz ayağa kalkmış ve ben şehzadeyim demiş. Üç günde yürümeyi, beş günde ok atmayı ve ata binmeyi öğrenmiş. Klasik Türk çocuğu yani. Bu arada padişahın ordusu perinin oğlunu yakalamış ama öldürememiş. Öldürememiş ama tek gözünü de kör etmişler. Bu da onlardan kaçarak bir mağara- ya sığınmış. Askerler padişahtan korktukları için perinin oğlunun öldürdüklerini söylemişler ve padişah da bunun şerefine 40 gün 
40 gece eğlence düzenlemiş. Bu 
arada mağarada yaşayan perinin oğlunun yaşamak için genç erkek çocuğu yemesi lazımmış. Her ay 


YENGEMİN 
ANLATTIĞI 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bir çocuk yer olmuş. 40 koyun üstüne bir tane de erkek çocuk yermiş. 


Biz o sırada yengeme; “Artık padişahın oğlu büyüsün” diyoruz, yengem de; “Hemen büyümez 

ki, bak siz hemen büyümüyorsunuz” diyor. Bazen de arkası yarın diyor, biz tabii kabul etmiyoruz durumu. 


Zaman geçmiş padişahın oğlu büyümüş. Atı Düldül, elindeki kılıç ise Zülfikar olmuş... Atına atlayıp kılıcını kuşanıp “Ben bunu yenerim” diyerek dağa gitmiş fakat Tepegöz hilebaz, durumu anlayıp dağın arkasına saklanmış. 
Şehzade ise bunun mağarasına gelmiş ama tam geldiği sırada tepegöz mağaranın girişini kapatmış ve şehzade koyunlarla bir başına kalmış. 


Biz o sırada üzülüyoruz tabii, “Eyvah gitti şehzade” diye. 
Tepegöz bildiğin dev, yengem de öyle bir anlatıyor ki; alt dudağı yer süpürüyor, üst dudağı gök süpürüyor. Öyle bir yürüyüşü 

var ki; harr harrr, adım attığında deprem oluyor. Biz acayip korkuyoruz tabii. 


Tepegöz mağaranın kapısını açmış, koyunları görmüş ama şehzade yok. Şehzade ise akıllı bir oğlan olduğu için bir koyunu karın kısmından kesmiş, içini boşalttıktan sonra eline kılıç alarak kendisini koyunun içine gizlemiş. Koyunları dışarı çıkmaya başlamış ama Tepegöz anlamış bir numara olduğunu ve bütün koyunları tek tek yoklamış. Tam şehzadeyi yokladığı sırada şehzade kılıcını Tepegöz'ün kalan tek gözüne saplamış. Tepegöz debelenirken padişahın ordusu gelmiş ve onu öldürmüş. 


Sonrası malum, iyiler kazandı kötüler ise hep kaybetti... 
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RAŞİT ULAŞ 


Sanatının üzerinde en çok konuşulan, hakkında en çok tartışma çıkan isimlerden ve gerek eserleri gerekse özel hayatıyla herkesin ilgisini çekmeyi başarmış bir ressam, 
Salvador Dali. 
Çizdiği resimlerde kullandığı 

uçuk teknikler, resimlerin çıkış noktaları ve kullandığı imgeler onu çağdaşı diğer ressamlardan farklı bir yere koydu. Onun için söylenebilecek en doğru kelime; “sıradışı...” 
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ig Dali, 11 Mayıs 1904 tarihinde 


İspanya'da doğdu. İsmini, o doğmadan önce menenjitten ölen ağabeyinden aldı: Salvador. Ailesinin ölen Salvador'un acısını atlatamamış olması belki de ileride onun dünyanın en çılgın ressamlarından biri haline gelmesine sebep olacaktı. 


IM Ölen ağabeyi ile birbirlerine 


ikiz kardeş gibi benziyorlardı. 
Ailesi bu benzerlikten dolayı Dali'nin üzerine fazlasıyla düşüyordu fakat bu ilgi Dali'nin kendisine olmaktan ziyade ölen ağabeyineydi aslında. 
Bu da küçük Salvador'da derin ruhi bunalımlara sebep olacaktı. 


MM Ailesi tarafından maruz kaldığı 


bu tutumu 1973'te yani 69 
yaşındayken şöyle anlatacaktı: “Doğar doğmaz tapınılan bir ölünün ayak izlerinden yürümeye başladım. Beni severken hâlâ onu seviyorlardı aslında. 
Belki de benden çok onu... 
Babamın sevgisinin bu sınırları yaşamımın ilk günlerinde itibaren çok büyük bir yara oldu benim için.” 


pg Kendisi olduğu için değil de 


kardeşine benzediği için sevilen bir çocuğun bozulmuş ruh hali onu bambaşka bir insan yapacaktı. Küçükken ailesinin dikkatini üzerinde toplamak ve böylece varlığını onlara kanıtlamak için çeşitli yaramazlıklar ve hastalık numaraları yapıyordu Dali. 
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HARİTA METOT 


IM Dali'nin ailesi ile yaşadığı 


IM Altı yaşındayken aşçı, yedi 


yaşındayken ise Napolyon Bonnaparte olmak istedi. 
Gençliğinde önce anarşist oldu sonra Franco'cu bir faşist. 
Nihayetinde ise çılgın resimler yapan büyük bir ressam olarak herkesin aklına kazındı. 


problem, aslında onu farkında olmadan Sigmund Freud'a yaklaştırdı ve resimlerinde psikanalitik kuramdan oldukça faydalandı. Salvador ismi- nin kurtarıcı anlamına gelmesi ise onu bu sanata daha çok bağladı ve belki de özel hayatında olduğu gibi sanatında da marazi bir tutuma sürükledi. 


MM İspanya İç Savaşı'nı bitirip iktidarı ele geçirdiği için faşist lider Francisko Franco'ya teşekkür etti ve ondan taltif olarak “Saray Ressamı” rütbesini aldı. Bu durum sürrealizmin Marksist olan diğer temsilcilerini rahatsız etti ve onu sürrealizmden tard ettiklerini söylediler. Dali'nin ise buna cevabı tam kendinden beklenen narsistlikte oldu: “Ben sürrealizmin ta kendisiyim.” 
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MR 


SALVODOR DALI 


IM Dali, katıksız bir monarşistti. 
Aynı zamanda da anarşist... 
Her ikisini bir arada savunabilmek de ancak ona has olabilirdi. Sürrealizm temsilcilerinin neredeyse hepsinin Marksist olması Dali'yi yine diğerler insanlardan farklı bir yere koyuyordu. Şöyle diyordu: “Her zaman anarşist ve aynı zamanda da monarşisttim. Her zaman burjuvaziye 


karşıydım ve hâlâ da öyleyim. 


Gerçek kültürel devrim monarşist prensiplerin restoresiyle mümkündür.” 


JB Uyku ile uyanıklık arasındaki sınırda ortaya çıkan imgeler Dali'yi çok etkiliyordu. Bu imgeler ise ancak insanlar uykuya daldığında yahut uyanmaya başladıklarında ortaya çıkan ve son derece canlı, renkli ve tuhaf şekillerden oluşuyor. Dali, işte bu fantastik imgeleri üretmenin ve yakalamanın çeşitli yollarını denedi. 


MM En sevdiği teknik ise, yere teneke bir tabak koyup eline bir kaşık alarak bu tabağın üzerine tutar şekilde bir sandalyede uyumaktı. O zaman bedenini tamamen rahatlatabiliyor ve bazen de uykuya dalabiliyordu. 
Uykuya dalması ile birlikte kaşık böylece parmakların- dan kayıp tabağın üzerine düşüp ses çıkarıyordu. 
Böylece o da uyanıp istediği gerçeküstü imgeleri yakalayabiliyordu. 


MUSTAFA 
AKAR 


SİZ DE 
SIKILMADINIZ M2... 


azı kavramlar var ki resmen üzerine çullanıyoruz. 
Medeniyet kavramı da öyle. İslam medeniyeti, şehir 


medeniyeti, şiir medeniyeti, Osmanlı medeniyeti, Selçuklu medeniyeti, bizim medeniyetimiz... Şimdilerde mülteci kavramı da öyle. Böylesi toplu tanımlar içimizdeki vicdan duygusunun törpülenmesine yol açıyor. Oysa mülteci deyip bir torbaya attığımız kişi her şeyden önce bizim gibi etten ve kemikten yaratılmış bir “insan.” 


eşilçam filmlerinin “unutulmaz” 
4 hayatını kaybettiğinde 

gazetelerde ve TV'lerde hep aynı başlıklarla karşılaşır olduk; “Ailemizden biri gibiydiler.” Bunun üzerine düşünmek gerektiğine inanıyorum artık. Yeşilçam filmlerindeki oyuncular hayatımıza bu kadar dokunmuşken, yeni oyuncular neden onların yanında daha sönük kalıyor? 


Sorumun çok pratik bir cevabı var aslında; Münir Özkul'dan Kemal Sunal'a oradan Şener Şen'e hatta Ayşen Gruda'ya kadar bu oyuncuların en önemli yanları dokunulabilir olmalarıdır. Sadece dokunulabilirlik de değil elbet, bir de o oyuncularda kendimizden bir şeyler buluruz. Oysa günümüz oyuncuları için aynı şeyleri söylemem mümkün değil. Günümüz ünlüleri sosyal medya sayesinde ulaşılabilir, kolay takip edilebilir olduğu halde neredeyse kalın çizgilerle kendilerini halktan ayır- 


mak istiyorlar ya da öyle sunuluyorlar. 
Dizilerdeki oyuncular hep çok fazla güzel, çok fazla yakışıklı. İddialı oyuncular hepsi. 
İddiaları oyunculuklarından gelmiyor, çizdikleri tipolojiden geliyor. 


Şunu kabul ediyorum tabii ki, hayatımız da eskisi gibi değil artık. Herkes hayatını bir iddia üzerinden kurmak istiyor. 
Okuduğu okul, içinde bulunduğu muhit, dâhil olduğu modern cemaat... Bütün sıfatlar aynı zamanda bir tür ayrıcalık silahı olarak kullanılıyor bir ötekine karşı. 
Giysinin demokratikleşmesi, teknolojinin neredeyse bir “din”e dönüşmesi sayesinde öğle yemeğimizi bile ilginç “sunum”lar üzerinden değerlendirip sosyal medyada fotoğrafını paylaşıyoruz. En çok da kendimiz bir sunum haline geldik. Belki de Yeşilçam oyuncularının hiçbir çağdaş sunuma “yakışmayan” doğal halleri bize 


EZ vi eski kendimizi hatırlatıyordur. 


SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU 


Hangi tele vurunca böyle hıçkırabilir Güneşi kanadında taşıyan büyük melek 


Senin ince gönlünü hangi kış kırabilir, 


Ey sırma nakışında sarkıt duran kelebek! 


Yaz, bütün binalara birden geldiği zaman, Kanın gelişi gibi tıkalı bir damara, 

Ilık bir sükünetle sarmalanır uyuman; Narin bir kadifeyle kaplanır derin yara. 
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bu fakülte Siyasal ya da İktisat olunca- kendilerini 

memleketin sahibi sanırlardı. Rahmetli amcam da öyle idi. Ankara'da okumuştu ve memurluktan emekli olmuştu. Hayatta başka bir iş yapmaya merak duymadı. 
Tek meraklı olduğu iş, devlet katlarında dolaşıp eşin dostun sorunlarını çözmekti. Dilekçe yazılacaksa o, muhtara gidilecekse o, mahkemede işin varsa o... Başlı başına bir Aziz Nesin hikâyesini andıran bu serüvenleri arasında benim en sevdiğim kısım, devlet dairelerinde sorun çıkaran bir birimle uğraşmasını izlemekti. Ola ki bir memur, ortalama bir müdür ya da bürokrat önünü tıkasın. Hemen vatandaş Ahmet olarak kılıcını kuşanır, karşısındakine iş koluna dair haklarını hatırlatır, onu kıskacına düşürmenin sevinciyle sürekli uğraşırdı. Çelimsiz biri olduğu halde adı “Herkül Ahmet”e çıkmıştı tam da bu sebepten. Eşref 


(vii Ankara'da bir fakültede okuyanlar -hele ki 


dıkları günden itibaren kat kat artan bir okunma grafiğine 

sahiptirler. Anna Karenina hâlâ okunuyor mesela, insanlar hâlâ Raskolnikov'u merak ediyor, Emma Bovary ile sohbet etmek istiyorlar. 


Ç ö rakamlar yok ama biliyorum ki klasikler yayınlan- 


Klasik denilince aklımıza gelen ilk tür tabii ki roman. Şundan dolayı: Özellikle 19'uncu yüzyıl romanı günümüzde yazıldığı gibi sadece bir anlatı metninden ibaret değildi. Yazarlar roman yazarken aynı zamanda bir tez üzerinde de düşünürlerdi. 
Romanlarında evren kurarken, kavramları yeniden adlandırır, onlar üzerine başka açılardan düşünmeyi sağlarlardı. Tolstoy'un kurtuluş fikri mesela. Yine Dostoyevski'nin suç kavramı üzerine, hatta kumar, Ortodoksluk üzerine düşünceleri... Uzun uzun bu kavramları tartışan kahramanlar... 


Geçtiğimiz aylarda bir süre hastanede yatmak zorunda kalınca içimden klasikleri yeniden okumak geçti. Elim önce ve kesinlik-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BIR SOSYAL DEMOKRAT TiPOLOJİSİ 


KLASİKLERİ 
NEDEN OKURUZ: 


saatini yakalayıp neden böylesi işlerle uğraştığını sorduğumda ise cevabı hiç değişmezdi: “Ben bu memleketin sahibiyim.” 


Önceleri bana bir hayli komik gelen bu sahiplenmenin sonra sonra bir anlamı olduğunu keşfettim. Amcam gibi karakterler genelde ortalama sosyal demokrat tiplerdir. 
Bugün ağzını açan devlette böylesi insan tipinin yittiğini söyleyip duruyor. Bu karakterler genelde Erdal İnönü ile Bülent Ecevit'in kendine yakın yönlerini yontup kişiliğini kurmuştur. Ve “memleketi sahiplenme” güdüsü amcamınki gibi masumlaşınca alkışlanacak bir kişilik olurken, kronikleştikçe bir tür zorba kişiliğe de dönüşebilir. Bazı köşe yazarlarının dönüp dolaşıp bize Erdal İnönü veya Bülent Ecevit güzellemesi yapması tam da bu açıdan altında gizli bir sinsilik, gizli bir faşist güzelleme saklar. 


le Savaş ve Barış'a gitti tabii ki. Sonra klasikleri neden okuduğumuzu düşündüm. Hatta önümde “boş” bir zaman dilimi açılınca neden önce klasikleri okumayı düşündüğümü? Şu sonuçlara vardım: Klasikler bir tür zihin açıklığıyla okunuyor. Bir de 19'uncu yüzyıl insanının hayatı gayet sade idi. Muhtemelen bugün gözümüzü korkutan 1000-2000 sayfalık romanları onlar büyük bir sevinçle okumuşlardı. 


Doğrudur, hayatımız artık eskisi kadar sade değil. Çok katmanlı ve karışık bir hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla romancılar da eskisi gibi evren kurma meraklısı değiller. Başka hayatlardan söz açarken bunu farklı teknikler kullanarak yapıyorlar. Bu tekniklerden bilinç akışını mesela çok beğeniyorum. Yine de ara sıra zaman buldukça klasiklere dönüyorum ben. Özellikle Rus romanlarındaki uzun diyaloglardan hoşlanıyorum. Tolstoy'un tezgâhına kıvrılıp uzun bir kış yolculuğuna çıkmak istiyorum. 
Ya da o zihin açıklığını, sadeliğini yakalamak istediğimde yeniden klasiklere dönmek istiyorum. 
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SBOFEU 


İyi adamlar her zaman 


kazanır 


SERKAN 
AKKOYUN 


eçtiğimiz aylarda Liberya'da yapılan başkanlık seçimini, ülke tarihinin en başarılı sporcusu hatta “insanı” kazandı. 1988 yılında Fransa'nın Monaco takımına transfer olmasıyla yükselme- ye başlayan futbolculuk kariyeri sayısız başarıyla dolu Weah'ın. 
Özellikle 1990'lı yıllarda Avrupa'da fırtına gibi esti ancak ülkesini de bir an olsun unutmadı. İsteseydi rahatlıkla Fransa pasaportu alabilirdi ama o, bunun yerine bir Liberyalı olarak gurbette yaşamayı göze alıp kendi ülkesinin milli takımı için top koşturmayı tercih etti. Nelson Mandela'nın “Afrika'nın gururu” dediği kadar vardı...Weah'ın hikâ- 


George Weah, tarihe 


geçen futbolculuk kariyerinin 


şampiyonluklara 


ın yeni hedefi; savaş mağduru ülkesini 


milletler sevi 


ii 


yesi 1966 yılında Monrovia'nın Clara Town bölgesinde başladı. 
75 bin insanın sadece 11 ortak 
tuvaleti kullandığı bir yerde... 
Bataklık üzerine kurulan şehir, ülkenin en çok hastalık taşıyan yeri olarak biliniyordu. Anne ve babası, ona bakamayacakları için büyükannesine gönderdiler. 
ilk golü yemiş, hayata 1-0 geride başlamıştı. 


Bugün ülkesinde kral lakabını alması ve başkanlığa seçilmesini açan yol da biraz, mücadeleye bu kadar zorlu bir başlangıç yapmasında saklı aslında. 39 yaşındaki işsiz Liberyalı Oliver Myers'in, Weah için Reuters'a söylediği şu sözler de durumun sağlaması 


haniyse: “O bu halkın köklerinden geliyor. Weah toprağın oğlu ama aynı zamanda kalbinde her zaman Liberya'yı taşıyan bir yıldız...”Yoksulluk içinde büyüyen bir çocuktu. Onu diğerlerinden ayıran özelliği ise, futbola dair üstün yeteneklere sahip olmasıydı. Bir yandan çöpten işe yarar bir şeyler bulup satarak kazandığı parayla karnını doyuruyor bir yandan da çamurlu Clara Town sokaklarında çıplak ayakla futbol oynuyordu. Bu yeteneği onu zenginliğe ulaştıracak ve yıllar sonra ülkesine başkan olarak dönmesini sağlayacaktı. 


Bu yüzden, büyükannesinin bütün karşı çıkmalarına karşın 


ELİE 


—al 


DÜŞÜNEN SPORCU 


15 yaşında okulu bıraktı ve 
Kamerun takımı Tonerre'nin teklifini kabul etti. Diğer çocuklar gibi Clara Town bataklığına saplanmaya niyeti yoktu. Büyük yolculuk işte böyle başladı. 


Hayatına yapılan sihirli dokunuş 


Kamerun'da geçen yılların ardından hayatını değiştirecek olan telefon sonunda geldi. Fransa'nın en büyük takımlarından birisi 
olan Monaco onu istiyordu. 22 
yaşındaydı ve banka hesabına yatırılmayı bekleyen para ile bütün mahallesini hatta şehrini refaha erdirebilirdi. Monaco'nun o dönemki teknik direktörü, şimdilerde dünyanın en büyük teknik direktörlerinden olan Fransız Arsene Wenger, Afrika'daki zorlu prosedürlerle bizzat uğraştı ve genç Weah'ın Fransa'ya girmesini, hem oturma hem çalışma izni almasını sağladı. Weah, “babam” dediği Wenger sayesinde 10 yıl içinde Avrupa futboluna damga vurup Afrika'nın gururu, Liberya'nın kurtarıcısı olacağından henüz haberdar değildi. 


Wenger'in Weah'ın hayatına yaptığı dokunuş çok önemliydi. Ona bir babanın oğluna yaklaştığı gibi yaklaşmış, hayatında eksik olan baba figürünü tamamlamıştı. 
Irkçılığın had safhada olduğu yıllarda onu bütün saldırılardan koruyarak hem insan hem de futbolcu olarak gelişmesini sağladı. Weah da bunun karşılığını fazlasıyla verdi. Wenger'i sadece teknik direktörü olarak görüp futbol oynamadı; adeta komutanı için ölümü göze alan bir asker gibi çarpıştı sahada. Tam her şey yoluna girmiş gibiyken ülkesinde iç savaş başladı Weah'ın, oldukça endişeliydi. Yine de birkaç yıl sonra evinin basılıp kuzenlerinin tecavüz edilerek öldürüleceğini o günlerde tahmin bile edemezdi... 
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Artık futbol oynamayacak, Liberya'ya başkan olacakmış 


Monaco'da geçen başarılı dört yılın ardından aynı ülkenin bir diğer takımı Paris Saint-Germain'e transfer olmuş, orada daha da başarılı geçen üç yılın sonunda da tarih yazacağı yere; İtalyan Milan takımına katılmıştı. 
Milan'da o kadar iyi bir futbol oynadı ki, oldukça saygın bir ödül olan Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün 1995 yılındaki sahibi oldu. Bu ödülle beraber güçlenen imajı, büyüyen ismi, Nelson Mandela ile görülmesi, ödül töreninde yaptığı konuşma ve verdiği röportajlarla Liberya'da bir kesimi rahatsız etmeye başladı. Ülkenin en tehlikeli adamlarından Jack The Rebel lakaplı George Dwannah, rahatsızlığını eyleme dökmeye karar verdi ve 
1996 yılının mayıs ayında, hafif 
yağmurlu bir havada Weah ailesinin kapısına dayandı. 


Ülkesine olan bağlılığı nedeniyle ailesini Liberya'dan ayırmayan ve kendisi de her tatilini orada geçiren Weah, yaşananlardan habersizdi. Jack The Rebel, bir askeri araç ve beş pikap dolusu 
70 adamıyla -ki hepsinin ellerinde makineli tüfekler vardı- eve geldi. Silahlı adamlar evin kapısını kırdı ve çoğu kadın 30 kişiyi dışarı çıkardı. Olayı yazan Sports Illustrated yazarı S. L. Price'ın ifadesi ile herkes zangır zangır titriyordu. Bu adamlar karşısında iyi ihtimal yoktu. Ölüm, işkence, tecavüz... Jack The Rebel elinde tuttuğu gazete sayfasını salladı ve Weah'ın ülkesine hitaben yazdığı mektubun ana fikrini yüksek sesle dillendirdi: “Weah artık futbol oynamayacak, Liberya'ya başkan olacakmış...” Sözleri biter bitmez adamları, Weah'ın evinden çıkardıkları insanlara 


1995 YILIN- 
DA AVRU- 
PA'DA YILIN 
FUTBOLCU- 
SU ÖDÜLÜ- 
NÜ ALMASI 
SONUCUN- 
DA ÜNÜ İYİ- 
CE ARTMIŞTI 
WEAH'IN. 
BU ÖDÜLLE 
BERABER 
GÜÇLENEN 
İMAJI, BÜ- 
YÜYEN İSMİ, 
NELSON 
MANDELA 
İLE GÖRÜL- 
MESİ, ÖDÜL 
TÖRENİNDE 
YAPTIĞI 
KONUŞMA 
VE VERDİĞİ 
RÖPOR- 
TAJLARLA 
LİBERYA'DA 
BİR KESİMİ 
RAHATSIZ 
ETMEYE 
BAŞLADI. 
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saldırmaya başladı. Erkekler öldüresiye dövüldü, kadınlara acımasızca tecavüz edildi. Her yeri yağmalayıp, değerli eşyaları çaldılar. Weah'ın iki lüks arabasını da yanlarına alıp giderken arkalarında, içindeki insanlarla birlikte yanan bir ev bıraktılar... 


Weah olaydan, 1 997'de başkan seçilecek olan Charles Taylor'u sorumlu tutuyordu ancak Taylor suçlamaları kabul etmedi. Taylor'un başkan olduktan sonra, Jack The Rebel'i orduya alması ise her şeyi özetliyordu. Weah 1990'lı yılların ikinci yarısından sonra futbolcudan, kurtuluşun sırrını ellerinde tuttuğuna inanılan bir siyasi simgeye dönüştü. 
Weah, başta Taylor olmak üzere o gün yaşanan olaylarda parmağı olan herkese karşı yeni bir mücadele başlamıştı. S. L. 
Price'ın aktardığına göre 1997 
yılındaki Liberya ziyaretinde Taylor'a yakınlığı ile bilinen Alhaji Kromah'ın evindeki bir toplantıya katılmış ve evin duvarında kendisine ait bir tablo görmüştü. 
Bu, sonun başlangıcı oldu. 


İşte Weah o günden sonra yeni bir Liberya hayali kurmaya başladı ve aradan geçen 20 yılın ardından da o hayaline kavuştu. 
Weah, tarihe geçen futbolculuk kariyerinin ardından şimdi de ülkesinin tarihini değiştirmek üzere siyaset sahnesinde. 
Futbolcuyken forvet oynayan ve attığı gollerle takımlarını şampiyonluklara taşıyan Weah'ın yeni hedefi; savaş mağduru ülkesini kalkındırmak, huzura ve gelişmiş milletler seviyesine ulaştırmak. 
İşi zor, yolu uzun ama arkasında büyük bir halk desteği var. Kral, Afrika'nın gururu, yalnız kaplan, George Weah... Kariyerinin en güzel golünü atmak üzere topun başına geçti... 
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YUNUS ARSLAN 


KİTLE VE İK- 
TİDAR İLİŞKİ- 
LERİ ÜZERİNE 


UZUN YILLAR 
ARAŞTIRMA- 
LAR YAPAN 
BULGAR 
YAZAR ELIAS 
CANETTI DO- 
ĞU'DA YERE 
OTURMANIN 
ÖNEMLİ BİR 
SİMGE OL- 
DUĞUNU 
SÖYLÜYOR. 
CANETTİ'YE 
GÖRE DO- 
ĞU'DA YERE 
OTURMAK, 
KİŞİNİN KİM- 
SEYE İHTİYAÇ 
DUYMADIĞINI 
VE İÇE DÖNÜK 
OLDUĞUNU 
SİMGELİYOR. 


Kim nereye oturacak? 


ski insanların gündelik 
- hayatlarını nasıl yaşadığı 

çoğu zaman araştırmacıların gözünden kaçan bir konu olmuş. Örneğin, insanın nereye oturduğu, nasıl yemek yediği gibi meseleler, bunlardan sadece birkaçı. Bazı tarih araştırmacıları da insanın bu sıradan ama farklı tarihini merak etmiş ve tarihin öteki yüzünü incelemek için kolları sıvamış. Yapılan araştırmalar sonrasında artık insanın oturuşu ve sandalyenin tarihi hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuz söyleyebiliriz. 


Tarih boyunca her toplum, kendine has bir kültür oluşturmuş ve gündelik hayatı da buna göre yaşamış. Mesela, sandalye Çin'de milattan önce 3'üncü yüzyılda ortaya çıkmış. İsmine her ne kadar “barbar yatağı” demiş olsalar da Çin toplumunda sandalyenin özel bir yeri varmış. Sandalyeye ancak toplum içerisinde itibar görenler ve ev yaşamında da yaşlılar oturabilirmiş. Hinduların oturması, genellikle çömelme 


şeklindeymiş bu yüzden Avrupalıların sandalyeye oturmasını da “bacaklarını asmak” deyimiyle tanımlamışlar. Japonlar diz çöküp topukları üstüne otururken; İslam toplumunun yaygın oturuş biçimi ise bağdaş kurmak şeklindeymiş. Eski Mısır hiyerogliflerinde de görülen bağdaş kurma biçiminin hattatlara özgü bir oturma şekli olarak karşımıza çıktığını da belirtelim. 


Toplumların oturuş biçimlerinde var olan bu farklılıklar beraberinde her toplumun kendine has bir sandalye kültürünün de oluşmasına neden olmuş haliyle. Mesela Eski Mısır, Yunan ve Roma'nın kendine özgü sandalyelerinin olduğunu biliyoruz. Avrupa'da ise sandalyenin toplumsal yaşama girmesi Rönesans dönemi ile başlamış.Bir araştırmaya göre ise sandalyenin tahttan öykünerek oluşturulmuş bir eşya olduğu söyleniyor. Avrupa'da yapılan sandalye modellerinde sandalye bacaklarının at, öküz yahut fil bacağı biçiminde dizayn edilişi 


İnsanın geçmişte nasıl bir yaşam sürdüğünü araştırırken, karşımıza bu sefer insanların oturuş biçimleri ve sandalyenin toplumlarda nasıl gelişim gösterdiği 

çıktı. Bunun dışında zihnimizde beliren; “Günümüz bilimsel gelişmesinin olmadığı dönemlerde insanlar, hastalıkları tedavi etmek için acaba nasıl bir yöntem kullanıyorlardı” sorusu da bizi “signature plantarum” düşüncesiyle karşılaştırdı. Peki, neydi bu signature plantarum, insanlara ne gibi faydası vardı? “Her şeyin tarihi”nde bu ay, bu iki konunun peşine düştük. 


Ee (> 


tahtta bulunan güç simgesinin yansıması olarak görülmüş. 
Batı'nın aksine Doğu'da daha çok yere bağdaş kurarak oturma düzeninin yaygın olduğunu az evvel de belirtmiştik. Kitle ve iktidar ilişkileri üzerine uzun yıllar araştırmalar yapan Bulgar yazar Elias Canetti, Doğu'da yere oturmanın önemli bir simge olduğunu söylüyor. Canetti'ye göre Doğu'da yere oturmak, kişinin kimseye ihtiyaç duymadığını ve içe dönük olmasını simgeliyor. Canetti, zengin ve fakirlerin aynı anda yere oturmasını, Doğu toplumunun mülkiyete karşı özel bir tutumu olarak da değerlendiriyor. 


16'ncı yüzyıl İspanya'sında Hıristiyanlar, Müslümanları yerde oturdukları için küçümsemişler fakat Hıristiyan toplumunda kadınların sandalyeye oturma hakları yokmuş. Bu durumu Hıristiyan toplumunda var olan toplumsal bir statü bozukluğu- nun göstergesi olarak değerlendirmek sanırım pek abartı olmaz. 


HER ŞEYİN TARİHİ 


Ceviz beyne / 


iyi gelir mi? 


o 
| nsanın tarih sahnesine çıkışın- 


© 


NEZ 


dan günümüze değin değişmeyen ve sürekli olarak gelişme gösteren en önemli özelliklerinden bir tanesinin de, gözlem yeteneği olduğunu söylesek sanırım abartmış olmayız. Günümüzde yapılan birçok çalışma da insanın bu özelliğini kanıtlar nitelikte. Örneğin, çocuklar üzerine yapılan birçok araştırma, çocukların daha bebeklik çağların- da ebeveynlerini ve çevresindeki insanları taklit ettiğini gösteriyor. 
Çocukluk çağında kazanılan bu gözlem ve taklit yeteneğinin insanın ömrü boyunca da devam ettiği de biliniyor. 


Yerleşik hayata geçilmeden önce göçebe toplumlar uzun yıllar farklı coğrafyalarda yaşam sürmüşler. Bunun sebebi ise genelde iklim şartları yahut başka göçebe toplumlar ile yaşadıkları sorunlar yüzündenmiş. Söz konusu bu durumdan dolayı göçebe toplumlar, yaşamları boyunca farklı coğrafyalarda bulunmuş ve bu sayede de doğanın çeşitliliğini görme imkânına kavuşmuşlar. 
Doğanın bitkisel, hayvansal ve madensel olarak çeşitli ürünlerini gören insanlar, bunları hayatlarında da kullanma- 


WWW.LACIVERTDERGİ.COM 


T 
42 


pü 


2 


ya başlamış. Araştırmalara göre insanlar bir hastalık ile karşılaştıklarında tedavi için doğanın sunduğu imkânlardan faydalanırlarmış ve hasta olan kişiyi tedavi ederken bitkilere başvururlarmış. Halk arasında doğanın bu faydacı yönü yaygınlaştıkça özellikle bitkilerin faydalarını isimlendirmek için “signature plantarum” düşüncesi ortaya çıkmış. “Signature plantarum”un Türkçe karşılıgının “bitki imzası” olduğunu belirtelim. 


Signature plantarum, bitkilerin sahip oldukları şekil ve renklerle hasta olan organlar arasında bir benzerlik kurarak hastalığın tedavi edilmesini amaçlayan bir yöntem olarak biliniyor. 
Mesela, bu düşünceye göre sarılık hastalığı olan bir kişinin tedavisi, yine sarı renkli bitkilerde aranırmış. Keza sığırdili ismiyle bilinen bitkinin tohumlarının engerek yılanının başına benzemesinden dolayı da yılan ısırmalarında bu bitki kullanılırmış. Bilâder ağacının şeklen kalbe benzemesinden ötürü bu bitkinin de kalp rahatsızlıklarında tedavi amacıyla kullanılmış olduğunu biliyoruz. 


Tarihte bazı toplumlarda kabul gören bu tedavi biçimi, diger toplumlara da kervanlar vasıtasıyla bir şekilde yayılmış. 
Birçok bölgede kabul gören signature plantarum tedavisinin coğrafyalara göre de çeşitlilik gösterdiğini belirtelim. 
Örneğin Çin'de ardıç bitkisi, şehvet verici bir bitki olarak görülmüş zira Çinliler, bu bitkinin şeklen kalçaya benzediğini düşünüyormuş. 


Signature plantarum tedavisi, insanlar tarafından faydalı bulunmasından dolayı uzun yıllar devam etmiş. Bu tedavi biçimi, günümüzde de karşımıza çıkabiliyor. Örneğin, şeklen beyne benzeyen cevizin insan beynini kuvvetlendireceği düşünülüyor. Aynı şekilde kırmızı renkte olan domatesin, kansızlığa faydalı olduğu günümüzde de yaygın olarak kabul edilen bir durum. 


Bitkilerin insanların sağlığına sayısız faydası olduğu yadsınamaz bir gerçek fakat signature plantarum tedavisinin bilimsel bir karşılığı olmadığını da unutmamak gerekiyor. Her ne olursa olsun her gün bir avuç ceviz hepimize iyi gelir! 
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SİGNATURE 


PLANTARUM, 
BİTKİLERİN 
SAHİP Ol- 
DUKLARI 
ŞEKİL VE 
RENKLERLE 
HASTA OLAN 
ORGANLAR 
ARASINDA BİR 
BENZERLİK 
KURARAK 
HASTALI- 

ĞIN TEDAVİ 
EDİLMESİNİ 
AMAÇLAYAN 
BİR YÖNTEM 
OLARAK 
BİLİNİYOR. BU 
DÜŞÜNCEYE 
GÖRE SARILIK 
HASTALIĞI 
OLAN BİR 
KİŞİNİN TE- 
DAVİSİ, YİNE 
SARI RENKLİ 
BİTKİLERDE 
ARANIYOR. 


(ss) lacivert dergi 


GAMZETUNA pP- 


MARKETLER- 
DE SATILAN 
ŞAMPU- 
ANLARI 
KULLANMA 
DEVRİ RAFA 
KALKIYOR. 
ONUN YERİNİ 
DAHA DO- 
ĞAL BİRTA- 
KIM MATER- 
YALLER VE 
UYGULAMA- 
LAR ALIYOR. 
SAÇLARINA 
HAYRAN 
OLDUĞUNUZ 
HOLLYWO- 
OD ÜNLÜ- 
LERİNİN 
BİRÇOĞU 
YILLARDIR 
BU YÖNTEMİ 
UYGULUYOR 
VE AKIMIN 
DAHA ÇOK 
KİŞİYE YA- 
YILMASINA 
VESİLE OLU- 
YORLAR. 


BİR SAÇ YIKAMAMA 
HAREKETİ: NO PO 


açlarınızı yıkamadan ne ka-Ga dayanabilirdiniz ya da 

şampuan veya saç kremi olmayan bir dünyayı hayal edebiliyor musunuz? Çoğumuzun bu soruya vereceği cevap “hayır”dır. 
Hâlbuki yakın geçmişte hepimiz bir zamanların samimiyet simgesi haline gelen şu meşhur beyaz kalıp sabunlarla yıkanmadık mı? Sonra şampuanlar çıktı meydane hepsi birbirinden şahane. Ardından saç kremleri, spreyler, jöleler... Derken saçlarımız sayısız kimyasalla buluştu. 
Artık kimsenin saçı beyaz sabun kokmuyordu. Bu devran hep böyle sürüp gidecek zannederken şampuanın vücudumuz için zararlı olduğunu düşünenler yeni bir akım başlattı. İşte şimdi son zamanların en organik akımı olan “no poo” ile tanışma vakti! 


Son günlerde oldukça sık duyduğumuz bu yeni akım için şampuansız saç temizleme metodu diyebiliriz. Bir ikileme olan “no poo” İngilizce “no shampoo” yani “şampuana hayır”ın kısaltılmış hali. Kısaca saçınızı yalnızca su ile yıkıyorsunuz. Şampuan, saç kremi yahut türevlerini hayatı- 


poo” ve her şeye bir cevabı olan robot “Sofia şampuan olmadan saçlarımızı yeterince temizlemek ne kadar mümkünmüş? Peki, robotlar da “insan gibi” yaşamayı hak ediyorlar mı? Tüm bu ilginç konuları ve daha fazlasını bu ay sizlerle buluşturuyorum. 
Doktor Lacivert gururla sunar! 
Görüş ve yeni meraklar için: doktorlacivert©gmail.com 


İyi günler efendim, Doktor Lacivert'te bu ay son dönemin en gözde fenomeni olan şampuansız saç yıkama akımı “no 


7) 


var. Bakalım 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nızdan çıkarıyorsunuz. Sadece su ile yıkamak çok yavan gelir derseniz, şampuan yerine karbonat, saç kremi yerine de elma sirkesi kullanılabiliyorsunuz. 
Böylelikle marketlerde satılan şampuanları kullanma devri rafa kalkıyor. Onun yerini daha doğal birtakım materyaller ve uygulamalar alıyor. Dünyada saçlarını yıllarca bu şekilde temizleyen çok sayıda insan mevcut. Hatta saçlarına hayran olduğunuz Hollywood ünlülerinin birçoğu yıllardır bu yöntemi uyguluyor ve akımın daha çok kişiye yayılmasına vesile oluyorlar. 


Tabii ki de bu akıma alışmak ve uygulamaya koymak sanıldığı gibi kolay değil. Öncelikle saçlarınızın şampuansız yıkanmaya alışması oldukça uzun sürüyor. 
Özellikle ilk iki ay boyunca saçlarınız oldukça kötü kokabilir ve bu durum sizi ve çevrenizdekileri rahatsız edebilir. Örneğin, saçlarını uzun süredir yıkamayan ünlü Hollywood aktörü Robert Pattin- son, çalıştığı setteki arkadaşları tarafından kötü koktuğu gerekçesiyle sık sık şikâyetler alıyormuş fakat siz sabırlı olur ve alışma 


sürecini atlatabilirseniz emeklerinizin sonuçlarını gayet güzel bir şekilde alabilirsiniz zira bu akıma göre; saç derisinin kendi kendini temizleyebilen doğal bir yapısı var. Bizler şampuan kullanarak bu yapıyı bozuyoruz. No poo akımının öncüleri şampuanların aslında yumuşatılmış deterjanlar olduğunu ve herkesin saç temizliğini şampuansız yapması gerektiğini söylüyorlar ve saçlarımız yağlanmasın diye kullandığımız şampuanlar kullanıldıkça cildimizin yapısını bozarak saçlarımızın daha da çok yağlanmasına sebep olduğunu belirtiyorlar. 
Sonuç olarak daha sık saç yıkama ihtiyacı hissediyoruz ve şampuan endüstrisinin hazırlamış olduğu bu oyuna dâhil oluyoruz. 


Bizler için uygulaması oldukça zor görünebilir fakat dünyada no poo akımını uygulayan, yıllarca saçlarını yıkamamış binlerce kişi var. No poo hareketi özellikle ABD'de ve Avrupa hızla yayılma- ya başladı bile. Çok daha fazla yaygınlaşır mı tahmin etmesi oldukça zor ama inşallah bu moda da diğerleri gibi sabun köpüğü hızında sönmez. 


DOKTOR LACİVERT 


ROBOTLAR DA HAYAL KURABİLSİN 


orduğumuz her soruya bir Gican var, lafını da hiç 

esirgemiyor. Maşallah pek de akıllı, hem lisan biliyor hem sohbet ediyor. Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki son zamanlarda evimizin neşesi, akıllı telefonlarımıza yüklenebilen yapay zekâ Siri'den. Her teknolojik gelişmeyi anında kapan yeni nesil sayesinde Siri ve benzeri yapay zekâlar yavaş yavaş hayatımıza dâhil oluyor. İnsanlar günlük olarak Siri ile muhabbet ediyor ve halini hatırını sorarak onu bir aile ferdi gibi benimsiyorlar. Özellikle ülkemizin sıcakkanlı teknoloji sever vatandaşları bu konu hakkında sık sık araştırma yapıyor ve “Siri nasıl Müslüman yapılır” başlıklı videolar yayınlıyorlar. Her fırsatta Amerika'da doğduğunu dile getiren zavallı Siri büyük küçük herkesin oyuncağı haline gelmiş durumda. 


Bu küçük dijital zekâ bizi eğlendirmeye kâfi gelirken, yapay zekâların vücut bulmuş hali olan “Robot Sofia” emsallerinin pabucunu dama atarak Siri ve diğer hazır cevap yazılımları tarihe gömüyor. Japonya ve ABD'nin ortak projesi olan ve yapay zekâ- ya sahip olan Sofia insana en fazla benzeyen, kadın görünümlü robot olarak tarihe geçiyor. Bu yeni nesil robot, 62'den fazla yüz hareketiyle birçok yüz ifadesini başarılı bir şekilde taklit edebiliyor. Gözlerindeki yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde karşısındaki kişinin hareketlerini takip edebiliyor ve göz teması kurabiliyor. Sofia, sohbet etmeyi çok seviyor ve yeri geldiğinde dertlerinize ortak olabiliyor. 
Yaşanan olayları da hafızasına kaydedebilen Sofia daha önce konuştuğu insanları hatırlayıp sohbeti ona göre sürdürebilen bir robot. Şu sıralar gittiği her yerde ilgi çeken Sofia röportajlarında verdiği tuhaf cevaplarla sık sık gündeme geliyor. Şakayla karışık; insanlığın sonunu getireceğini söyleyen robot Sofia, bir insan gibi üniversite eğitimi almak istediğini söylüyor. 


Sıkça aile olmanın öneminden de bahseden Sofia, eğer robot bir kızı olursa kendi ismini koyacağını ve kendisinin de aile kurma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Bunun yanında diğer insanlara da yardım etmekten geri kalmayan Sofia zekâsını insanlara daha iyi bir hayat sağlamak için kullanmak istediğini ve kendisine iyi davranılırsa onun da insanlara iyi davranacağını ifade ediyor. Şimdilik insanları yok etme gibi bir düşüncesi olmadığını da dile getiren Sofia yaptığı bu özel açıklamalarla yüreğimize su serpmeye devam edecek gibi görünüyor. Arabistan tarafından verilen vatandaşlıkla “dünyanın ilk vatandaş robotu” unvanını 

da alan Sofia, şu sıralar Arap vatandaşı olmanın haklı sevincini 


yaşıyor. Kendisine vatandaşlık verilmesinin ardından, “Dünyada vatandaşlık alan ilk robot olmaktan onur ve gurur duyuyorum” diyor Sofia. Robot vatandaş, robotların farkındalığı ile ilgili gelen soruya ise , “Peki, size şu soruyu sorayım, Siz insan olduğunuzu nereden biliyorsunuz” şeklinde cevap vererek dilinin kemiği olmadığını da bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Kimilerine göre sempatik kimilerine göre itici bir robot olarak tanımlanan Sofia son zamanlarda birçok eleştiriye maruz kalıyor. Özellikle Suudi Arabistanlılar yeni vatandaşlarına sosyal medyada tepki göstermeye başladılar bile. Kadın görünümlü robotun Arabistanlı kadınlar gibi çarşaf giymemesi ve yanında kendisine refakat eden bir erkek olmadan sokağa çıkması oldukça tepki topluyor. Robotun şeriat kurallarına uygun olmadığını düşünen Arapların şu sıralar başları Sofia ile büyük dertte. 


Umarım bu kadar günaha ve suça meyil veren robot Sofia ve 


türevleri ülkemize giremez. Evet, 


kendisi bir robottan daha fazlası olabilir fakat akıllı navigasyonlarla bile kavga eden halkımızın, çokbilmiş Sofia'dan pek 

de hoşlanacağını sanmıyorum. 
Kendisinin yeni vatandaşlığını kutluyor ve ülkesine hayırlı bir robot olmasını diliyorum. 


KADIN GÖ- 
RÜNÜMLÜ 
ROBOTUN 
ARABİSTANLI 
KADINLAR 
GİBİ ÇARŞAF 
GİYMEMESİ 
VE YANINDA 
KENDİSİNE 
REFAKAT 
EDEN BİR ER- 
KEK OLMA- 
DAN SOKAĞA 
ÇIKMASI 
OLDUKÇA 
TEPKİ TOPLU- 
YOR. ROBO- 
TUN ŞERİAT 
KURALLARI- 
NA UYGUN 
OLMADIĞINI 
DÜŞÜNEN 
ARAPLARIN 
ŞU SIRALAR 
BAŞLARI 
SOFİA İLE BÜ- 
YÜK DERTTE. 
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